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			Woord vooraf 

			Met genoegen schrijf ik een inleidend woord voor deze uitgave van Spurgeon. Goede wijn behoeft geen krans. Daarom volsta ik ermee om een aantal karakteristieken van dit werkje te noemen.

			U krijgt een werkje in handen dat u op de knieën wil brengen. Spurgeon legt grote nadruk op de verootmoediging. Opwekking is onlosmakelijk verbonden met verbrokenheid en verslagenheid van geest. Dit hartelijk rouwklagen is al opwekking. In verbroken harten stort de Heere Zijn liefde uit.

			Dit boekje gaat uit van de diepgewortelde overtuiging en ervaring dat de beloften van God als fonteinen zijn. Gods toezegging is geen vat water dat leegstroomt, maar een bron die maar door blijft lopen. Een vervulling in de geschiedenis van de kerk is geen verhindering om het op hetzelfde Woord van God te wagen. We proeven dat er zoveel meer is dan we nu zien.

			De prins der predikers gaat dwars tegen de geest van ons kerkelijk leven in. Bijzonder gepast is zijn opmerking dat de overste van deze wereld zich op verschillende manieren manifesteert. Wij spreken dan over een verschillende tijdgeest. Het is echter altijd de duivel die de zinnen verblindt. Zo wekt Spurgeon ons op de geestelijke dimensie van de kerkelijke nood te peilen. Tegelijk is het zijn vaste overtuiging dat de Heilige Geest sterker is dan de geest van de tijd. De kerk staat onder de constante druk om uitgeblust te raken. Gods Geest houdt haar echter in stand en brengt haar tot bloei.

			Gods daden in het verleden zijn een bemoediging voor het heden. Daarom vinden we in deze opwekkingspreken van Spurgeon verschillende historische momenten dat Gods Geest krachtig doorbreekt in de geschiedenis. Aan alles is echter te merken dat de auteur ook de heerlijke werken van God om zich heen ziet. Het maakt opwekking voor ons tot een levende werkelijkheid; zeker als we bedenken dat Gods daden een garantie zijn voor wat vandaag mogelijk is.

			

			De afhankelijkheid van de Heilige Geest is nooit een excuus om lui te zijn. Heel nuchter is zijn opmerking dat we ook in tijden van geestelijke neergang geroepen zijn om ons in te zetten voor Gods koninkrijk. God zal ons niet beoordelen op de zegen die we in ons leven hadden, maar op de trouw waarmee wij het Evangelie aan anderen doorgeven.

			Moge dit opwekkende woord tot een opwekking leiden. 

			Opheusden, september 1997		       ds. W. van Vlastuin

		

	
		

		
			Opwekking: Terug naar de Apostolische Tijd

			”En het Woord van de Heere werd door het gehele land uitgebreid.” (Hand. 13:49)

			Ik zal me niet tot de tekst beperken. Het is een oude gewoonte om een tekst te nemen als we preken. Daarom heb ik er één genomen. Maar ik zal het vooral over een onderwerp hebben, waarvan ik zeker weet dat het uw aandacht trekt. Het heeft uw aandacht al dagen- en jarenlang getrokken, namelijk het onderwerp van Evangelieverkondiging. We zijn ervan overtuigd dat u allen hetzelfde over dit onderwerp denkt. Het is zowel de absolute plicht als het verheven voorrecht van de Kerk om het evangelie in de wereld te verkondigen. We denken niet dat God Zijn werk zal doen zonder instrumenten. We geloven dat Hij, zoals Hij altijd middelen heeft gebruikt voor het werk van wedergeboorte in deze wereld, Hij ditzelfde nog steeds zal doen. De kerk behoort haar uiterste best te doen om overal waar iemand het kan horen, de waarheid te verspreiden. Op dat punt zijn we niet verdeeld. Misschien is dat in sommige kerken zo, maar niet hier. Onze leerstukken, waarvan wordt verondersteld dat ze tot apathie en luiheid leiden, hebben steeds bewezen van grote praktische waarde te zijn. De vaders van de zending hielden allemaal vurig van de leerstukken over Gods genade. Wij geloven dat de drijvende kracht van succesvol zendingswerk altijd bestaat uit degenen die Gods waarheid vrijmoedig en krachtig vasthouden; die vurig en ijverig zijn en verlangen het overal te verspreiden. 

			Er is echter een punt waarover we van mening verschillen. Dat betreft de reden waarom we zo weinig succes hebben gehad in ons zendingswerk. Misschien zijn er sommigen die zeggen dat het succes in verhouding staat tot de mogelijkheden van de zendende instantie, en dat we niet meer succes hadden kunnen hebben. Die mening deel ik helemaal niet. Ik denk niet dat zij die zelf zullen uitspreken als ze op hun knieën liggen voor de almachtige God. We zijn niet succesvol geweest in de mate waarin we het hadden kunnen verwachten. En zeker niet in de mate van de apostelen, zoals Paulus of Petrus. We hadden zelfs niet het succes van de vooraanstaande mannen die ons zijn voorgegaan in moderne tijden, die in staat waren in veel landen te evangeliseren en duizenden tot God te leiden. Wat is hiervan de reden? Misschien slaan we onze ogen op naar boven en denken we de reden te kunnen vinden in Gods soevereiniteit: Hij heeft Zijn Geest weerhouden en heeft Zijn genade niet uitgestort als vroeger. 

			Ik wil me aansluiten bij alles wat mensen hierover zeggen, want ik geloof in de beschikking van alle dingen door de almachtige God. Ik geloof dat God zowel in onze nederlagen als in onze successen de hand heeft. Ik geloof dat God zowel in de roerloze lucht als in de hevige storm aanwezig is; zowel in eb als in vloed. Toch moeten we bij onszelf zoeken naar de oorzaak. Als Sion in barensnood is, brengt ze kinderen voort; als Sion de zaak ernstig opneemt, neemt God Zijn werk in ernst op; als Sion in gebed is, zegent God haar. Daarom moeten we niet zo­maar in Gods wil de oorzaak zoeken van onze mislukkingen; we moeten ook oog krijgen voor wat het verschil is tussen ons en de mannen uit de tijd van de apostelen. We moeten gaan zien wat ons succes zo onbeduidend maakt in vergelijking met de geweldige resultaten van de prediking van de apostelen. Ik denk dat ik vier redenen kan aanwijzen waarom ons heilig geloof niet zo bloeiend is als het destijds was. In de eerste plaats: we hebben geen apostolische mannen; in de tweede plaats: ze pakken hun werk niet op apostolische wijze aan; ten derde: we hebben geen apostolische gemeenten om hen te steunen. En ten vierde: we hebben niet de apostolische invloed van de Heilige Geest in de mate waarin men het destijds had.

			Ten eerste hebben we tegenwoordig weinig apostolische mannen. Ik wil niet zeggen dat ze er helemaal niet zijn. Hier en daar zijn er misschien één of twee. Maar ongelukkigerwijs hoor je nooit van hen. Ze vallen niet op en zijn niet opgemerkt als predikers van Gods waarheid. Eens hadden we een zekere Williams, een echte apostel. Hij ging van eiland naar eiland terwijl hij zijn leven niet belangrijk achtte. Maar Williams is er niet meer. We hadden een Knibb, die voor zijn Meester zwoegde met een heilige ijver. Hij schaamde zich niet om een verdrukte slaaf zijn broeder te noemen. Maar ook Knibb is in zijn rust ingegaan. We hebben er nog één of twee over en het zijn gewaardeerde namen onder ons. We houden veel van hen en we bidden steeds voor hen. We zeggen steeds in onze gebeden: ”God zegene zulke mannen als Moffatt! God zegene hen die hard zwoegen en succesvol bezig zijn.” Maar kijk eens rond, waar kunt u veel van zulke mensen vinden? Het zijn allemaal goede mannen. We kunnen geen fout in hen vinden. Ze zijn beter dan wij. Wij schrompelen tot niets in elkaar, vergeleken bij hen. Toch moeten we van hen zeggen dat ze minder dan hun vaders zijn. Ze verschillen van de machtige apostelen in vele opzichten. Ik heb het niet alleen over de zendelingen maar ook over de predikanten. Ik denk namelijk dat er evenveel te klagen valt over de verspreiding van het Evangelie in Engeland als in vreemde landen; het gebrek aan mannen die vol vuur zijn en vol van de Heilige Geest, is zeer te betreuren.

			In de eerste plaats missen we mannen met apostolische ijver. Vanaf zijn bijzondere bekering door direct ingrijpen uit de hemel, werd Paulus een ijverig man. IJverig was hij altijd geweest, in zijn zonden en vervolgingen. Nadat hij echter de stem uit de hemel: ”Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?” had gehoord en hij het machtige ambt van apostel had ontvangen en was gezonden als een uitverkoren vat naar de heidenen, is de diepe, vurige ijver die hij liet zien, nauwelijks te bevatten. Of hij nu at of dronk of wat dan ook deed, alles deed hij voor de glorie van zijn God. Nooit verspilde hij een uur. Of hij besteedde zijn tijd door met zijn eigen handen voor zijn onderhoud te zorgen óf hij hief dezelfde handen op in de synagoge, op de Areopagus, of waar hij dan ook de aandacht van de menigte kon trekken. Zijn ijver was zo vurig en brandend dat hij zichzelf niet tot een bepaald terrein kon beperken, zoals wij helaas doen. Nee, hij preekte het Woord overal. Het was niet genoeg dat hij apostel was van Pisidië; hij moest ook naar Pamfylië gaan. Het was niet voldoende om de grote prediker van Pamfylië en Pisidië te zijn. Hij moest ook naar Attalië gaan. En toen hij door heel Asia gepredikt had, moest hij scheep gaan naar Griekenland, en ook daar preken. 

			Ik geloof niet dat Paulus de mannen van Macedonië slechts één keer in een droom heeft horen zeggen: ”Kom over en help ons”, maar elke dag en elk uur hoorde hij de roep in zijn oren van een menigte zielen: ”Paulus, Paulus, kom over en help ons.” Hij kon zich niet van prediking afhouden. ”Wee mij,” zei hij, ”als ik het evangelie niet predik. God verhoede dat ik zou roemen behalve in het kruis van Christus.” O, als u Paulus had horen preken zou u niet naar huis zijn gegaan zoals bij sommigen van ons: maar half overtuigd dat we menen wat we zeggen. Zijn ogen hielden een preek zonder zijn lippen; zijn lippen verkondigden, niet op een koude, afstandelijke manier, maar zó dat elk woord met een overweldigende kracht viel in de harten van zijn toehoorders. Hij preekte met kracht, omdat hij het woord voor woord meende. Als je hem zag, wist je dat deze man voelde dat hij werk te doen had en het moest doen. Hij zou niet rusten tot hij het werk gedaan had. Hij was het soort prediker van wie je verwacht dat hij recht van de kansel zijn graf ingaat en dan voor zijn God staat, klaar voor zijn laatste oordeel. Waar zijn er mannen te vinden zoals deze man? Ik geef toe dat ik dat voorrecht niet smaak. Zelden hoor ik een preek waaruit een vurig, diep gepassioneerd verlangen spreekt om mensenzielen te redden. 

			We hebben niet zulke ogen als de ogen van de Zaligmaker, die over Jeruzalem konden wenen. Wij hebben weinig stemmen zoals die ernstige, hartstochtelijke stem die het uitriep: ”Kom tot Mij en Ik zal u rust geven.” ”Jeruzalem, o Jeruzalem! Hoe vaak wilde Ik u vergaderen als een hen haar kiekens onder haar vleugelen, maar u hebt niet gewild.” Als het werk van de prediking de dienaren van het Evangelie meer ter harte ging; als zij in plaats van lezingen te geven en een groot deel van hun tijd te wijden aan literaire en politieke discussies het Woord van God zouden brengen alsof hun leven ervan afhing, ja dan! mijn broeders, dan zouden we een groot succes mogen verwachten. Maar we kunnen het niet verwachten als we ons werk doen met een verdeeld hart, als we niet de ijver, vurigheid en het diepe verlangen hebben dat kenmerkend was voor die mannen van weleer.

			Voorts denk ik dat we in onze tijd geen mannen hebben die als Paulus kunnen preken - wat hun geloof betreft. Wat deed Paulus? Hij ging naar Filippi. Kende hij daar één enkel persoon? Niet één. Hij had de waarheid van zijn Meester en geloofde in de kracht ervan. Hij had geen gevolg bij zich en was verstoken van pracht en praal. Hij besteeg geen comfortabel beklede kansel om tot een respectabele gemeente te spreken. In plaats daarvan liep hij door de straten en begon tot de mensen te preken. Hij ging naar Korinthe, naar Athene, alleen, met niets dan zijn handen, om de mensen het Evangelie van de gezegende God te brengen. Waarom? Omdat hij in het Evangelie geloofde. Hij geloofde dat het zielen kon redden en dat het afgoden van hun tronen zou stoten. Hij twijfelde niet aan de kracht van het Evangelie. Maar tegenwoordig geloven we niet meer in het Evangelie dat we verkondigen, mijn broeders. Hoe velen zijn er niet die een Evangelie verkondigen, waarvan ze bang zijn dat het geen zielen redt. Daarom voegen ze wat van henzelf daaraan toe om zo mensen voor Christus te winnen, zoals zij denken! 

			We hebben mannen gekend die in calvinistische leerstukken geloofden. ‘s Morgens brachten ze echter een calvinistische leer terwijl ze ‘s avonds arminianisme verkondigden, omdat ze bang waren dat Gods Evangelie geen zondaren kon bekeren. Daarom brachten ze een evangelie van eigen makelij. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die niet gelooft dat het evangelie wat hij brengt, in staat is zielen te redden, helemaal niet in dat evangelie gelooft. Als Gods waarheid geen zielen kan redden, kunnen mensenleugens dat zeker niet. Als Gods waarheid mensen niet tot bekering kan brengen, dan weet ik zeker dat niets ter wereld daartoe in staat is. Als we geloven dat het Evangelie krachtig is, zullen we zien dat het krachtig is. Als ik deze kansel bestijg en zeg: ”Ik weet dat wat ik verkondig, waar is,” dan zegt de wereld dat ik een hoge dunk van mezelf heb. ”Die jongeman is dogmatisch.” Ah, dat wil die jongeman ook zijn. Daar is hij trots op. Hij beschouwt het als één van zijn bijzondere titels, want hij gelooft vast in wat hij verkondigt. God verhoede dat ik ooit de preekstoel op zou gaan om iets te onderwijzen waarvan ik niet helemaal zeker was. Iets waarvan ik hoopte dat het misschien zondaren zou zalig maken, maar waarvan ik niet zeker was. Als ik in mijn leerstukken geloof, zullen die leerstukken overtuigen. Vertrouwen levert overwinning op. Wie de moed heeft ergens pal voor te staan, zal zeker volgelingen vinden. Wie zegt: ”Ik ben ervan overtuigd,” en het vrijmoedig verzekert in de Naam van zijn Meester zonder in discussie te gaan, zal binnen korte tijd mensen vinden die luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Zij zullen zeggen: ”Deze man spreekt met gezag en niet als de Schriftgeleerden en Farizeeën.” 

			

			Dat is één reden waarom we geen succes hebben: we geloven niet in het Evangelie. We sturen hoogopgeleide mannen naar India om de geleerde Brahmanen in de war te brengen. Onzin! Laat de Brahmanen beweren wat ze willen. Waarom moeten we met hen discussiëren? ”O, maar ze zijn zo intellectueel, zo knap.” Wat hebben wij daarmee te maken? We moeten niet proberen knap te zijn om ons met hen te meten. Laat het aan de mannen van de wereld over om elkaar op hun metafysische fouten te bevechten. Wij hoeven alleen maar te zeggen: ”Dit is de waarheid: wie erin gelooft, zal behouden worden. Wie het ontkent, zal verloren gaan.” We hebben het recht niet om af te dalen van de verheven grond van het Goddelijke, gezaghebbende getuigenis. Totdat we stand zullen houden, omgord met godsvrucht, zullen we geen succes hebben. We moeten niet verkondigen wat misschien waar zou kunnen zijn, maar verklaren wat God geopenbaard heeft. 

			Wij hebben een dieper geloof in ons Evangelie nodig. We hebben het nodig zeker te zijn van wat we verkondigen. Broeders, ik geloof echt dat we het geloof van onze voorvaders missen. Op het punt van geloof voel ik me een arm schepsel die maar wat staat te brabbelen. En dat terwijl ik soms wel alles kan geloven. Maar de moeilijkheid is: ik ben timide, bang. Wanneer ik met ongeloof in mijn hart preek, preek ik zonder succes. Maar als ik met geloof preek en kan zeggen: ”Ik weet dat mijn God gezegd heeft dat Hij mij ter bestemder tijd zal geven wat ik moet spreken. Ik zal verkondigen waarvan ik geloof dat het waar is, zonder me iets aan te trekken van wat mensen ervan vinden”, dan beloont God het geloof en kroont het met Zijn eigen kroon. 

			Verder is er onvoldoende zelfverloochening bij ons. Ook dat is een reden waarom we niet bloeien. Het zij verre van mij om iets te zeggen van de zelfverloochening van die waardevolle broeders, die het land verlaten hebben en de stormachtige zee zijn overgestoken om het Woord te brengen. We beschouwen hen als mannen die in ere gehouden moeten worden. Maar toch vraag ik: Waar is tegenwoordig de zelfverloochening van de apostelen? Ik denk dat één van de grootste afgangen die onze kerk in deze tijd gekend heeft, die laatste uitzending naar Ierland was. Er waren mannen die naar Ierland gingen. Ze kwamen echter weer terug, die moedige, dappere mannen. En dat is ongeveer alles wat erover te zeggen valt. Waarom gaan ze niet weer terug? Ach, ze zeggen dat de Ieren hen ‘uitjouwden’. U ziet Paulus al een microscoop uit zijn jaszak halen en naar de kleine man kijken die zegt: ”Ik ga daar niet heen om te prediken omdat de Ieren me uitjouwden!” ”Wat!” zegt hij, ”is dat een prediker? Dat moet wel een kleine uitgave van een dominee zijn!” ”Ja, maar ze gooiden stenen naar ons! U hebt geen idee hoe slecht ze ons behandelden!” Vertel dat maar aan de apostel Paulus. Ik weet zeker dat u zich daarvoor zou schamen. ”Ja, maar op sommige plaatsen greep de politie in. Ze zeiden dat we maar een rel zouden veroorzaken.” Wat zou Paulus daarop gezegd hebben? De politie die ingrijpt! Volgens mij is het niet aan ons om ons te bekommeren om regeringen. Onze zaak is dat we het Woord verkondigen. En als ze ons in het blok slaan, moeten we daar maar liggen. Dat kan uiteindelijk geen kwaad.

			”Ja, maar ze hadden wel een paar van ons kunnen vermoorden!” Dat is het precies. Waar is de ijver, waardoor mensen hun leven niet liefhadden, maar voor Christus streden? Ik geloof dat de moord op een aantal van onze voorgangers de christenheid goed zou hebben gedaan. Hoewel we erover zouden rouwen, en ikzelf niet het minst, is toch de moord op een dozijn van zulke mensen niet erger dan de slachting van honderden van onze mannen in een succesvol gevecht om behoud van huis en haard. Voor zo een heilige strijd zou ik mijn bloed willen geven. Hoe kwam het Evangelie in vroeger tijden tot bloei? Waren er niet die hun leven ervoor aflegden? En bereikten anderen niet over hun verslagen lichamen de overwinning? Moet dat nu ook niet zo zijn? Als we terugdeinzen, omdat we bang zijn dat we omgebracht worden, mag de hemel weten wanneer het Evangelie over de aarde wordt verspreid. Wij doen het niet.

			Wat hebben andere zendelingen gedaan? Hebben zij de dood niet getrotseerd en het Woord gebracht temidden van ontelbare gevaren? Opnieuw zeg ik dat we niets te verwijten hebben, mijn broeders. Wij zouden dezelfde fouten kunnen maken. Maar ik weet zeker dat we daarin niet als Paulus zijn. Hij ging naar een plaats waar ze hem stenigden en dachten dat hij dood was. Zei hij toen: ”Voortaan ga ik niet meer daarheen waar ze me slecht behandelen?” Nee, want hij zegt: ”Van Joden ontving ik vijf keer veertig min één stokslagen. Driemaal werd ik met stokken geslagen, driemaal leed ik schipbreuk.” Ik weet zeker dat we de zelfverloochening van de apostelen missen. Wij zijn pantoffelhelden, kazer­ne­soldaten. Als ik naar huis ga en bedenk hoe comfortabel ik het heb en hoe gelukkig ik ben, denk ik bij mezelf: ”Wat doe ik weinig voor mijn Meester! Ik schaam me dat ik mijzelf niet voor Zijn waarheid kan verloochenen, en overal heenga om Zijn Woord te verkondigen.” Meewarig kijk ik naar mensen die zeggen: ”Preek niet zo vaak; u zult uzelf nog iets aandoen.” O mijn God! Wat zou Paulus van zoiets gezegd hebben? ”Let een beetje op uw gezondheid. U bent zo enthousiast en onbezonnen.” Als ik me met één van die mannen van weleer vergelijk, zeg ik: ”Die mensen noemen zich christen, maar ze willen ons werk van geloof en liefde een halt toeroepen, alleen omdat ze zich om onze gezondheid zorgen maken. Die vaart juist wel bij de prediking van Gods Woord.” 

			Maar ik hoor iemand fluisteren: ”U zou wat meer rekening met de omstandigheden mogen houden.” Geliefde vriend, dat doe ik ook. Ik zeg niets verkeerds van die broeders, het zijn beste mensen. We zijn allemaal ‘waardige burgers’. Maar ik wil alleen maar zeggen dat wij minder dan niets zijn in vergelijking met Paulus; kleine, onbetekenende, Lilliputachtige schepseltjes die haast onzichtbaar zijn naast die gigantische mannen van vroeger tijden.

			Eén van mijn toehoorders zal me erop wijzen dat dit niet de enige oorzaak is. Hij merkt op: ”Ik denk dat er een excuus is; predikanten kunnen tegenwoordig geen wonderen doen.” Daar heb ik ook over nagedacht. Dat is zeker een nadeel, maar niet zo doorslaggevend. Als het dat wel was geweest, zou God niet hebben toegestaan dat dat nadeel bestond. Hij gaf die gave aan Zijn Kerk in haar prille bestaan. Maar nu heeft zij die niet langer nodig. We vergissen ons als we teveel aan wonderen toeschrijven. Wat hielden die wonderen in? Een ervan was: waar de apostelen ook gingen, konden ze de taal van het volk spreken. Maar in de tijd die Paulus nodig had om van hier naar India te lopen, kunnen wij Hindoestaans leren. Wij kunnen daar immers in korte tijd komen door de reismogelijkheden die er nu zijn. Dus daar winnen de apostelen niet veel op ons. Verder was het nodig dat er wonderen gebeurden zodat iedereen erover praatte; zo werd het Evangelie bekend. Maar nu kan de drukpers ons helpen. Wat ik vandaag zeg, kan over zes maanden in alle koloniën gelezen worden. Zo is het ook met andere predikanten. Wat zij zeggen en doen, kan spoedig gedrukt en overal verspreid worden, en dus hebben ze faciliteiten om zich bekend te maken, die nauwelijks voor de kracht van wonderen onderdoen.

			We hebben zelfs een groot voordeel op de apostelen. Overal waar zij gingen, werden ze vervolgd en soms ter dood gebracht. Maar nu horen we zelden van moord op een zendeling. Het afslachten van een Engelsman, waar dan ook, zou een vloot oorlogsschepen doen opstomen om dit misdrijf te wreken! De wereld respecteert een Engelsman, waar hij ook gaat. Hij draagt het stempel van de grote keizer. Hij is de ware kosmopoliet, de wereldburger. Dat kon niet van die arme, verachte Joden gezegd worden. Misschien had men enig respect voor Paulus omdat hij een Romeins burger was. Maar voor de anderen waarschijnlijk niet. Wij kunnen niet ter dood gebracht worden zonder dat het opschudding veroorzaakt. De moord op twee of drie predikanten in Ierland zou een tumult door het hele land veroorzaken. De regering zou zich ermee bemoeien. Soldaten zouden onder de wapenen geroepen worden en wij zouden gaan preken onder begeleiding van een gewapende lijfwacht. Gaande door het land zouden we de priesters tergen, de antichrist sprakeloos maken en het bijgeloof voor altijd uitroeien.

			In de tweede plaats pakken we ons werk niet aan op de manier waarop de apostelen het deden. Wat bedoel ik daarmee? Wel, in de eerste plaats is er de algemene klacht dat er niet genoeg wordt gepredikt door predikanten en zendelingen. Ze zitten te vertalen, ze stichten scholen en doen van alles. We kunnen het niet verkeerd vinden. Het is echter niet het werk waaraan ze zich behoren te wijden. Hun ambt is te preken. Als zij meer zouden preken, zouden ze op meer succes mogen hopen. De zendeling Chamberlain hield ergens een preek en nog jaren daarna waren er discipelen te vinden door die ene preek. Williams preekte overal waar hij ging, en God zegende hem. Moffatt preekte overal waar hij ging, en zijn werk werd beloond. We hebben onze kerken en drukpersen en besteden daar heel wat geld aan. Dat is goed, maar het is niet het goede. We gebruiken niet de middelen die God ons heeft gegeven. Daarom kunnen we niet verwachten dat we voorspoedig zullen zijn. 

			

			Sommigen zeggen: ”Er wordt tegenwoordig teveel gepreekt in Enge­land.” Er is een tendens om op het preken af te geven. Het is echter de ”dwaasheid der prediking” die de wereld moet veranderen. Het is niet goed om te zeggen: ”Als je minder preekt, kun je meer studeren.” Studie is nodig als je een gevestigde gemeente hebt. Ik zou kunnen begrijpen dat de apostelen moesten studeren. Zij stonden echter op en verkondigden de eenvoudige kardinale waarheden van het geloof. Ze namen niet één tekst, maar brachten de hele waarheid. Ik denk dat wanneer we het Evangelie rondreizend verkondigen, we niet aan één thema gebonden zijn; dan zouden we tijd aan studie moeten besteden. Nee, we zullen ontdekken dat het beter is overal waar we gaan de hele waarheid uit te leggen. Zo zullen we altijd woorden hebben om te spreken en waar­heden om de mensen te onderwijzen.

			Verder ben ik ervan overtuigd dat er een grote vergissing begaan is door niet te benadrukken dat onze opdracht door God gegeven is. We moeten pal staan voor de waarheid. De waarheid is een openbaring die niet door mensen bewezen moet worden, maar geloofd moet worden. Steeds moet het duidelijk zijn: ”Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.” 

			Ik word vaak verdrietig als ik lees over onze zendelingen die discussies aangaan met de Brahmanen. Soms wordt gezegd dat de zendeling de Brahman heeft verslagen, omdat hij zo beheerst was - en dus is het Evangelie grote eer bewezen door de discussie. Ik denk echter dat het Evangelie door het meningsverschil naar beneden werd gehaald. Ik vind dat de zendeling zou moeten zeggen: ”Ik ben gekomen om u iets te vertellen dat de enige God van hemel en aarde heeft gezegd. Ik zeg u van te voren dat als u het gelooft, u behouden zult worden. Zo niet, dan zult u verloren gaan. Ik ben gekomen om u te vertellen dat Jezus Christus, de Zoon van God, Mens geworden is om voor onwaardige mensen te sterven. Door Zijn Middelaarschap, dood en lijden kan Gods volk verlost worden. Als u naar me luistert, hoort u het woord van God. Als u niet luistert, schud ik het stof van mijn voeten als getuigenis tegen u, en ga ik ergens anders heen.”

			

			Kijk eens naar de geschiedenis van allerlei vormen van bedriegerij. Het laat ons zien dat de aanspraak op autoriteit een enorme groei verzekert. Hoe kreeg Mohammed het in zijn tijd voor elkaar om zo een sterke godsdienst op te richten? In zijn eentje ging hij naar het marktplein en zei: ”Ik heb een openbaring uit de hemel ontvangen.” Het was een leugen, maar hij bracht mensen ertoe het te geloven. Hij zei: ”Ik heb een openbaring uit de hemel.” De mensen keken naar zijn gezicht. Ze zagen dat hij hen ernstig aankeek alsof hij geloofde in wat hij zei. Al gauw sloten vijf of zes mensen zich bij hem aan. Bewees hij wat hij zei? Hij niet. Hij zei: ”U moet geloven wat ik zeg, anders is er geen Paradijs voor u.” Er ligt kracht in die manier van handelen. Waar hij ook ging, werden zijn beweringen geloofd. Niet omdat hij het beredeneerde, maar op grond van de autoriteit die hij naar eigen zeggen van Allah had ontvangen. In de eeuw die volgde op de verkondiging van zijn leugens zijn duizenden sabels uit duizenden schedes getrokken. Zijn woorden zijn verkondigd in Afrika, Turkije, Azië - tot in Spanje toe. De man verkondigde autoriteit en claimde een Goddelijke opdracht. Daarom beschikte hij over kracht. 

			Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de groei van het Mormonisme. Wat is zijn kracht? Eenvoudig dit: de verzekering dat het om kracht uit de hemel ging. De mensen geloven het. Nu hebben ze in bijna elk land van de aardbol zendelingen en is het boek van Mormon in vele talen vertaald. Hoewel er nooit zo een doorzichtige leugen was verteld en de namaak er nooit zo dik bovenop had gelegen, was deze eenvoudige pretentie de drijvende kracht van het geheel. Welnu, mijn broeders - wij hebben kracht, wij zijn Gods dienaren. Wij brengen Gods waarheid. De grote Rechter van hemel en aarde heeft ons de waarheid verteld. Waarom zouden wij dan met aardwormen in discussie gaan? Waarom zouden wij voor hen beven en bang voor hen zijn? Laten we naar voren treden en zeggen: ”Wij zijn de dienaren van de levende God. We vertellen u wat God ons heeft gezegd. We waarschuwen u: als u onze getuigenis verwerpt, zal het voor Tyrus en Sidon beter zijn in de dag van het oordeel dan voor u.” Als de mensen dat verre van zich werpen, hebben wij niettemin ons werk gedaan. Wij hoeven hen niet tot geloof te brengen; het is onze zaak om overal van Christus te getuigen, om het Evangelie aan alle mensen te verkondigen. 

			

			Er is echter één passage in de Bijbel die in schijnt te gaan tegen wat ik gezegd heb, als de gangbare vertaling juist is. Het gaat om de passage waarin staat dat Paulus ‘redetwistte’ in de school van ene Tyrannus. Een betere vertaling is echter dat hij besprekingen hield in de school van ene Tyrannus. Albert Barnes zegt dat ‘redetwistte’ geen gelukkige vertaling is. Daarmee wordt niet de bedoeling van het grondwoord overgebracht. Als Jezus preekte, was Hij in gesprek. Toen een man bij Hem kwam en zei: ”Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”, ging Hij met hem in gesprek. Toen een ander tegen hem zei: ”Heere, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met me deelt,” ging Christus niet in discussie, maar in gesprek met hem. Zijn gewoonte was mensen aan te spreken; zelden ging Hij in discussie. Als we eenvoudig Christus zouden preken, zouden we alle boeken die ter verdediging van het christelijk geloof zijn geschreven, kunnen weg doen. In plaats van de voorposten te verdedigen, moeten we zeggen: ”God zal voor hen zorgen” en een directe uitval naar de vijand doen. Door Gods Heilige Geest zouden we het kunnen.

			O, Kerk van God! geloof dat u onoverwinnelijk bent, dan bent u het ook. Maar als u blijft vrezen en beven zal uw kracht ongedaan gemaakt worden. Hef uw hoofd omhoog en zeg: ”Ik ben Gods dochter; ik ben de bruid van Christus.” Probeer het niet te bewijzen, maar proclameer het. Trek op door het land, en koningen en prinsen zullen voor u buigen, omdat u uw oude dapperheid toont en uw oude glorie weer op u genomen hebt.

			Ik moet hier één opmerking maken over de manier waarop we te werk gaan. Ik ben bang dat we niet genoeg de door God gegeven methode van rondreizen gebruiken. Paulus was een echte rondreizende prediker. Hij preekte ergens en daar werden er twaalf bekeerd. Onmiddellijk stichtte hij daar een gemeente. Hij bleef er niet tot er vijfhonderd mensen waren. Als hij er twaalf had, ging hij ergens anders heen. Dan neemt een heilige vrouw hem op in haar huis. Zij heeft een zoon en een dochter die gered en gedoopt worden - en daar is weer een gemeente. Verder gaat hij weer. Overal waar hij gaat, komen mensen tot geloof en worden gedoopt. Waar hij een gezin ontmoet dat gelooft, dopen hij of zijn reisgezel het hele huis. Dan gaat hij weer zijns weegs, terwijl hij gemeenten vormt en oudsten over hen aanstelt. Tegenwoordig vestigen wij ons ergens en beetje bij beetje zetten we het werk op. We denken dat dat de manier is om succes te hebben. Nee! Nee! Plunder een continent! Onderneem grote dingen, dan zullen grote dingen tot stand komen. Maar ze zeggen dat als je een plaats slechts even bezoekt, het zo snel als een zomerbui vergeten zal zijn. Een zomerbui bevochtigt wel, maar verzadigt niet. Goed, maar u weet niet hoeveel van Gods uitverkorenen in een bepaalde plaats zijn. U moet niet in één plaats blijven. Ga door, Gods uitverkorenen zijn overal. Ik zou het niet kunnen verdragen als ik in dit land, Engeland, niet kon rondreizen. Als ik hier altijd preek, zullen velen van u verhard worden voor het Evangelie. Ik houd ervan om dan hierheen, dan daarheen te gaan. Mijn hoogste ambitie is om door het hele land te gaan, terwijl ik mijn hoofdkwartier op één plaats heb. Ik blijf erbij dat rondtrekken Gods grote plan is. Er moeten predikanten zijn die op één plaats blijven, maar degenen die als apostelen zijn, zouden veel meer moeten reizen dan zij doen.

			Ten derde heb ik nog iets te zeggen, dat een aantal van ons zal raken: we hebben geen apostolische gemeenten. O, als u een gemeente van de apostelen kon zien, wat zou het verschil tussen hen en één van onze gemeenten u opvallen! Het verschil is zo groot als tussen licht en duisternis, zou ik haast zeggen. Zo verschillend als de beekbedding, die door de zon is uitgedroogd, van de machtig bruisende rivier, die steeds vol, diep en helder is en zijn water in zee stort. Welnu, wat is ons gebedsleven vergeleken met het hunne? Ik weet dat wij hier iets kennen van gebedskracht. Maar ik denk niet dat we bidden zoals zij. ”Van huis tot huis brood brekende, aten zij te samen met verheuging en eenvoudigheid des harten; en prezen God.” In de regel was er geen lid van de gemeente die verdeeld van hart was. Ze gaven zichzelf geheel aan God. Toen Ananias en Saffira een deel van de opbrengst stiekem hielden, werden ze voor hun zonde met de dood getroffen. Als wij zo diep en oprecht zouden bidden als die gemeente, zouden we meer bereiken. Alles wat we hebben bereikt is - onder God - te danken aan uw gebeden. Overal waar ik ben geweest, heb ik opgeschept dat ik biddende mensen om me heen heb. Laten andere predikanten ook zulke biddende mensen hebben; laten zendelingen ook door zoveel gebeden van de gemeente gedragen worden. Dan zal God hen zegenen en er zal een grotere bloei dan ooit zijn. Wij hebben niet de vrijgevigheid van de apostolische tijd. In de dagen van de apostelen gaf men alles wat men had. Het werd toen niet van hen gevraagd; het wordt nu ook niet van ons gevraagd. Niemand denkt eraan om zoiets te vragen. Intussen zijn wij doorgeslagen naar de andere kant: velen geven helemaal niets meer. Mannen die duizenden en tienduizenden bezitten, zijn zo onophoudelijk bezorgd voor hun gezinnen, hoewel die genoeg hebben, dat ze niet meer geven dan het dienstmeisje dat naast hen zit. Er wordt wel gezegd dat leden van christelijke gemeenten niet geven in verhouding tot hun rijkdom. Wij geven omdat dat beschaafd en respectabel is. Ik hoop dat velen van ons geven omdat zij de zaak van God liefhebben. Maar velen van ons zeggen: ”Hier is een arme metselaar die de hele week hard werkt en net genoeg verdient om zijn vrouw en gezin te onderhouden; die zal wel een shilling geven. Ik verdien zoveel pond per week, ik ben rijk, wat zal ik eens geven? Kom, laat ik een halve kroon geven.” Een ander zegt: ”Vanmorgen geef ik tien shilling.” Welnu, als ze hun rijkdom met die van hem hadden vergeleken, zouden ze inzien dat hij alles geeft wat hij kan missen, terwijl zij verhoudingsgewijs niets geven. Mijn broeders, we zijn halve christenen; dat is de reden waarom we maar half succes hebben. We zijn gekerstend, maar ik vraag me af of het grondig gebeurd is. Gods Geest heeft ons niet vervuld en ons dat leven, dat vuur en die overtuiging gegeven die ze in die tijden van weleer hadden. 

			Tenslotte, als gevolg van de zaken die hieraan vooraf gingen en misschien ook gedeeltelijk als hun oorzaak: we hebben de Heilige Geest niet in de mate waarin de apostelen Hem bezaten. Ik zie anders geen reden waarom ik vanochtend, als God het zou willen, niet op zou staan en een preek zou houden die als middel voor de bekering van ieder mens hier zou dienen. Ik zie geen reden waarom ik morgen niet een preek zou houden die voor iedereen die hem hoorde een middel tot redding was, als Gods Geest werd uitgestort. Het Woord is krachtig genoeg om het werk van bekering zo veelomvattend te laten zijn als het Gods Geest behaagt. Ik zie niet in waarom er niet een tijd zou aanbreken dat honderden en duizenden tot God komen, als er nu steeds één of twee bekeerlingen zijn. Dezelfde preek die God voor tien mensen tot zegen kan laten zijn, kan Hij voor honderd mensen tot zegen laten zijn - als het Hem behaagt. Ik weet slechts dat in de laatste dagen, als Christus wederkomt en het Koninkrijk opeist, elke dienaar van God evenveel succes zal hebben als Petrus met Pinksteren. Ik weet zeker dat de Heilige Geest bij machte is het Woord tot een succes te maken. De reden dat wij niet tot bloei komen, is dat de Heilige Geest niet bij ons woont met dezelfde macht en kracht als destijds bij hen. 

			Mijn broeders, als de Heilige Geest in onze bediening aanwezig was, zouden onze talenten er heel weinig toe doen. Dan is er misschien sprake van arme, onopgeleide mannen, van wie hun woorden onbeholpen en van wie hun zinnen krom zijn. Er zouden misschien geen staaltjes van welsprekendheid zijn. Wanneer echter de macht van de Geest hen vergezelde, zouden de eenvoudigste evangelisten meer tot stand brengen dan de meest gewichtige, geestelijke of de meest welsprekende prediker. Het is buitengewone genade en niet talent dat er toe doet. Het is bijzondere geestelijke kracht, en niet bijzondere mentale kracht. Door mentale kracht kan misschien een kapel gevuld worden. Geestelijke kracht kan echter een kerk vullen. Door mentale kracht komt er misschien een gemeente bij elkaar; geestelijke kracht redt zielen. Wij verlangen geestelijke kracht te bezitten. Wij kennen mensen bij wie we in het niet zinken wat betreft begaafdheid, maar die geen geestelijke kracht bezitten. Als zij spreken, is de Heilige Geest niet bij hen. We kennen echter anderen, eenvoudige waardige mannen. Zij praten in hun streekdialect en preken in hun dorp. Gods Geest bekleedt elk van hun woorden met kracht. Harten worden verbroken, zielen worden behouden en zondaren wedergeboren. Geest van de levende God! Wij verlangen U te bezitten. U bent het leven, de ziel. U bent de Bron van het succes van uw volk; zonder U kunnen zij niets doen en met U kunnen zij alles. 

			Zo heb ik geprobeerd om u te laten zien wat ik beschouw als de oorzaken van onze gedeeltelijke mislukking. Sta me nu toe om bij u in alle ernst te bepleiten, omwille van Christus en Zijn heilig Evangelie, dat u zich met vernieuwde krachten wijdt aan het verspreiden van Zijn waarheid. Laten uw gebeden dat Zijn Koninkrijk moge komen en Zijn wil op aarde als in de hemel geschiede, vuriger zijn. Mijn vrienden, kon ik u maar de tienduizenden zielen laten zien die wandelen in de buitenste duisternis. Kon ik u maar meenemen naar de droefgeestige vertrekken in de hel en u de tienduizenden zielen van heidenen laten zien. Zij zijn daar in onuitsprekelijke pijniging. Zij hebben het Woord niet gehoord en zijn rechtvaardig veroordeeld om hun zonden. Ik denk dat u zich zou moeten afvragen: ”Heb ik iets gedaan om deze ellendige tienduizenden te redden? Zij zijn verdoemd; kan ik zeggen dat mijn handen rein zijn van hun bloed?” O God van genade! Als deze klederen rein zijn van het bloed van mijn medeschepselen, zal ik altijd redenen hebben u daarvoor in de hemel te prijzen. 

			Kerk van Christus! Er is reden genoeg dat u zich afvraagt of u rein bent in deze zaak. Zonen van God, u zegt té vaak: ”Ben ik mijn broeders hoeder?” U lijkt teveel op Kaïn. U vraagt zich niet af of God het bloed van uw medeschepselen van uw handen zal eisen. Er is een spreuk, die terecht zegt: ”Als de wachter hen niet waarschuwt, zullen zij vergaan, maar Hij zal van zijn handen hun bloed eisen.” Er zouden er meer van ons moeten zijn die onder de heidenen prediken. Toch zijn we traag en doen weinig of niets. Velen van u, ja u allemaal, behoort zich veel meer voor evangelisatiedoeleinden en het verspreiden van Christus’ Evangelie in te zetten dan u nu doet. Bind u zich deze vraag op het hart: zal ik kunnen zeggen tegen de veroordeelde ziel in de hel: ”Zondaar, ik heb alles wat ik kon doen voor u gedaan”? Ik ben bang dat sommigen moeten zeggen: ”Nee, dat heb ik niet gedaan. Het is waar, ik had meer kunnen doen. Ik had meer werk kunnen doen zelfs als dat weinig succes had gehad. Maar ik deed het niet.”

			Mijn geliefde vrienden, ik geloof dat er alle reden is voor een aantal van ons om te betwijfelen of we wel in onze godsdienst geloven. Een ongelovige kwam eens een christen tegen. Hij zei: ”Ik weet zeker dat u niet in uw godsdienst gelooft.” ”Waarom niet?” vroeg de christen. ”Omdat,” zei de ander, ”u me jarenlang bent tegengekomen als ik van huis naar de zaak op weg was. U gelooft toch dat er een hel is waar de zielen van mensen in worden geworpen?” ”Jazeker,” zei de christen. ”En u gelooft dat tenzij ik in Christus geloof, ik daarheen word gestuurd?” ”Ja.” ”Ik weet zeker dat u er niet in gelooft. Als dat wel zo was, moet u wel een heel onmenselijke ellendeling zijn om me elke dag tegen te komen en daar nooit over te vertellen of me ervoor te waarschuwen.”

			

			Ik ben ervan overtuigd dat sommige christenen in deze zaak zeer schuldig staan. God zal hen vergeven; Christus’ bloed kan zelfs dat wegwassen. Maar toch staan zij schuldig. Hebt u ooit wel eens over de enorme waarde van een enkele ziel nagedacht? Mijn hoorders, als de hele wereld behalve één iemand in Siberië behouden was, zou het voor iedereen in Engeland de moeite waard zijn om te gaan voor die ene ziel, als God ons daartoe zou aanzetten. Hebt u ooit over de waarde van een ziel nagedacht? U hebt nooit het gehuil en geschreeuw uit de hel gehoord; u hebt nooit de machtige lofzangen en hosanna’s van zielen in heerlijkheid gehoord. U hebt geen notie van wat eeuwigheid is, anders zou u de waarde van een ziel kennen. U die verbroken bent en verootmoedigd door de Geest en tot het roepen om genade door Christus bent geleid - u weet iets af van de waarde van een ziel. Velen van mijn hoorders echter niet. Zouden we onverschillig kunnen preken en afstandelijk kunnen bidden als we weten hoe kostbaar datgene is waar we ons zorgen over maken? Nee. We zouden ons zeker dubbel moeten pleiten dat het God zal behagen om zondaren te redden. Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang op deze manier kan doorgaan. We doen bijna niets. Het christendom zit in een dal. De mensen denken dat het wel nooit veel beter zal worden. Het is immers duidelijk onmogelijk om in deze tijd wonderen te doen. 

			Zijn we in een slechtere toestand dan de Rooms Katholieke naties toen daar één man, een zekere Luther predikte? Dan kan God nu een Luther vinden. We bevinden ons in een niet veel slechtere toestand dan toen Whitefield begon te prediken. En toch kan God nu een Whitefield vinden. Het is een misleiding te veronderstellen dat we geen succes kunnen hebben als zij. Als God ons helpt, kunnen we het. Als God ons helpt door Zijn Geest zullen we grotere dingen zien dan deze. We zullen in elk geval Gods gemeente niet met rust laten als we haar niet zien bloeien. We zullen vurig en hartstochtelijk protesteren tegen de kilheid en lethargie van deze tijd. Zolang onze tong kan spreken zullen we protesteren tegen de laksheid en valse leer die zo om zich heen grijpen in de gemeente. Dan zal die heerlijke, dubbele reformatie, een reformatie in leer en geest tegelijk, tot stand komen. 

			

			God weet alleen wat we dan zeggen. ”Wie zijn dezen die vliegen als een wolk en als de duiven naar hun vensters?” En weldra zal de roep van Christus gehoord worden. Hij zal in eigen Persoon uit de hemel neerdalen. Wij zullen horen zeggen en zingen: ”Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! De Heere God almachtig regeert!”

			Amen

		

	
		
			Wat is Opwekking?

			”De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God.” (Jesaja 52:10)

			Toen de helden van vroeger zich klaarmaakten voor de strijd, deden ze hun wapenrusting aan; maar als God Zich voor de strijd gereed maakt, ontbloot Hij Zijn arm. Een man moet op twee kanten letten: zowel op zijn eigen verdediging als op de aanval van zijn vijand. God hoeft slechts Zijn blik naar één zijde te richten: het omverwerpen van zijn vijand. Hij negeert alle middelen tot verdediging en veracht wapenrusting. Hij ontbloot Zijn arm voor de ogen van alle volken. Als mannen hun werk in alle ernst zouden doen, zouden zij zich soms ook ontdoen van wapentuig, zoals die krijger van vroeger, die toen hij ten strijde trok tegen de Turken, nooit tegen hen zou vechten dan met ontblote armen. ”Ik hoef niet bang te zijn voor zulke figuren,” zei hij, ”zij hebben meer reden om bang te zijn voor mijn ontblote arm dan ik voor hen ...” Mensen ervaren dat ze klaar zijn voor een karwei als ze hun lastige kledingstukken van zich hebben afgeworpen. En zo stelt de profeet de Heere voor: voor een poosje legt Hij Zijn gewaad van waardigheid af en ontbloot Zijn arm, zodat Hij Zijn werk in alle ernst kan doen, en Zijn doel met de vestiging van Zijn kerk kan bereiken.

			Als ik nu deze beeldspraak, die heel veelzeggend is, loslaat, zou ik u eraan willen herinneren dat zij tot volle betekenis komt als het God behaagt om een grote godsdienstige opwekking te geven. Vandaag is mijn hart vrolijk, want ik mag goed nieuws doorgeven. Mijn ziel is helemaal vervuld met blijdschap door het nieuws van een grote godsdien­stige opwekking in de Verenigde Staten. Ongeveer honderd jaar of iets langer geleden, behaagde het de Heere om één van de meest wonderbaarlijke godsdienstige oplevingen te zenden die ooit in de geschiedenis bekend geworden zijn. De Verenigde Staten schenen van noord tot zuid te schudden van enthousiasme voor het horen van Gods Woord. En nu, na het verstrijken van een eeuw, is hetzelfde opnieuw gebeurd. De monetaire druk is eindelijk voorbij; maar het heeft de ruïnes van vele machtige fortuinen achtergelaten. Vele mannen die eens vorsten waren, zijn nu bedelaars geworden. In Amerika heeft men, meer dan in Engeland, het betrekkelijke van al het menselijke leren inzien. De mensen zijn vervreemd van het aardse door de vreselijke en onverwachte paniek; nu lijken ze klaar te zijn om tijdingen te ontvangen die uit een beter land komen en hun inspanningen te richten op het hemelse. Een ieder die op de hoogte is van de huidige toestand in Amerika, kan u vertellen dat, waar u daar ook gaat, de meest opmerkelijke tekenen zichtbaar zijn, dat de godsdienst met majestueuze stappen voortschrijdt.  

			De grote opwekking, zoals die nu wordt genoemd, is het normale gespreksonderwerp geworden van de marktkooplieden; het is het voorpaginanieuws van elke krant; zelfs de seculiere pers besteedt er aandacht aan, want het is zoiets verbazingwekkends geworden dat alle rangen en standen er door beïnvloed schijnen te zijn. Schijnbaar zonder oorzaak heeft angst bezit genomen van mensenharten; een siddering schijnt plotseling elke borst te bevangen. Het is bevestigd door mannen van goede reputatie dat er op dit moment steden in Nieuw Engeland zijn, waar je geen enkel onbekeerd persoon zou kunnen vinden, zelfs niet als je ernaar zocht. Zo verbazingwekkend - ik had bijna gezegd, zo wonderbaarlijk - is de plotselinge verspreiding van godsdienst door het hele enorme rijk geweest, dat het voor ons nauwelijks mogelijk is om de helft ervan te geloven, zelfs als het ons verteld werd. 

			Nu zult u wel gemerkt hebben dat ik altijd al bijzonder bezorgd en achterdochtig ben geweest wat betreft opwekkingen. Als ik een man tegenkom die een opwekkingsprediker wordt genoemd, houd ik hem altijd voor een grote nul. Ik zou het beneden me achten om mezelf zo een titel toe te meten. Als het God behaagt om iemand te gebruiken voor het teweeg brengen van een opwekking, uitstekend. Maar voor ieder mens die ook maar een beetje bescheidenheid kent, is het zich toemeten van de titel en functie van een opwekkingsprediker, en rond te reizen door het land in de overtuiging dat overal waar hij komt, hij het middel van genade is om een godsdienstige opwekking teweeg te brengen, naar mijn mening een veel te hoogdravende veronderstelling. Er zijn vele opwekkingen die nu en dan in onze steden, en soms in onze stad, plaatsvinden, waarvan ik geloof dat ze onecht en waardeloos zijn. Ik heb gehoord van mensen die ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds bij elkaar kwamen om een bekende opwekkingsprediker te horen. Onder zijn prediking gingen mensen schreeuwen en gillen. Sommigen vielen neer en rolden al stuiptrekkend over de grond. Toen hij naderhand gelegenheid gaf om boetedoening te doen en één of twee lokeenden belijdenis van zonden liet afleggen, kwamen er honderden naar voren. Ze waren onder de indruk door die ene preek en verklaarden dat zij toen en daar zich hadden afgekeerd van hun verkeerde wegen. 

			Afgelopen week nog las ik het verslag van een bepaalde plaats in ons land. Op een dag, onder de prediking van dominee Die-en-die, waren zeventien personen grondig geheiligd, achtentwintig overtuigd van zonde, en negenentwintig ontvingen de zegen van rechtvaardigmaking. De volgende dag volgden er meer; en de dag erop ook. Later werden ze allemaal opgeteld en dat maakt dan een totaal van wel enkele honderden, die gezegend zijn gedurende drie diensten, onder de bediening van meneer Die-en-die. Dat noem ik een schijnvertoning! Er kan iets heel goeds in zitten; maar de buitenkant lijkt mij al zo bedorven, dat ik nauwelijks durf te denken dat het goede binnenin veel te betekenen heeft. Als mensen zo berekenend bezig zijn, treft het me altijd dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. We kunnen gemakkelijk zeggen dat er zo veel aan de gemeente werden toegevoegd bij een bepaalde gelegenheid, maar het is absurd om aparte opsommingen te geven van de overtuigden, de gerechtvaardigden en de geheiligden. U zult daarom verbaasd zijn dat ik over opwekking spreek. Maar u zult misschien niet meer zo verbaasd zijn als ik probeer uit te leggen wat ik bedoel met het vurige en intense verlangen dat ik in mijn hart voel, dat het God zou behagen om door dit land een opwekking te zenden, zoals de opwekking die juist in Amerika is begonnen en die, zoals we vertrouwen, daar lang zal voortduren. 

			In de eerste plaats zou ik aandacht willen schenken aan de oorzaak van elke opwekking van ware godsdienst; in de tweede plaats aan de gevolgen van een dergelijke opwekking; en dan, in de derde plaats zal ik een paar waarschuwingen geven opdat wij ons in deze zaak niet vergissen, en datgene wat slechts mensenwerk is, voor Gods werk houden. Ik zal eindigen met al mijn broeders en zusters in het geloof van Christus op te roepen zich in te spannen en te bidden voor een opwekking van godsdienst in onze gemeenten.

			In de eerste plaats: de oorzaak van een ware opwekking. De gewone wereldling begrijpt een opwekking niet; hij snapt er niets van. Hoe komt het dat een plotselinge vlaag van godsvrucht, zoals hij het zou noemen, een soort heilige epidemie, een massa mensen tegelijkertijd zou treffen? Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Vaak gebeurt het in de afwezigheid van alle grote evangelisten; en er kan niet een speciaal middel voor aangewezen worden. Er zijn geen comités opgericht om het teweeg te brengen; er is geen taakgroep aan het werk gezet, er zijn geen verenigingen opgericht. En toch is het gekomen, zoals een hemelse orkaan die alles wegvaagt. Het is over het land geraasd en de mensen zeiden: ”De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt en waar hij heen gaat.” Wat is dan de oorzaak? Ons antwoord is: als een opwekking echt en werkelijk is, is die veroorzaakt door de Heilige Geest en door Hem alleen. 

			Toen Petrus opstond op de Pinksterdag en die gedenkwaardige preek hield waardoor drieduizend mensen bekeerd werden, kunnen wij dat opmerkelijke succes van zijn bediening toeschrijven aan iets anders dan aan de bediening van de Heilige Geest? Ik lees Petrus’ verhandeling; het was beslist erg eenvoudig; het was een simpele opsomming van feiten; het was zeker erg vrijmoedig, erg scherp, kernachtig en persoonlijk. Hij schroomde niet hun te vertellen dat zij de Heere van leven en heerlijkheid ter dood hadden gebracht en aan Zijn bloed schuldig waren. Maar oppervlakkig gezien ben ik geneigd te zeggen dat ik heel wat preken heb gelezen waarvan het waarschijnlijker is dat ze effectiever zijn dan die van Petrus. Ik geloof dat er vele predikers geleefd hebben, wier preken, als ze gelezen werden, veel opmerkelijker waren gevonden en veel hoger aangeslagen zouden zijn dan de preek van Petrus, in ieder geval door de critici. Die preek lijkt bijzonder eenvoudig en passend te zijn, en buitengewoon vurig, maar geen van deze dingen zijn opmerkelijk genoeg om de oorzaak te kunnen zijn van zo een buitensporig succes.

			

			Wat was dan de reden? Opnieuw antwoorden we dat hetzelfde woord dat de Heilige Geest zegent tot de bekering van één mens, tot zegen kan zijn voor de bekering van duizend mensen, als het Hem behaagt. Ik ben ervan overtuigd dat als de gewoonste prediker der christenheid deze morgen deze kansel bestijgt en de eenvoudigste, meest ongeleerde preek houdt, de Heilige Geest als Hij het zo zou willen, de preek tot zegen kan laten zijn voor de bekering van elke man, vrouw en kind die hier zit. Zijn arm is immers niet verkort, Zijn macht is niet beperkt. Zolang Hij de Almachtige is, is het aan ons te geloven dat Hij alles kan doen wat Hem goed lijkt. Verbeeld u niet, dat als u een preek hoort die vrucht draagt, het de preek was die dat deed. Denk niet dat omdat een bepaalde prediker misschien tot grote zegen is geweest voor de bekering van zielen, er iets bijzonders aan de prediker is. God verhoede dat welke prediker dan ook zich zoiets zou aanmatigen. Elke andere prediker die op dezelfde manier gezegend werd, zou even bruikbaar zijn. Elke andere preek, vooropgesteld dat die de waarheid brengt en vurig is, kan net zo gezegend worden als die beroemde preek van Petrus, die zoveel mensen tot Christus bracht. Gods Geest blaast op mensenkinderen als het Hem behaagt. Hij vindt een volk dat hard is en onverschillig. Hij plant een verlangen in hun hart - Hij zaait het met brede gebaren in hun geest -: een gedachte aan het huis des Heeren. Ze weten niet waarom, maar direct drommen ze in menigten samen om het Woord te horen verkondigen. Hij werpt het zaad, hetzelfde zaad, in het hart van de prediker. Hij weet niet hoe het komt, maar hij voelt zich vuriger dan tevoren. Als hij de kansel bestijgt, gaat hij, als betrof het een heilig offer. Daar preekt hij, gelovend dat grote dingen door zijn bediening tot stand zullen komen. De tijd van gebed is weer gekomen. Christenen ontmoeten elkaar in groten getale. Zij kunnen niet zeggen wat hen beïnvloedt, maar ze voelen dat ze moeten opgaan naar het huis des Heeren om te bidden. Vurige gebeden worden opgezonden. Ernstige preken worden gehouden en er zijn ernstige toehoorders. Dan behaagt het God de Almachtige om harde harten te verzachten en overmoedige mensen te onderwerpen en hen tot kennis van de waarheid te brengen. De enige werkelijke oorzaak is dat Zijn Geest aan het werk is in de harten van mensen. 

			

			Maar hoewel dit de enige werkelijke oorzaak is, zijn er ook middellijke oorzaken; en de voornaamste middellijke oorzaak van een grote opwekking moet de vrijmoedige, gelovige en onbevreesde prediking van de waarheid zijn, zoals Jezus deed. Broeders en zusters, van tijd tot tijd hebben we een reformatie nodig. Eén reformatie is niet voldoende voor de kerk. Zij moet voortdurend worden opgewonden en opnieuw aan het lopen worden gebracht als een klok. Haar werken raken uitgeput en zij werkt niet meer als vroeger. De krachtige, onopgesmukte leerstukken die Luther bracht, werden ten slotte een beetje gewijzigd, totdat laag na laag op hen werd gedeponeerd. Tenslotte was de oude, rotsige waarheid bedekt. Er groeide op de oppervlakkige bodem een overvloed aan groene en fleurige vergissingen, die er wel mooi en prachtig uitzagen, maar op geen enkele manier meer iets met de waarheid te maken hadden, behalve dat ze de producten vormden van haar verval. Toen kwamen er vrijmoedige mannen die de waarheid opnieuw brachten. Ze zeiden: ”Weg met die onzin; laten deze leugenachtige schoonheden vernietigd worden. We hoeven ze niet. Haal de oude waarheid opnieuw tevoorschijn!” En zij kwam tevoorschijn. 

			De kerk heeft echter steevast de neiging om haar eigen naakte eenvoud te bedekken. Ze vergeet daarmee dat de waarheid nooit zo prachtig is als wanneer zij staat in haar eigen, onversierde, door God gegeven heerlijkheid. En nu op dit moment, willen we dat de oude waarheden hun plaats terugkrijgen. De subtiliteiten en verfijningen van de prediker moeten wijken. We moeten de grootse onderscheidingen van de scholastici opgeven, evenals alle geleerde, technische details van mensen die theologie als een systeem hebben bestudeerd, maar de kracht ervan niet in hun harten ervaren hebben. En als de goede oude waarheid weer wordt verkondigd door mannen wier lippen zijn aangeraakt als met een gloeiende kool van het altaar, zal dit het instrument zijn in de hand van de Geest, om een grote en grondige opwekking in het land voort te brengen.

			Behalve het bovenstaande is vurig gebed van de kerk nodig. De meest onvermoeibare bediening is tevergeefs, tenzij de kerk met haar overvloedige tranen het gezaaide zaad besproeit. Elke opwekking is begonnen met en vergezeld van veel gebed. In de stad New York is er op het moment, geloof ik, geen enkel uur van de dag dat er geen christenen bij elkaar zijn om te bidden. Een gemeente opent haar deuren van vijf tot zes uur voor gebed; een andere kerk is open van zes tot zeven en verzoekt haar biddende mensen het offer van voorbede te brengen. Het is zes uur geweest en de mensen gaan naar hun werk. Dan vindt een andere groep mensen het een geschikte tijd - misschien degenen die om acht of negen uur naar de zaak gaan - en van zeven tot acht is er een andere bidstond. Van acht tot negen uur is er een andere, in een ander deel van de stad. Wat nog wel het wonderlijkst is, is dat van twaalf tot één, midden in New York City, een bidstond in een grote ruimte wordt gehouden, die elke dag stampvol is en waar honderden mensen buiten staan. Deze bidstond bestaat uit winkeliers uit de stad, die een kwartier kunnen missen om te komen, kort te bidden en dan weer te vertrekken. En dan komt een nieuw gezelschap binnen om de plaatsen te vullen. Verondersteld wordt dat vele honderden bij elkaar komen in die ene ruimte voor gebed, tijdens dat uur. Dit is de verklaring voor de opwekking. Als dit in Londen gebeurde - als we voor één keer het oude Rome zouden overtreffen, die haar monniken had in haar kloosters die altijd in gebed waren, dag en nacht - als wij samen die gouden ketting van gebed in stand konden houden, schakel na schakel van heilig broederschap, aan elkaar verbonden in voorbede, dan zouden we een overvloedige uitstorting van de Geest van de Heere onze God mogen verwachten. De Heilige Geest als de werkelijke Veroorzaker - het gepredikte Woord en de gebeden van de mensen als instrumenten - en we hebben de oorzaak uitgelegd van de ware opwekking van godsdienst. 

			Ten tweede: wat zijn echter de gevolgen van een godsdienstige opwekking? De gevolgen zijn alles wat we maar kunnen verlangen dat de kerk goeddoet. Als een godsdienstige opwekking in een land komt, wordt de dominee verwarmd. Men zegt dat in Amerika de slaperigste predikers wakker beginnen te worden; zij hebben zich gewarmd aan het algemene vuur. Mannen die niet zonder aantekeningen konden preken, en met aantekeningen niet met een bepaald doel konden preken, hebben gemerkt dat ze rechtuit konden spreken. Zij spreken met alles wat in hun macht ligt tot de mensen. Als er een opwekking komt, merkt de dominee plotseling dat de gebruikelijke vormen en regels van de kansel niet meer helemaal passend zijn. Hij doorbreekt een barrière; dan bevindt hij zich in een netelige positie en moet hij een andere doorbreken. Misschien betrapt hij zich op een zondagmorgen op het vertellen van een anekdote, terwijl hij een afgestudeerd theoloog is. Hij haalt warempel de waardigheid van de kansel naar beneden door beeldspraak te gebruiken. Wellicht maakt hij zijn mensen per ongeluk aan het lachen. En, wat ook een grote zonde is in de ogen van deze solide theologen, maakt hij dat nu en dan een traan wordt weggepinkt. Hij weet niet precies hoe het komt, maar de mensen pikken zijn woorden op. ”Ik moet iets goeds voor hen hebben,” zegt hij. Hij verbrandt al die oude preken. Of hij stopt ze onder zijn bed, en maakt een stel nieuwe. Of hij maakt helemaal geen nieuwe, maar neemt alleen zijn tekst en begint te roepen: ”Mensen, broeders en zusters, geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult behouden worden.” De oude diakenen zeggen: ”Wat is er aan de hand met onze dominee?” De oude dames, die hem al zoveel jaren hebben gehoord en zo vaak op de voorste rij van de galerij in slaap zijn gevallen, komen overeind, en zeggen: ”Ik vraag me af wat er met hem is gebeurd; hoe kan dit? Hij preekt als een man die in brand staat. De tranen rollen over zijn wangen; zijn ziel is vol van liefde voor zielen van mensen.” Zij snappen er niets van. Ze hebben vaak gezegd dat hij saai, vervelend en slaapverwekkend was. Hoe komt het dat dit veranderd is? 

			Wel, het is de opwekking. De opwekking heeft de dominee aangeraakt. De zon die zo helder schijnt, heeft wat sneeuw van de bergtop doen smelten. Het stroomt naar beneden in vruchtbare stromen om de valleien te zegenen. De mensen beneden worden verfrist door de bedieningen van een man Gods. Hij is zelf uit zijn slaap ontwaakt. Hij merkt dat hij, als een tweede Elia, de kracht heeft gekregen om veertig dagen werk te verrichten. Onmiddellijk daarna begint de opwekking heel veel mensen te beroeren. De gemeente werd eens geteld door de lege zitplaatsen te tellen in plaats van de gevulde. Maar plotseling komen de mensen om de dominee te horen en hij begrijpt het niet. Hij was nooit populair en hoopte er ook niet op. Plotseling wordt hij wakker en merkt dat hij beroemd is, voor zover een grote gemeente hem maar beroemd kan maken. Daar zijn de mensen en kijk eens hoe ze luisteren! Ze zijn allemaal wakker en bij de les. Ze buigen hun hoofden naar voren en leggen hun handen achter hun oren. Zijn stem is zwak; ze proberen hem te helpen. Ze doen alles om het Woord van leven te horen. 

			

			Dan kijken de gemeenteleden om zich heen en zien dat het kerkgebouw vol is. Zij zeggen:”Hoe is dit toch zo gekomen? We moesten maar gaan bidden.” Een bidstond wordt aangekondigd. Er waren vijf of zes mensen in de consistoriekamer; nu zijn het er vijf of zeshonderd en ze zijn naar de kerk uitgeweken. En hoe ze bidden! Die ouwe rot die altijd twintig minuten lang bad, vindt het nu beter zich tot vijf minuten te beperken; en die goede oude man, die altijd hetzelfde gebed herhaalde als hij opstond, en het had over het paard dat in de strijd snelde, en de olie van vat tot vat, en al dat soort dingen, laat dat alles thuis en bidt slechts: ”O Heere, redt zondaren, om Jezus Christus’ wil.” Er is gesnik en gezucht te horen tijdens de bidstonden. Het is duidelijk dat er niet één iemand bidt, maar dat iedereen bidt. De hele menigte schijnt tot voorbede bewogen te zijn. Hoe komt dit toch? Wel, het is slechts het gevolg van de opwekking, want als de opwekking werkelijk komt, ontvangen de dominee en de gemeente daarvan overvloedig. 

			Maar hiermee eindigt het niet. De kerkleden worden ernstiger, serieuzer. Familieplichten worden beter nagekomen. Het gezinsleven ontwikkelt zich beter. Degenen die geen tijd konden vrijmaken voor familiegebed, merken dat ze het nu kunnen. Zij die niet in de gelegenheid waren om hun kinderen te onderwijzen, durven nu geen dag voorbij te laten gaan zonder het te doen, want zij horen dat er kinderen op de zondagsschool worden bekeerd. Er zijn nu twee keer zoveel kinderen op de zondagsschool als voorheen. Het prachtige is dat kleine kinderen elkaar ontmoeten om te bidden. Hun kleine harten zijn aangeraakt, en velen van hen laten tekenen van genade zien. Vaders en moeders vinden dat ze moeten doen wat ze kunnen voor hun gezinnen: als God kleine kinderen zegent, waarom zou Hij niet hun kinderen zegenen?

			En als u de kerkleden op ziet gaan naar Gods huis, valt het u op welk een stabiliteit en soberheid zij uitstralen. Misschien praten zij onderweg, maar zij praten over Jezus. En als zij fluisteren bij de ingang, is het niet langer lege roddel. Het zijn geen opmerkingen als: ”Hoe vind je de dominee? Wat denk je van hem? Heb je die-en-die gezien?” O, nee! ”Ik bid de Heere dat Hij de woorden van Zijn dienaar zegent. Ik bid dat Hij zalving van boven zendt en dat de vlam die uitdooft, weer op zal gloeien. Ik bid dat waar leven is, het wordt versterkt en nieuwe kracht ontvangt.” Dit is hun hele conversatie.

			Dan is daar het grote resultaat. Er is een bijeenkomst voor mensen die lid willen worden van de kerk. De brave broeder die hem voorzit, is verbijsterd. Hij zag nooit eerder zoveel mensen komen. ”Nee maar,” zegt hij, ”er zijn er zeker honderd om te belijden wat de Heere voor hun ziel heeft gedaan! Hier zijn vijftig mensen ineens, die zeggen dat ze onder zo een preek tot kennis van waarheid zijn gebracht. Wie heeft deze mensen voortgebracht? Hoe is dit gekomen? Hoe kan het? Is de Heere niet een grote God, Die zoiets als dit heeft gewerkt?” En de bekeerlingen die zo in de gemeente komen, zijn vurige mensen. Nooit eerder heb je zulke mensen gezien. De buitenstaanders noemen hen fanatiekelingen. Het is gezegend fanatisme. Anderen zeggen dat ze alleen maar enthousiast zijn. Het is hemels enthousiasme. Alles dat plaatsvindt, gebeurt door zo een geest. Als ze zingen, klinkt het als de rollende donder; als ze bidden, is het als de snelle, scherpe bliksemflits, die de duisternis van koude harten oplicht, en hen voor een ogenblik laat voelen dat er iets in het gebed aanwezig is. Als de dominee preekt, preekt hij als een zoon des donders. Als de gemeente bij elkaar komt, gebeurt dat met hartelijk verlangen. Als ze geven, geven ze met grotere vrijgevigheid. Als ze de zieken bezoeken, doen ze dat met vriendelijkheid, zachtmoedigheid en liefde. Alles vindt plaats met het oog op Gods heerlijkheid. Niet door mensen, maar door de kracht van God. O, dat wij zo een opwekking mochten meemaken!

			Maar, God zij dank, het eindigt ook hier niet mee. De opwekking van de kerk raakt vervolgens de rest van de maatschappij aan. Mensen die niet naar voren komen en belijdenis van geloof afleggen, worden wel meer punctueel in het bijwonen van kerkdiensten. Mensen die altijd vloekten, houden er mee op; zij vinden dat het niet passend is voor deze tijd. Mensen die de sabbat ontheiligden en God verachtten, merken dat het niet meer kan; ze geven het allemaal op. De tijden veranderen; de moraal viert hoogtij. 

			De lagere sociale klassen raken beïnvloed. Zij kopen een preek terwijl ze vroeger voor een paar centen een onzinblaadje kochten. De hogere klassen raken ook beïnvloed. Ook zij worden ertoe gebracht het woord te horen. Mevrouw de gravin, in haar rijtuig, die er nooit over had geprakkiseerd om naar zo een doorsnee plaats als een bedehuis te gaan, zorgt er nu voor dat ze gaat naar plaatsen waar ze gezegend wordt. Zij wil de waarheid horen. Een sleper van de trekschuit zet zijn paarden naast de volbloeden van de gravin. Zij gaan beiden naar binnen en buigen samen hun knieën voor de troon van soevereine genade. Alle lagen van de bevolking raken erbij betrokken. Zelfs aan de senaat gaat het niet voorbij; de premier staat verbaasd en vraagt zich af wat dit alles moet betekenen. Zelfs de vorstin op de troon merkt dat ze de vorstin van een beter volk is geworden dan zij voorheen kende, en dat God iets in haar koninkrijk doet, dat haar stoutste dromen overtreft. Een grote Koning zwaait een betere scepter en oefent een nog betere invloed uit dan haar uitstekende voorbeeld. 

			Zelfs hiermee eindigt het niet. De hemel raakt gevuld. Eén voor één overlijden de bekeerlingen en de hemel raakt voller. De harpen in de hemel klinken luider. Het gezang van de engelen raakt door een nieuwe melodie geïnspireerd, want zij zijn verheugd de mensenkinderen voor de troon geknield te zien liggen. Het heelal is verblijd: het is Gods zomer en overal is het lente. De tijd van vogelgezang is aangebroken; de roep van de tortelduif wordt in ons land gehoord. O, dat God ons zo’n opwekking zou zenden!

			Ik dank God dat wij veel reden hebben Hem te danken dat we zo een soort opwekking gedeeltelijk mee hebben mogen maken. Maar het is niets bij waar we naar verlangen. Ik heb gehoord over opwekkingen, waar twintig-, dertig-, veertig- en vijftigtallen binnen werden gehaald; maar, tot Gods eer moet het gezegd worden, er gaat nooit een maand voorbij dat ons doopbad niet wordt gebruikt. Nooit gaat er een zondag voorbij dat we er niet velen in de kudde van de Heere ontvangen. Wel driehonderd mensen in één jaar tijd zijn aan de gemeente toegevoegd, en nog steeds klinkt de roep: ”Zij komen! Zij komen!” De Heere is ons heel genadig geweest, en Hem zij de eer. Maar wij verlangen naar meer. Onze zielen strekken zich gretig en met begeerte naar God uit. O, dat we allemaal bekeerd zouden worden!

			

			We moeten God ook danken dat het hiermee niet stopt; want Exeter Hall is gevuld, Westminster Abbey is vol en dit gebouw ook. Hoewel we het niet helemaal eens zijn met allen die preken, zegent God hen allen! Zo lang Christus wordt gepreekt, verblijd ik mij en zal ik mij verblijden. Voor God wenste ik dat elk groot gebouw in Londen vol raakte en dat iedere man die het Woord verkondigt, door tienduizenden mensen werd gevolgd die de waarheid willen horen. Moge die dag spoedig aanbreken! Er is één hart dat zich zal verblijden over zo een dag, meer dan u allemaal - een hart dat altijd het snelst slaat als het God verheerlijkt ziet, ook als onze eigen eer minder zou worden. 

			Nu moeten we overgaan op het derde punt, die een waarschuwing was. Toen Christmas Evans in Wales preekte, in een tijd van opwekking, maakte hij de mensen altijd aan het dansen. De gemeente raakte onder zijn bediening zo opgewonden dat ze zomaar begonnen te dansen. Nu geloof ik niet dat het dansen het werk van de Geest was. Dat zij in hun harten werden aangeraakt, zou het werk van de Heilige Geest kunnen zijn. Maar de Heilige Geest zorgt niet dat mensen onder preken gaan dansen. Er komt niets goeds van. Nu en dan is er onder onze Methodisten­vrienden een grote uitbraak. We horen over een jonge vrouw die midden onder een preek op dreef raakt en ronddraait in extase, totdat ze neervalt in een flauwte; en zij roepen: ”Ere zij God.” Wij geloven niet dat dit het werk van de Geest is; we geloven dat het belachelijke onzin is en niets anders. 

			In de opwekkingen van vroeger in Amerika, honderd jaar geleden, doorgaans de ”Great Awakening” genoemd, waren er vele vreemde dingen, zoals gegil en geschreeuw, geklop en zenuwstuipen tijdens de diensten. We kunnen dat niet het werk van de Geest noemen. Zelfs de grote opwekking onder Whitefield te Cambuslang, één van de grootste en bijzonderste opwekkingen die er ooit geweest zijn, ging gepaard met bepaalde dingen die we als niets anders dan bijgelovige mirakelen kunnen beschouwen. De mensen raakten zo opgewonden, dat ze niet meer wisten wat ze deden. Maak altijd onderscheid tussen verschillende dingen als u in een opwekking zulke vreemde verkrampingen van het lichaam tegenkomt. Het werk van de Heilige Geest vindt plaats in het hart, niet op die manier in het lichaam. Het is niet Gods wil dat zulke zaken de voortgang van de dienst te schande maken. Ik geloof dat zulke dingen het resultaat zijn van satanische boosaardigheid. De duivel ziet dat er veel goeds gebeurt. ”Welnu,” zegt hij, ”ik zal dat allemaal bederven. Ik zal mijn poot erin zetten en een hoop ellende aanrichten. Er worden zielen bekeerd; ik zal zorgen dat ze zo opgewonden raken, dat ze belachelijke dingen doen, zodat alles verachtelijk wordt.” Als u iets van deze vreemde dingen de kop op ziet steken, pas dan op. Daar is die oude duivel aan het werk, die probeert het werk te dwarsbomen. Druk zulke kuren zo snel mogelijk de kop in, want waar de Geest werkt, werkt Hij nooit tegen Zijn eigen stelregel in. En Zijn stelregel is: ”Laat alle dingen eerbaar en met orde geschieden.” Het is noch eerbaar noch ordelijk als mensen onder de preek gaan dansen, jammeren of schreeuwen als het evangelie hun wordt verkondigd. Daarom is dat allerminst het werk van de Geest, maar slechts menselijke opwinding. 

			Voorts moet u in gedachten houden dat u altijd onderscheid moet maken tussen verschillende mensen in een opwekking. Als tijdens een opwekking een erg groot aantal mensen werkelijk bekeerd wordt, zal er ook een aanzienlijk deel zijn dat slechts emotioneel geraakt is en wier bekering niet echt is. Verwacht dat altijd en wees niet verbaasd als u dat ziet. Het is gewoon een psychologische wet dat mensen elkaar imiteren. Het lijkt slechts logisch, dat als een persoon werkelijk bekeerd is, er bij iemand anders, die nog geen soevereine genade heeft ontvangen, een zekere wens ontstaat om het te imiteren. Wees dan niet ontmoedigd als u dit midden in een opwekking tegenkomt. Het is geen bewijs dat het geen ware opwekking is; het is slechts een bewijs dat dit bijzondere geval niet echt is.  

			Opnieuw moet ik zeggen dat als God ons een grote opwekking zou zenden, het onze taak is om de banden van discipline niet te laten verslappen. Een aantal kerken is geneigd, als zij enorm in aantal toenemen, mensen in grootverpakking als belijdende leden toe te laten, zonder dat er sprake is van goed onderzoek. We behoren even strikt te zijn temidden van de rukwinden van een opwekking, als in rustiger perioden van gestage groei. Als de Heere Zijn Geest als een orkaan zendt, is het onze taak om bekwaam met de zeilen om te springen, zodat de orkaan ons niet op een rots zou laten slaan, wat ons ernstig zou kunnen verwonden. Opzieners in de kerk, let erop dat als u mensen in beroering ziet komen, u een heilige terughoudendheid blijft betrachten, opdat de kerk niet achteruit gaat in haar vroomheid, door het toelaten van mensen die niet werkelijk behouden zijn. 

			En nu het vierde punt. Na deze waarschuwende woorden zal ik nu mijn krachten verzamelen. Met al mijn kracht zal ik me inspannen om u op te wekken, God te smeken om een grote opwekking door dit hele land.

			Mannen, broeders en vaders, de Heere God heeft ons een zegen gezonden. Eén zegen is de voorsmaak van vele zegeningen. De buien in april worden door druppels voorafgegaan. De zegeningen die Hij ons reeds heeft gegeven, zijn slechts een voorproef en voorbode van iets groters en beters dat nog in het verschiet ligt. Hij heeft ons de vroege regen gegeven. Laten we Hem nu om de late regen smeken, dat Zijn genade onder ons vermenigvuldigd worde en Zijn heerlijkheid toeneme. Er zijn er onder u die ik vanmorgen aanspreek, die een opwekking in de weg staan. Ik zou u liefdevol willen berispen en u willen verzoeken om het werk van de Heere niet te hinderen. Er zijn er onder u die hier misschien ook aanwezig zijn vandaag, die hun leven niet consequent inrichten. En toch bent u belijdende leden. U neemt de beker van het Avondmaal ter hand en drinkt daaruit, maar toch leeft u als wereldse mensen; u bent even vleselijk en begerig als zij. O, mijn broeder, u bent een ernstige belemmering voor de groei van de gemeente.  

			God zal nooit een onheilig volk zegenen. In verhouding tot ons gebrek aan heiligheid zal Hij ons de zegen onthouden. Vertel me over een kerk die niet standvastig is, en u vertelt me over een kerk die niet gezegend is. God zal het huis eerst schoonvegen voordat Hij wil komen om er te wonen. Hij wenst Zijn kerk zuiver te hebben voordat Hij het zal zegenen met alle zegeningen van Zijn genade. Onthoud dat, onstandvastigen, en bekeer u tot God en vraag Hem geheiligd te worden. 

			Er zijn anderen onder u die zo koud van hart zijn, dat zij elke vooruitgang in de weg staan. U bent een rem op de wielen van de kerk. Als wij vurig zijn, legt u uw koude hand op alles dat van vrijmoedigheid en durf getuigt. U bent niet verstandig en ijverig; als u dat zou zijn, zouden we God danken dat Hij u die voorzichtigheid gegeven had. Voorzichtigheid en beleid zijn juwelen waar we God altijd voor horen te danken, als we een verstandig man in ons midden hebben. Maar er zijn er onder u op wie ik zinspeel, die verstandig zijn, maar koud. U bezit geen vurigheid, u werkt niet voor Christus. U dient Hem niet met al uw kracht. En er zijn anderen onder u die zo onverstandig zijn anderen aan te sporen, maar zelf geen stap voorwaarts te zetten. O, Laodiceeërs, u die noch koud noch heet bent, onthoud wat de Heere over u heeft gezegd: ”Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.” Zo zal Hij u behandelen. Pas toch op, pas toch op - u doet niet alleen uzelf pijn, maar verwondt ook de kerk. 

			Er zijn anderen onder u die zoveel over hebben voor orde, die zo vastzitten aan alles van vroeger, dat u niets geeft om een opwekking uit angst dat we u mochten bezeren. U wilt liever niet dat de kerk hersteld wordt, want we zouden eens een eerbiedwaardig stukje mos kunnen beschadigen. U wast uw eigen gewaad niet want er zit een vlekje van vroeger op. U denkt dat omdat iets oud is, het eerbiedwaardig is. U bent gek op alles wat ouderwets is. U wilt niet dat een weg bestraat wordt, omdat uw grootvader zijn wagen door het karrenspoor reed dat daar is. ”Laat het daar altijd blijven,” zegt u; ”laat het altijd twee decimeter diep zijn.” Reed uw grootvader daar niet door toen er twee decimeter modder stond, en waarom zou u niet hetzelfde doen? Het was goed genoeg voor hem, en het is goed genoeg voor u. U hebt altijd die gemakkelijke plaats in de gemeente ingenomen. U maakte nooit een opwekking mee; en u wenst er nooit een mee te maken. U gelooft dat het allemaal onzin is en dat er geen reden is om ernaar te verlangen. U kijkt terug; u kunt er geen voorbeeld voor vinden. Doctor Die-en-die praatte er niet over. Uw eerbiedwaardige dominee die overleden is, praatte niet zo, zegt u; daarom is het niet nodig. We hoeven u niet te vertellen dat het schriftuurlijk is; daar geeft u niet om. Het is niet ordelijk, zegt u. We hoeven u niet te vertellen dat het een goede zaak is; u geeft meer om iets dat ouderwets is dan om iets dat goed is. Uit de weg nu! Het helpt u niets. U mag proberen ons tegen te houden, maar we zullen over u heen walsen als u niet uit de weg gaat. We geven nog een waarschuwing, maar dan zullen we over uw vooroordelen heen walsen en uw woede opwekken. Uw vooroordelen moeten en kunnen ons niet belemmeren. Nooit is de ketting zo verroest of met gezag verzegeld, of de gevangene verbreekt haar niet graag. En hoewel uw boeien ons mogen ketenen, zullen we hen in stukken slaan als zij de voortgang van Christus’ Koninkrijk belemmeren. 

			Nu ik zo heb gesproken tegen degenen die een belemmering vormen, wil ik spreken tot u die Jezus met heel uw hart lief hebt en dat wenst uit te dragen. Geliefde vrienden, ik verzoek u te beseffen dat duizenden mensen om u heen sterven. Wilt u hen met uw ogen volgen in de wereld der schaduwen? Duizenden sterven zonder God, zonder Christus, zonder hoop. Mijn broeder, wekt hun angstige lot niet uw meeleven op? U gelooft uit de Schrift dat zij die zonder geloof sterven naar die plaats gaan, waar ”hun worm niet zal sterven, en hun vuur niet uitgeblust zal worden.” Dit gelovend, wordt uw ziel niet beroerd door medelijden om hun lot? Kijk vandaag om u heen. U ziet een menigte mensen bij elkaar, ogenschijnlijk voor de dienst van God. U weet ook hoevelen hier zijn die Hem niet vrezen, maar die vreemdelingen zijn voor zichzelf en voor het kruis. Wat! U weet zelf hoe ernstig het is om onder de vloek te liggen en u zou niet bidden en werken voor degenen om u heen die vandaag onder die vloek liggen? Denk aan het kruis van uw Meester. Hij stierf voor zondaren; zou u niet om hen huilen?

			Gaf Hij niet Zijn leven over voor hen, en zou u niet uw leven geven om met God te worstelen, dat Zijn bedoelingen met hen vervuld zouden worden? U hebt onbekeerde kinderen - wilt u niet dat die behouden worden? U hebt broers, mannen, vrouwen, vaders, die nu in de gal van bitterheid zijn en in banden van ongerechtigheid liggen. Verlangt u niet naar een opwekking, al was het alleen maar voor hen? Kijk toch hoeveel roof, moord en criminaliteit dit arme land teisteren. Wilt u niet dat er een opwekking komt, al was het slechts voor het blussen van de vlammen van de misdaad? Zie eens hoe Gods Naam elke dag wordt gelasterd. Sla er acht op dat op deze dag het werk doorgaat, alsof het een dag van mensen was en niet van God. Let er op hoe menigten de weg naar beneden inslaan, vrolijk op de weg die naar vernietiging leidt. Hebt u geen gevoel voor hen? Zijn uw harten hard en onaangedaan? Is uw ziel van staal? Is het bevroren als een ijsberg? O Zon der gerechtigheid, rijs op en smelt het hart van ijs. Laat ons allemaal ervaren hoe angstig het is voor onsterfelijke zielen om verloren te gaan; voor mensen om zich naar de eeuwigheid te spoeden zonder God en zonder hoop. O, zou u niet nu, vanaf dit moment, beginnen te bidden dat God Zijn Woord zal zenden en hen behouden, zodat Zijn eigen Naam verheerlijkt wordt?

			En u die God niet vreest, kijk eens hoeveel ophef we over u maken. Uw zielen zijn meer waard dan u denkt. O, dat u in Christus geloofde, tot het behoud van uw ziel! 

			Amen.

		

	
		
			Worstelen om Opwekking

			”Zodra Sion in barensnood was, heeft zij haar kinderen gebaard.” (Jesaja 66:8b, Engelse vertaling)

			Israël was er slecht aan toe. Maar temidden van Gods volk was er een vurig verlangen dat Gods zegen zou terugkeren. En zodra dit verlangen intens geworden was, hoorde God; de zegen kwam. Zo was het in de tijd van de terugkeer van de ballingen uit Babylon; het was heel duidelijk zo in de dagen van onze Heere. Een getrouwe groep had het steeds volgehouden om de komst van de Gezalfde des Heeren te verwachten. Ze wachtten tot Hij plotseling in Zijn tempel zou komen. De twaalf stammen, vertegenwoordigd door een uitverkoren overblijfsel, riepen dag en nacht tot de Allerhoogste. Toen hun gebeden tenslotte de volle intensiteit bereikten, en hun gespannen verwachting de diepste zielsworsteling in hen teweegbracht, toen kwam de Messias: het Licht der volken, de Glorie van Israël. Toen begon de gezegende tijd waarin de onvruchtbare woont met een huisgezin, als een blijde moeder van kinderen. De Heilige Geest werd uitgestort en hele menigten werden geboren in de Kerk van God. Ja, we kunnen wel zeggen dat er een heel volk geboren werd op één dag. De wildernis en de eenzame plaatsen waren blij voor hen. De woestijn verheugde zich en bloeide als een roos. 

			Wij staan nu echter niet op het punt de precieze toepassing te geven van onze tekst, zoals Jesaja hem uitgesproken heeft. De grote waarheden in de Bijbel zijn in alle situaties toepasbaar. Eens waargemaakt, blijven ze tot in eeuwigheid vaststaan. Ik verlang er ernstig naar dat God deze kerk vanochtend een grote geestelijke zegen geeft door het onderwerp waartoe ik geleid ben om te bespreken. Ik zal u eerst vragen op te merken dat er weeën moeten zijn om de kerk meer te laten groeien; en ten tweede dat deze weeën vaak gevolgd worden door verbazingwekkende resultaten. Daarna zal ik moeten laten zien dat zowel de weeën als het resultaat wenselijk zijn en het wee uitspreken over degenen die zich afzijdig houden of in de weg staan, en een zegen over degenen die door Gods eigen Geest ertoe bewogen zullen worden in barensnood te zijn voor zielen.

			Ten eerste is het duidelijk uit de tekst ”Zodra Sion weeën kreeg, heeft zij haar kinderen gebaard”, dat er weeën moeten zijn voordat er een geestelijke geboorte is.

			Laat me dit allereerst aantonen uit de geschiedenis. Als er een grote zegen over Gods volk komt, wordt dat voorafgegaan door zelfonderzoek. Israël werd heel erg onderdrukt in Egypte. Het zou heel gemakkelijk zijn geweest voor het volk, zelfs haast vanzelfsprekend, om zo verpletterd van geest te zijn geweest, dat ze zich maar onderwierpen als erfelijke lijfeigenen; en ondertussen maar probeerden er het beste van te maken.

			Maar God wilde het niet zo hebben. Hij was van plan hen uit te leiden door ‘een sterke hand en een uitgestrekte arm’. Echter, voordat Hij begon te werken, zorgde Hij ervoor dat zij begonnen te roepen. Hun zuchten en roepen kwam tot Gods oor en Hij strekte Zijn hand uit om hen te bevrijden. Zonder twijfel zonden vele moeders hartverscheurende gebeden op tot de hemel, toen hun baby’s van hun borst gerukt werden om in de rivier gegooid te worden. Hoe bitter vroegen zij God om op Zijn arme volk Israël neer te zien, en hen te wreken op hun onderdrukkers. Jongemannen bogen onder het wrede juk en kreunden. Vergrijsde heren, die leden onder de smadelijke zweepslagen van de opzichter, zuchtten en huilden voor het aangezicht van de God van Israël. Het hele volk riep uit: ”O God, kom toch tot ons; God van Abraham, Izak en Jakob, gedenk aan Uw verbond en bevrijd ons.” Deze smart had resultaat, want de Heere trof het veld van Zoan met machtige plagen. Vanuit het slavenhuis van Egypte trokken de kinderen van Israël met vreugde weg.

			Omdat we niet zoveel tijd hebben om veel voorbeelden aan te halen, nemen we een grote sprong door de geschiedenis tot de dagen van David. Het tijdperk van de zoon van Jesse was er duidelijk één van een godsdienstige opwekking. In de dagen van de koninklijke zanger werd God geëerd en Zijn dienst werd onderhouden in het land van Juda. Maar het is lezers van de Schriften duidelijk dat David leed onder intense, geestelijke crisissen. Zijn boezem bonsde en ging op en neer, zoals dat van een man die geschikt gemaakt wordt de leider van een grote opwekking te zijn. Wat had hij een vurig verlangen! Hij dorstte naar God, naar de levende God! Wat een smeekbeden goot hij uit, dat God tot Sion zou komen en de wijnstok die Hij geplant had, weer tot bloei zou laten komen. Zelfs toen zijn eigen zonden zwaar op hem drukten, kon hij zijn persoonlijke belijdenis niet beëindigen zonder de Heere te smeken de muren van Jeruzalem weer te bouwen, en in Zijn barmhartigheid weer goed te doen aan Sion.

			En David was slechts de mond van honderden anderen, die met evenveel vuur tot God riepen, opdat de zegen op Zijn volk zou mogen rusten. Er was veel barenssmart voor zielen in Israël en Juda. Het resultaat was dat de Heere verheerlijkt werd en dat de ware godsdienst opbloeide.

			Herinner u ook de dagen van koning Josia. U weet wel hoe het boek der wet gevonden werd, dat verwaarloosd in de tempel lag. Toen het voor de koning gebracht werd, scheurde hij zijn klederen. Hij zag dat het volk ongehoorzaam was geweest en dat daarom Gods toorn over het volk moest komen. Het hart van de jonge koning (dat liefhebbende hart, want hij vreesde God) brak haast van verdriet toen hij dacht aan het verdriet dat over zijn volk zou komen vanwege hun zonden. Toen kwam er een heerlijke hervorming, die het land reinigde van afgoden. Het Pascha werd gevierd zoals nog nooit tevoren. Barenssmarten in het hart van degenen die God vreesden, brachten die geweldige verandering teweeg.

			Met het werk van Nehemia was het hetzelfde. Zijn boek begint met een beschrijving van de barenssmart van zijn hart. Hij was een vaderlandslievende figuur. Hij was een man met een snel ontvlambaar temperament, en met een grote gevoeligheid voor Gods eer. En toen zijn ziel grote droefheid, maar ook een groot verlangen gevoeld had, stond hij op. Hij stond op en hij bouwde; en er rustte zegen op zijn inspanningen.

			

			In het vroegste morgenuur van de geschiedenis van het christendom, was er een voorbereiding van de kerk, voordat zij groei ontving. Kijk naar de gehoorzame discipelen die daar zitten in de opperzaal, wachtend in gespannen hoop. Ieder hart daar was doorploegd met verdriet door de dood van de Heere; iedereen was erop gericht de beloofde gave van de Geest te ontvangen. Daar, één van hart en geest, wachtten ze. Maar niet zonder te worstelen in gebed! En toen werd de Trooster geschonken en drieduizend zielen werden hun ook gegeven.

			Dezelfde ijver en hetzelfde vurige verlangen kon je altijd zien in de Kerk van God, voordat er een tijd van verfrissing kwam. Denk niet dat Luther de enige is die de Reformatie tot stand heeft gebracht. Er waren er honderden die zuchtten en in het geheim tot God riepen. Het gebeurde in de eenvoudige huisjes van het Zwarte Woud; in de woningen in Duitsland; op de heuvels van Zwitserland. Er waren gebroken harten uit verlangen naar Gods verschijning op de vreemdste plaatsen. Ze konden misschien gevonden worden in de paleizen van Spanje; in de kerkers van de Inquisitie; langs de kanalen van Holland en de groene lanen van Engeland.

			Vrouwen riepen het uit in de geest: ”O God, hoe lang nog?”, terwijl ze hun Bijbel verstopten om hun leven niet te verliezen. Er was pijn als van een vrouw in barensnood. Op geheime plaatsen waren er tranen en bitter geklag; op de heuveltoppen werd er vurig geworsteld. En tenslotte kwam die grote ommekeer, die het Vaticaan deed schudden en huiveren van het fundament tot de torens. Altijd in de geschiedenis van de kerk, is er die barensnood geweest, voordat het resultaat kwam.

			En dit, beste vrienden, is niet alleen waar op grote schaal, maar het is ook waar in het leven van ieder persoonlijk. Iemand die niet gevoelig is voor of geen medelijden heeft met de ziel van anderen, kan af en toe het middel tot bekering van iemand zijn. Het goede woord dat hij spreekt, houdt niet op goed te zijn omdat de spreker het recht niet heeft Gods verordeningen te verkondigen. Het brood en vlees dat tot Elia gebracht werd, was niets minder voedzaam omdat het door raven gebracht werd; toch bleven de raven raven. Iemand met een hard hart kan iets goeds zeggen dat door God gezegend wordt; maar in de regel zijn degenen die zielen tot Christus brengen dezelfden die eerst de pijn hebben gevoeld van het verlangen dat er zielen gered zouden moeten worden.

			Dit zien we voor ons in het karakter van onze Meester. Hij is de grote Redder der mensheid. Maar voordat Hij anderen kon redden, leerde Hij in hun vlees om medelijden met hen te hebben. Hij weende over Jeruzalem. Hij zweette grote druppelen bloed in Gethsémané. Hij was, en is nog steeds, een Hogepriester Die geroerd wordt door het voelen van onze zwakheden. Als de overste Leidsman van onze zaligheid, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, werd Hij geheiligd door lijden. Zelfs Christus ging niet uit om te prediken voordat Hij nachten in gebed had doorgebracht en gesmeekt had en tranen had vergoten voor de redding van Zijn toehoorders. Zijn meest nuttige dienaren hebben er altijd sterk naar verlangd om zo te zijn. Als een voorganger tevreden kan zijn zonder bekeerlingen, zal hij geen bekeerlingen krijgen. God dwingt geen mens om nuttig voor Hem te zijn. Alleen indien ons hart breekt om mensen gered te zien worden, zullen we waarschijnlijk gebroken zondaarsharten zien. Het geheim van het succes ligt in een allesverterende ijver, een barensnood die er alles voor over heeft zielen te redden.

			Lees de preken van Wesley en Whitefield. Wat vindt u daar? Het is geen zware kritiek om te zeggen dat ze het maar nauwelijks waard zijn dat ze nog bewaard gebleven zijn. Toch brachten die preken wonderen tot stand. En dat was goed mogelijk, want beide predikers konden eerlijk zeggen dat de liefde van Christus hen drong. Ze waren onder tranen op zoek om dwalende zielen te redden.

			Om hun prediking te begrijpen, moet je de man kunnen zien en horen. Je hebt het nodig zijn betraande oog, zijn stralende gezichtsuitdrukking, zijn pleitende toon, zijn overlopende hart mee te maken. Ik hoorde van een groot prediker die er bezwaar tegen had dat zijn preken gedrukt werden. ”Want u kunt mij niet drukken”, zei hij. Dat is scherp opgemerkt. Iemand die zielen wint, gooit zichzelf helemaal in wat hij zegt. Zoals ik soms gezegd heb, we moeten onszelf in onze kanonnen stampen, en onszelf afvuren naar onze toehoorders. Als we dat doen, dan worden door Gods genade hun harten vaak met kracht meegevoerd.

			Verlangt iemand van u naar de bekering van uw kinderen? U zult hen gered zien worden als u voor hen worstelt. Vele ouders die het voorrecht hebben hun kind in de waarheid te zien wandelen, zullen u vertellen dat ze vele uren in gebed en ernstig pleiten bij God hebben doorgebracht, voordat ze de zegen zagen. Daarna zocht de Heere dat kind op en vernieuwde zijn ziel.

			Ik heb gehoord over een jongeman die opgegroeid was en zijn ouderlijk huis verlaten had. Door slechte invloeden was hij ertoe verleid sceptische opvattingen te hebben. Zijn vader en moeder waren beiden ernstige christenen en het brak hun harten bijna te zien dat hun zoon zo sterk gekant was tegen de Heiland.

			Op een zekere dag drongen ze er bij hem op aan om met hen mee te gaan om een beroemde predikant te horen. Hij ging mee om hen een plezier te doen en zeker niet vanwege een hoger motief. De preek ging toevallig over de heerlijkheid van de hemel. Het was een buitengewone preek, die erop berekend was iedere christen onder de toehoorders van vreugde te doen opspringen. De jongeman vond het een genot om naar zo een welsprekende prediker te luisteren, maar meer ook niet. Hij was onder de indruk van zijn geweldige retorische gaven en was geïnteresseerd in de preek. Toch voelde hij niets van de kracht die er vanuit ging. Tijdens de dienst keek hij eens naar zijn vader en moeder en hij was verbaasd hen te zien huilen. Hij kon zich niet voorstellen waarom zij, terwijl ze toch christenen waren, daar zouden zitten huilen onder een preek die zo juichend was. Toen hij thuis kwam, zei hij: ”Vader, het was een prachtige preek, maar ik kon niet begrijpen waarom u daar zat te huilen en moeder ook.” Zijn vader zei: ”Mijn zoon, ik had zeker geen reden te huilen om mijzelf; en je moeder ook niet. Maar ik moest de hele preek door aan jou denken. Want ik heb helaas geen hoop dat jij deel zult hebben aan die geweldige vreugde die de rechtvaardigen wacht. Het doet mijn hart breken eraan te denken dat jij uit de hemel buitengesloten zult worden.” Zijn moeder zei: ”Diezelfde gedachte speelde ook door mijn hoofd. Hoe meer de prediker sprak over de vreugden voor de geredden, hoe meer ik me zorgen maakte over mijn jongen, dat hij die nooit zou kennen.” Dit raakte het hart van de jongeman en bracht hem ertoe de God van zijn vader te zoeken. Niet lang daarna zat hij aan dezelfde Avondmaalstafel, zich verheugend in de God en Redder die zijn ouders aanbaden. De barensnood komt vóór het ter wereld brengen. De ernstige bezorgdheid, die diepe emotie van binnen, komt eerst; daarna kunnen we het middel worden tot de redding van anderen.

			Ik denk dat ik dit feit nu wel duidelijk bewezen heb. Laat ik het nu een ogenblik hebben over de reden ervoor. Waarom moet deze bezorgdheid er zijn, voordat er goede resultaten geboekt kunnen worden? Als antwoord zou ik kunnen volstaan met te zeggen dat God dat zo bepaald heeft. Zo gaat het in de natuur. Het kind wordt niet geboren zonder de pijn van de moeder; noch wordt het brood, dat leven onderhoudt, zonder inspanning uit de aarde gewonnen: ”In het zweet uws aanschijns zult u uw brood eten”, was een deel van de oervloek. Nu, zoals het in het natuurlijke gaat, gaat het ook in het geestelijke. De zegen waar we naar zoeken, zal niet komen zonder dat er allereerst sprake is van het ernstige verlangen naar die zegen. Dat is zelfs zo in het gewone zakendoen: ‘de kost gaat voor de baat uit’. Als er niet gewerkt wordt, wordt er geen winst gemaakt. Wie rijk wil worden, moet ervoor ploeteren. Wie roem wil verwerven, moet er geld en moeite voor overhebben. Altijd moet daar eerst het ploeteren zijn, daarna komt het verlangde. God heeft dat zo bepaald. Laten we Zijn instelling accepteren.

			Maar het is nog beter: Hij heeft het bepaald voor onze eigen bestwil. Als ons zielen gegeven werden zonder enige inspanning, bezorgdheid of gebed, dan zou dat niet best voor ons zijn. Want de zorg die leeft in een medelijdend hart, versterkt de genade in het leven van iemand. Die zorg levert een dankbare liefde tot God op. Zij oefent zijn geloof in de kracht van God om anderen te redden; zij drijft hem tot de genadetroon; zij versterkt zijn geduld en volharding; ieder blijk van genade in zijn leven wordt versterkt en vermeerderd door zijn arbeiden voor zielen.

			Werk is een zegen; zo ook het arbeiden voor zielen. Mensen worden daardoor vollediger gevormd naar het beeld van Christus, en de hele kerk komt eendrachtig tot leven. Het vuur van ons eigen geestelijke leven wordt aangewakkerd door dezelfde levensgeest waarvan we bidden dat hij komt van de vier winden om te blazen in de gedoden, opdat zij levend worden.

			Trouwens, de ijver die God in ons opwekt is vaak het middel tot het doel waarnaar we verlangen. Het is tenslotte zo dat God geen bekeringen tot stand brengt door welsprekendheid, maar door hartelijke liefde. De kracht van Gods Geest om voor bekering te zorgen, is een hart dat in contact komt met een ander hart. Waarheid die uit het hart komt, gaat ter harte. Dit is Gods strijdbijl; dit is het krijgswapen in Zijn kruistocht.

			Het behaagt Hem het verlangen en de emoties van christenen te gebruiken als het middel om de zorgelozen aan het denken te zetten; om de verharden tot gevoel te brengen; om de ongelovigen tot het maken van een afweging te drijven. Ik heb niet zoveel vertrouwen in uitgebreide toespraken en mooi gepolijste zinnen als het middel om het hart van de mens te bereiken. Maar ik geloof vast in die eenvoudige christin, die mensen bekeerd wil zien worden of ze huilt haar ogen uit haar hoofd voor hen. Ik geloof vast in die nederige christen die dag en nacht in het geheim bidt en dan van elke gelegenheid gebruik maakt om een liefdevol woord tot zondaren te spreken. De emotie en de liefde die we voelen, zijn de krachtigste instrumenten voor het winnen van mensen. God de Heilige Geest breekt harde harten meestal door zachte harten.

			Daarnaast laat de barensnood die iemand heeft, ook zien dat hij goed voor de kleine kinderen kan zorgen. God vertrouwt Zijn pasgeboren kinderen niet toe aan mensen die zich er niet om bekommeren of er mensen tot bekering komen. Als Hij ooit toestaat dat zij in zulke handen vallen, lijden zij daar een groot verlies door. Wie is zo geschikt om een pasgeboren gelovige te bemoedigen als de man die eerst in tranen tot de Heere bad om zijn bekering? Degenen over wie u hebt gehuild en voor wie u hebt gebeden, zult u zeker bemoedigen en bijstaan. De kerk die nooit barensnood gekend heeft, zou totaal ongeschikt zijn om bijvoorbeeld honderd nieuwe bekeerlingen te vormen. Zij zou niet weten wat ze moest doen met deze kleine kinderen; en die zouden daar zwaar onder lijden. Laten we God daarom danken, broeders en zusters, als Hij ons enige mate van ernstige bezorgdheid en medeleven heeft gegeven. Dat is een kenmerk van mannen en vrouwen die anderen winnen. Laten we erom vragen daar meer van te ontvangen. Want in de mate die we daarvan hebben, in die mate zullen we geschikt zijn om instrumenten in de hand van de Geest te zijn om Gods zonen en dochters te zogen en te voeden. 

			Nogmaals, de wet die barensnood noodzakelijk maakt voor de geestelijke geboorte, is zeer tot ons voordeel. Zij zorgt er namelijk ook voor dat alle glorie voor God is. Als u wilt zakken in uw eigen achting, probeer dan eens een kind te bekeren. Ik zou graag eens een paar van die broeders die zo geloven in de vrije wil en de goedheid van het hart van de mens, hun best zien doen op een paar kinderen die ik voor hen uitzoek. Dan zou ik zien of ze hun harten kunnen verbreken en hun liefde voor de Zaligmaker kunnen geven. Meneer, ik zal u vertellen, je vindt jezelf nooit zo een grote dwaas als wanneer je in eigen kracht geprobeerd hebt een zondaar tot de Zaligmaker te leiden. Hoe vaak ben ik verslagen teruggekomen nadat ik met een persoon met zondekennis gedebatteerd had en hem probeerde te vertroosten. Ik dacht dat ik enige ervaring had in het behandelen van verdrietige gevallen. Maar ik werd weer gedwongen tot mezelf te zeggen: ”Wat ben ik toch onkundig! God de Heilige Geest moet dit ter hand nemen, want ik ben verslagen.” Als je probeert in een preek iemand te bereiken die in zonde leeft, dan kom je er naderhand achter dat hij genoten heeft van die preek waar hij door van zijn stuk gebracht zou moeten zijn. Dan zeg je: ”Ach, nu zie ik wat een zwakke worm ik ben. Als er enig goeds tot stand komt, zal God er de glorie van krijgen.”

			Dus uw verlangen dat anderen gered zullen worden, en uw vurigheid van geest, zullen God al de eer van Zijn eigen werk geven. En dat is de bedoeling van de Heere. Want Hij geeft Zijn eer aan geen ander.

			Nu we het feit van de barensnood in het winnen van mensen hebben gezien, en de redenen daarvoor, laten we dan nu zien hoe die barensnood zich manifesteert. 

			

			Als God een gemeente op buitengewone wijze wil zegenen, begint dat gewoonlijk op deze manier: twee of drie personen in de gemeente zijn bedroefd door het lage peil van het geestelijk leven. Ze worden er haast wanhopig verdrietig door. Misschien praten ze er niet over met elkaar. Misschien weten ze wel niet dat ze een gemeenschappelijk verdriet hebben. Maar ze beginnen te bidden met een vlammend verlangen en onvermoeibare aandrang. De passie om een opwekking in hun gemeente te zien, heeft hen in haar greep. Ze denken erover als ze gaan slapen, ze dromen erover als ze in bed liggen, ze peinzen verder als ze op straat lopen. Ze worden erdoor verteerd. Ze lijden onder een voortdurend verdriet in hun hart vanwege zondaren die verloren gaan. Ze zijn in barensnood voor zielen.

			Ik had het geluk het aanspreekpunt te worden van een aantal broeders in deze kerk. Eén van hen zei gisteren tegen mij: ”Dominee, ik bid dag en nacht tot God dat onze kerk voorspoedig zal zijn. Ik verlang ernaar grotere dingen te zien. God zegent ons, maar we willen nog veel meer.” Ik zag de diepe ernst van deze man en ik dankte hem en ik dankte God hartelijk, omdat ik bedacht dat het een zeker teken was van een komende zegen. Een poosje later voelde een andere vriend, die me nu waarschijnlijk hoort preken, hetzelfde, zonder dat hij het van de ander wist. Ook hij had de aandrang dit aan mij te laten weten. Hij is ook verlangend en smeekt in tranen om een opwekking. Zo kreeg ik dezelfde boodschap van wel drie of vier verschillende kanten. Ik ben hoopvol gestemd door deze goede voortekenen. Als de zon opgaat, vangen de bergtoppen het eerst het licht op. Degenen die dicht bij God leven, zullen de eersten zijn die de invloed van de komende zegen zullen merken. De Heere geve me een dozijn mensen die aandringen in het gebed en liefde hebben voor de zielen van mensen. Door Zijn genade zullen we dan Londen op zijn grondvesten laten schudden, van het ene eind van de stad tot het andere. Het werk zou doorgaan zonder de meerderheid van u, brave christenen. Velen van u staan de opmars van het leger alleen maar in de weg. Maar geef ons een dozijn leeuwachtige, lamachtige mannen, die branden van vurige liefde voor Christus en voor zielen van mensen en niets zal er onmogelijk zijn voor hun geloof. De meesten van ons zijn niet waardig de schoenveters los te maken van toegewijde heiligen. Ik heb vaak het gevoel dat ik dat zelf niet waardig ben; maar ik streef ernaar, ik verlang ernaar bij hen te horen. Geve God ons dit eerste teken van barensnood: enkelingen die ernst maken met Zijn zaak.

			Langzamerhand worden de verschillende individuen tot elkaar getrokken door een heilige broederliefde. De bidstonden worden nu heel anders. De broeder die twintig minuten aan één stuk doorpraatte en dat gebed noemde, hoewel hij nooit ergens om vroeg - hij geeft nu zijn toespraak op en begint onder vele tranen in gebroken zinnen te pleiten bij God. De vriend die de gewoonte had zijn ervaringen te verhalen en de leerstukken van vrije genade breed uit te meten en dat gebed noemde, geeft zijn geklets eraan - hij begint te worstelen voor de troon. En dit niet alleen, maar hier en daar komen kleine groepjes bijeen in eenvoudige huizen, en in de kleine kamertjes roepen ze het uit tot God.

			Het resultaat is dat de predikant, zelfs al weet hij niet hoe het ervoor staat met zijn gemeenteleden, zelf ook vurig wordt. Hij zal meer evangelisch preken, lieflijker, ernstiger. Hij is niet langer dor of koud of stereotiep. Hij is één en al leven. Ondertussen ervaart niet alleen de voorganger de zegen, maar ook zijn toehoorders die de Heere liefhebben. De ene probeert een plan uit om de jonge mensen in de kerk te krijgen. De ander begint een samenkomst in een achterbuurt. Een ander legt bezoeken af in logementen en ziekenhuizen. Allerlei soorten heilige plannen komen naar boven. IJver blijkt op vele manieren. Dit gebeurt allemaal spontaan, zonder dat er iets opgelegd wordt.

			Als u een opwekking wilt beginnen, zoals de term luidt, dan kunt u dat doen; net zoals u ‘s winters smakeloze aardbeien kunt telen door kunstmatige hitte. Er zijn manieren en middelen om zoiets te doen. Maar het echte werk van God heeft niet zo een planning nodig. Het gebeurt helemaal spontaan. Als u komende februari een sneeuwklokje in uw tuin ontdekt, dan bent u ervan overtuigd dat de lente eraan zit te komen. De kweker die kunstmatig bloemen kweekt, kan u zoveel sneeuwklokjes aanwijzen als u wilt; toch zegt dat niets over het al of niet komen van de lente. Misschien lukt het u een uiterlijke ijver op te wekken; dat is nog geen bewijs van Gods zegen. Maar als de toewijding vanzelf komt, zonder menselijke sturing of leiding, dan is het van de Heere. Als mensenharten opzwellen en breken, zoals de teelaarde in de tuin onder invloed van het nieuwe leven dat eronder verborgen ligt, dan is er inderdaad een grote zegen onderweg. Barensnood is geen schijnvertoning; het is de echte worsteling van de hele natuur. Mocht het ook in onze gemeente gezien worden en ook in het hele Israël Gods. 

			Ten tweede, laten we heel kort nadenken over het feit dat het resultaat van de barensweeën vaak verbazend is. ”Zodra Sion in barensnood was, heeft zij haar kinderen gebaard.” Gods werken worden niet beperkt door de tijd. Hoe geestelijker een kracht is, hoe minder het in de ketenen van de tijd gebonden ligt. De elektrische stroom, die meer lijkt op het geestelijke dan de grovere vormen van materie, is onvoorstelbaar snel. Dat komt juist door dat minder materiële karakter. Voor elektriciteit speelt tijd haast geen rol. De invloed van de Geest van God is de meest geestelijke kracht die er is. Hij is sneller dan wat dan ook onder de zon. Zodra we in onze ziel strijden, kan de Heilige Geest, als het Hem behaagt, de persoon bekeren voor wie we pleiten. Terwijl we nog spreken, hoort Hij ons; voordat wij roepen, antwoordt Hij ons. Sommigen berekenen de verwachte groei van een kerk rekenkundig. Ik geloof dat ik zelfs van rekenkundige preken gehoord heb, waarin op ingenieuze wijze berekend werd hoeveel zendelingen er nodig zouden zijn om de wereld te bekeren, en hoeveel geld dat zou kosten. Maar er is hier geen ruimte voor het gebruik van wiskunde. Geestelijke krachten zijn niet te berekenen door een wiskunde die thuishoort in een materiële wereld.

			Een waarheid die erop berekend is vandaag het verstand van één mens te beïnvloeden, kan morgen gemakkelijk datzelfde effect hebben op een miljoen mensen. De prediking die één hart raakt, hoeft niet veranderd te worden om tienduizend mensen te bereiken. Als Gods Geest met ons is, zijn onze huidige middelen voldoende om de wereld voor Jezus te winnen. Zonder Hem zou een werkkracht die er tienduizend keer zo groot uitziet, alleen maar evenveel zwakheid betekenen. Daar komt nog eens bij: de verspreiding van de waarheid is niet in tijd te berekenen. Gedurende de tien jaren vóór 1870, zijn er zulke wonderlijke veranderingen tot stand gekomen in de wereld - geen profeet zou geloofd zijn, als hij die voorspeld had. Er zijn hervormingen geweest in Engeland, in de Verenigde Staten, in Duitsland, in Spanje, in Italië; onder gewone omstandigheden zouden die tenminste honderd jaar hebben gekost. Dingen die de Geest aangaan kunnen niet onderworpen worden aan de regels van tijd, die gelden voor stoomboten en spoorwegen. In zulke zaken zijn Gods gezanten vuurvlammen. De Geest van God kan direct in het hart van mensen werken: kijk maar naar het geval van Paulus. Tussen nu en morgenochtend zou Hij heilige gedachten kunnen laten opkomen in alle één miljard kinderen van Adam. En als het gebed machtig genoeg zou zijn en sterk genoeg, waarom zou het dan op een goede dag niet gebeuren? Het tekort ligt niet bij God; het ligt bij ons. Hadden wij maar een barensnood die direct resultaat op zou leveren.

			Maar het resultaat is niet alleen door zijn snelheid verbazingwekkend. Ook de omvang van het resultaat is verbazend. Er wordt gezegd in het hoofdstuk: ”Zou een land kunnen geboren worden op één dag?” Zodra Sion ooit verdriet had over haar kinderen, kwamen er tienduizenden die Jeruzalem opbouwden en haar vervallen staat herstelden. In antwoord op het gebed geeft God niet alleen snel zegeningen, maar ook grote zegeningen

			Er waren vurige gebeden in die opperzaal, voordat de Pinksterdag aanbrak. Wat een geweldige verhoring was het toen er na Petrus’ preek ongeveer drieduizend mensen klaar stonden om hun geloof in Christus te belijden en gedoopt te worden. Zullen we ooit nog zoiets zien? Is de Geest verkort? Is Zijn arm verkort? Nee, zeker niet, maar wij belemmeren en hinderen Hem. Hij kan hier geen machtig werk doen vanwege ons ongeloof. Als ons ongeloof uitgeworpen zou worden, en als er gebed tot God op zou gaan, verlangend, vurig en dringend gebed, dan zou er een zegen tot ons afdalen die zo overvloedig is, dat het ons allen zou verbazen.

			Maar genoeg hierover, ik moet verder gaan naar het volgende punt. 

			Ten derde zijn de barensnood en zijn resultaat in hoge mate wenselijk; wel in het bijzonder op dit moment. De wereld gaat ten onder aan een gebrek aan kennis. Heeft iemand onder ons ooit de nood van China op zijn hart gelegd? Uw voorstellingsvermogen kan de bevolking van dat machtige keizerrijk niet bevatten. Zij zijn zonder God, zonder Christus, vreemdelingen van het burgerschap van Israël. Maar het gaat niet alleen over China. Er zijn andere grote landen die in de duisternis liggen. De grote slang heeft zichzelf om de wereld gewikkeld, en wie zal de wereld van hem bevrijden? Denk eens na over deze ene stad, met haar drie miljoen inwoners. Wat een zonde ziet de maan hier! Wat een zonde ziet de sabbat! Wee over de zonden van deze verdorven stad. Het oude Babylon kan niet slechter geweest zijn dan Londen is. En ook niet zo schuldig, want ze miste het licht dat Londen gekregen heeft.

			Broeders en zusters, er is geen hoop voor China, geen hoop voor de wereld, geen hoop voor onze stad, zolang de kerk sloom en lui is. Christus vermenigvuldigt het brood en geeft het zijn discipelen. De menigten kunnen het alleen krijgen door de discipelen. Het is tijd, de hoogste tijd, dat de kerken wakker schrikken om het goede te zoeken voor de tienduizenden ten dode opgeschrevenen.

			Broeders, de kwade machten zijn altijd bezig. Wij kunnen wel slapen, maar Satan slaapt nooit. Kijk, daar ligt de ploeg van de kerk, te rusten in de voor. Ziet u het niet tot uw beschaming? Maar de ploeg van Satan gaat van de ene kant van het grote veld naar de andere. Hij laat geen stukje braak liggen, maar ploegt diep terwijl de luie kerken liggen te slapen. Werden wij maar aangespoord door die vreselijke activiteit van boze geesten en personen die onder hun invloed staan. Hoe ijverig wordt er overal schadelijke lectuur verspreid. Wat een toewijding hebben mensen in het zoeken naar nieuwe manieren om te zondigen. Een ereplaats onder de mensen heeft degene die nieuwe liedjes verzint om de wellustige tong voldoening te geven; of die nieuwe spektakels uitvindt om de onreine ogen te vermaken. O God, zijn uw vijanden wakker, en zijn uw vrienden als enige in slaap? O, U die leed, die zich baadde in het bloedige zweet in Gethsémané, is er niemand van de twaalven wakker dan Judas? Slaapt iedereen behalve de verrader? Moge God ons doen ontwaken omwille van Zijn oneindige genade.

			Daarnaast, mijn broeders en zusters, moeten we dit bedenken: als een gemeente God niet dient, broeit er ellende in haar eigen gelederen. Als zij geen anderen binnenbrengt, begint haar eigen hart zwakker te kloppen. Haar hele gestel gaat langzamerhand achteruit. De kerk heeft maar twee keuzes: óf kinderen baren voor God óf uitteren tot de dood er op volgt. Een andere keus is er niet. Een kerk moet vruchtbaar zijn of wegrotten. Van alle dingen die je kunt verzinnen, is een rottende kerk wel het meest weerzinwekkend. Ik wilde wel dat wij onze dode kerken buiten ons gezichtsveld konden begraven, zoals Abraham Sara begroef. Boven de grond broeden ze immers de pest van het scepticisme uit. Want mensen zeggen: ”Is dit nou godsdienst?” Ze denken dat het dat inderdaad is, en daarom gaan ze de ware godsdienst helemaal voorbij.

			En dan, dat is het ergste van alles: God wordt niet grootgemaakt. Als het hart van de kerk niet uitgaat naar zondaren, als er geen bekeringen zijn, waar is dan de barensnood van de Heiland goed voor geweest? Waar, Immanuël, zijn de trofeeën van Uw verschrikkelijke strijd? Waar zijn de juwelen voor Uw kroon? U zult ze krijgen; Uws Vaders wil zal niet tegengehouden worden; U zult aanbeden worden; maar we zien er nog zo weinig van! Hard zijn de mensenharten en ze willen U niet liefhebben. Onbuigzaam is hun wil en ze willen niet buigen voor Uw majesteit. Ween omdat Jezus niet geëerd wordt. De vreselijke vloek laat ons bloed nog steeds stollen; waar dankbaar gezang zou moeten zijn, klinkt godslastering. Bij de wonden en het bloedige zweet, bij het kruis en de spijkers en de speer, smeek ik u, volgelingen van Christus, maak er ernst mee dat de Naam van Jezus Christus gekend en geliefd zal worden door de intense worstelingen en inspanningen van de christelijke kerk. 

			Als vierde punt wil ik het hebben over het oordeel dat zeker zal komen over degenen die het werk van Gods kerk tegenstaan en er zo voor zorgen dat zij geen kinderen kan baren. Ik kan niet in alle ernst mijn aansporingen afsluiten zonder een aanklacht tegen de onverschilligen te uiten. Wat zei die heldin uit vroeger dagen, die uitgetrokken was tegen de vijanden van Israël, toen ze de lafaards in herinnering riep? ”Vloekt Meroz, zegt de Engel de HEEREN, vloekt zijn inwoners gedurig; omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des HEEREN, tot de hulp des HEEREN met de helden.” Zo een vloek zal er zeker ook komen over degenen die belijden dat ze christen zijn, maar die het kalm aan doen ten tijde van haar barensnood.

			

			Wie zijn degenen die haar hinderen? Daarop antwoord ik: iedere wereldsgezinde christen houdt de voortgang van het Evangelie tegen. Ieder kerklid die in het geheim zonde koestert; die iets in zijn hart toestaat waarvan hij weet dat het fout is; die niet intens zoekt naar zijn eigen, persoonlijke heiliging. Iedereen die zo is, staat het werk van de Geest van God in de weg, in zoverre hij deze slechte eigenschappen vertoont.

			Wie het vaatwerk des Heeren draagt, moet heilig zijn. In zoverre wij onheiligheid in ons leven tolereren, waarvan we weten dat het onheiligheid is, in zoverre perken we de Geest in. Hij kan niet door ons heen werken zolang we een bewuste zonde in ons leven toestaan. Het gaat hier niet om het openlijke overtreden van de geboden, waar ik nu over spreek. Het gaat ook over wereldgelijkvormigheid - het je druk maken over vleselijke dingen en niet geïnteresseerd zijn in geestelijke dingen. Ik heb het over net voldoende genade hebben om te hopen dat je een christen bent, maar niet voldoende om te bewijzen dat je het bent. Hier en daar hangt een verschrompeld appeltje aan de bovenste tak, maar er is niet veel vrucht. Dit bedoel ik met gedeeltelijke onvruchtbaarheid. Het is niet voldoende om veroordeeld te worden, maar ruim voldoende om de zegen tegen te houden. Deze instelling berooft de schatkamer van de kerk en houdt haar voortgang tegen. Broeders en zusters, als u zo bent, heb dan berouw en doe uw eerste werken. God helpe u om voorop te lopen, zoals u tot nu toe achteraan hebt gelopen.

			Degenen die de aandacht van de kerk aftrekken van het onderwerp waar we het nu over hebben, zijn ook schuldig. Iedereen die de gedachten van de kerk afbrengt van het winnen van mensen, is een onheilstichter. Ik heb wel eens over een predikant horen zeggen: ”Hij heeft veel invloed op de politiek in die stad.” Dat is volgens mij een erg dubieus compliment; een heel erg dubieus compliment. Als de man die invloed uitoefent door zich aan zijn eigen roeping te houden, namelijk het prediken van het Evangelie, dan is het prima. Maar iedere christelijke voorganger die denkt dat hij twee dingen tegelijkertijd goed kan doen, vergist zich. Laat hij zich bezighouden met het winnen van mensen voor God, en niet een christelijke gemeente in een politieke club veranderen. Laten we de politiek ergens anders uitvechten, maar niet in Gods kerk. Daar is onze enige bezigheid het winnen van mensen voor God; onze enige banier is het kruis; onze enige Leider is de gekruisigde Koning.

			Binnen de kerk zijn er misschien kleinere dingen, die de aandacht af kunnen leiden van het winnen van mensen voor de Heere. Het zijn kleine dingen, die onder een microscopisch oog tot gigantische verleidingen op kunnen zwellen. Broeders, laten we toch onze onderlinge verschillen buiten beschouwing laten. Er gaan mensen rondom ons verloren. ”Het is nodig dat er verleidingen komen, maar wee degene door wie ze komen.” Wat kan er op aarde uiteindelijk zijn dat het waard is om je druk over te maken, vergeleken met het verheerlijken van Christus? Als onze Heere en Meester geëerd zou worden wanneer u als deurmat zou dienen voor de heiligen om hun voeten aan af te vegen, dan zou het u een eer zijn in die positie te verkeren. Als uw geduldige volharding, zelfs als u beledigd en gesmaad wordt, eer brengt aan God, wees dan blij in uw hart dat u niets mag zijn, zodat Christus alles en in allen zal zijn. Wij moeten in geen geval ter linker- of ter rechterzijde afwijken. Zelfs gouden appels mogen ons er niet toe brengen van onze weg af te wijken! Daar lig het doel. En totdat het bereikt is, moeten we nooit pauzeren, maar steeds verder gaan, omwille van Christus en Zijn koningschap.

			Bovenal, broeders en zusters, staan we het werk van de kerk in de weg als we er niet aan meedoen. Vele kerkleden denken dat als ze niets fout doen en geen problemen veroorzaken, dat ze dan wel goed zitten. Helemaal niet, meneer. Helemaal niet. Hier staat een kar en we zijn allemaal ingehuurd om hem te trekken. Sommigen van u steken geen hand uit om hem in beweging te krijgen. Daarom moet de rest van ons des te harder werken. En het ergste is nog wel dat we u erbij moeten trekken. U draagt niet bij aan de trekkracht, u vergroot alleen het gewicht dat getrokken moet worden. Het is allemaal goed en wel dat u zegt: ”Maar ik sta niemand in de weg.” U staat wel in de weg, dat kan niet anders. Als iemands been hem niet helpt bij het lopen, dan hindert hij hem zeker. Ik kan het niet verdragen hier nog langer over na te denken. Dat ik de groei van mijn eigen geestelijk leven zou verhinderen, is al erg genoeg. Maar dat ik Gods volk in de weg zou staan en hun moed zou doen afnemen, hun ijver bekoelen - Heere, geef dat dat nooit gebeurt! Laat me nog liever dakloos worden dan dat ik een hinderpaal zou zijn voor zelfs maar het minste werk dat gedaan wordt voor Uw Naam. 

			Nu ons vijfde en laatste punt. Ik wil niet eindigen met iets negatiefs, maar met de beloofde zegen. Vertrouw erop dat ieder van u die de barensnood voelt om kinderen voor God ter wereld te brengen, een grote zegen zal ervaren. Uw eigen hart zal erdoor verkwikt worden. U kent dat oude voorbeeld wel; het is zo vaak gebruikt dat het bijna afgezaagd is. Twee reizigers passeren een man die in de sneeuw ligt; hij lijkt dood te zijn. De ene zegt: ”Ik moet al moeite genoeg doen om mezelf in leven te houden. Ik loop snel door.” De andere zegt: ”Ik kan niet zo­maar een medeschepsel laten liggen, terwijl er nog een zuchtje adem in hem is.” Hij buigt zich voorover en begint de onderkoelde man met grote kracht warm te wrijven. Tenslotte doet die arme vent zijn ogen open en komt langzaam weer tot leven. Hij loopt verder met de man die zijn leven gered heeft. En wat denk je dat één van de eerste dingen is, die ze onderweg zien? De man die zo egoïstisch was door te lopen. Hij was doodgevroren. De barmhartige Samaritaan had zijn eigen leven gered door de andere man warm te wrijven. Die activiteit had zijn eigen bloed weer doen stromen, en hem kracht gegeven. U zegent zichzelf als u anderen zegent.

			Is het bovendien niet zo dat het gevoel dat je hebt gedaan wat je kon, je niet blij maakt? Het is altijd goed voor een prediker wanneer hij op zondagavond thuiskomt, als hij weet: ”Ik heb misschien niet zo gepreekt als ik had willen preken; maar ik heb de Heere Jezus gepredikt. Ik heb alles gegeven wat ik had, ik kan niet meer doen.” Dan kan hij lekker slapen. Als je in een dag alles gedaan hebt wat je kon, mag je je hoofd op Christus’ boezem leggen en rustig gaan slapen, zelfs als je geen succes had. Zelfs als er geen mensen voor God gewonnen zijn, heb je toch je beloning. Als mensen verloren gaan, kan het ons een beetje troosten als we weten dat ze niet verloren zijn gegaan omdat wij hen de weg der zaligheid niet gewezen hebben.

			Maar wat een geweldige troost is het als u wel sommigen tot Christus kunt leiden. Er is geen grotere vreugde, behalve uw eigen leven met Christus, dan anderen ertoe te brengen hun vertrouwen op de Zaligmaker te stellen. Het maakt al de klokken van uw ziel vrolijk aan het beieren. Zoek deze vreugde, snak ernaar. Hoe zou u zich voelen als uw eigen kinderen bekeerd werden? U hebt er lang op gehoopt, maar uw hoop is teleurgesteld. God wil u die bijzondere zegen geven als u zelf dichter bij Hem leeft. Ja, vrouw, het hart van uw man zal gewonnen worden als u zelf helemaal een toegewijd leven leeft. Ja moeder, uw dochter zal de Zaligmaker liefhebben, als u Hem meer lief hebt. Ja, onderwijzer, God wil uw klas zegenen, maar niet voordat Hij u geschikt gemaakt heeft om die zegen te ontvangen. Want als de kinderen nu door uw onderwijs tot bekering kwamen, zou u er machtig trots op zijn. God weet dat u zo een succes niet kan verdragen. Daarom wil Hij het u niet geven totdat Hij u aan Zijn voeten heeft gelegd. De zegen zal komen nadat Hij u leeg­gemaakt heeft van uw eigenwaan en gevuld heeft met Zichzelf.

			En nu vraag ik het gebed van deze hele gemeente, dat God ons een opwekking zendt. Ik kan niet klagen dat ik tevergeefs heb gearbeid, dat ik mijn kracht voor niets heb gebruikt. Verre van dat. Ik kan zelfs niet denken dat de zegen op de prediking zelfs maar gedeeltelijk weerhouden wordt. Want ik heb in mijn leven nog nooit zoveel bekeringen meegemaakt als sinds ik van mijn ziekte hersteld ben. Ik heb nog nooit zoveel brieven in zo korte tijd gehad, waarin ik mag lezen dat mijn gedrukte preken of de preken die ik hier gehouden heb, tot zegen zijn geweest. Toch geloof ik niet dat we ooit zo weinig bekeringen hebben gehad in onze eigen gemeente. Gedeeltelijk komt dat zeker door het feit dat je niet altijd in één vijver kunt blijven vissen en steeds evenveel vis blijven vangen. Misschien heeft de Heere iedereen van u die Hij wil redden, al wel gered. Soms ben ik daar bang voor. Dan heb ik er niet zoveel aan, door te gaan met tot u te preken. Dan zou ik beter ergens anders naar toe kunnen gaan en het daar proberen. Het zou een verdrietige gedachte zijn als ik het echt geloofde. Maar ik geloof het niet, ik ben er alleen bang voor. Het kan toch niet altijd zo zijn dat vreemdelingen, die hier een keertje binnenkomen, meteen tot bekering komen, terwijl u die hier altijd bent, totaal onaangedaan blijft? Het is vreemd, maar zou het niet, hoe vreemd en verdrietig het ook is, waar kunnen zijn over u? Werd deze zelfde dag nog maar de bezorgdheid van uw christelijke vrienden over u opgewekt. Werd u maar bezorgd over uzelf en gun uw ogen geen rust totdat u de Zaligmaker hebt gevonden.

			U kent de weg der zaligheid. Kom eenvoudigweg met uw zonden en leg ze op de Zaligmaker. Vertrouw op en rust in Zijn verzoenend sterven. Stelde u deze ochtend nog maar uw vertrouwen op de Heere, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade.

			De ouderlingen willen morgenavond bijeenkomen voor een speciaal uur van gebed. Ik hoop dat ook de moeders samen zullen komen en in het gebed zullen worstelen. Ik hoop dat ieder lid van deze gemeente deze week zal proberen tijd apart te zetten om voorbede te doen, zodat de Heere Zijn kerk weer bezoekt en haar zich laat verheugen in Zijn naam. We kunnen niet terug. We durven niet terug. We hebben onze hand aan de ploeg geslagen, en de vloek zal over ons komen als we omkeren. Gedenk de vrouw van Lot. We moeten vooruit. Achteruit gaan kan niet. In de Naam van de eeuwige God, laten we onze lendenen opschorten door de kracht van Zijn Geest en voorwaarts gaan. Laten we overwinnen door het bloed van het Lam! We vragen dit om Jezus’ Naam. 

			Amen

		

	
		
			Verlangen naar Opwekking

			”Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met de naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN en zich toenoemen met de naam van Israël.” (Jesaja 44:3-5)

			In de christelijke gemeente leeft op dit moment een groot verlangen naar een opwekking. Welke christenen je ook tegenkomt, je zult merken dat ze klagen over de huidige toestand, en tegen elkaar zeggen: ”Wanneer zal er een grotere zegen komen? Hoe kunnen we die ontvangen? Wanneer zullen we een beetje indruk beginnen te maken op de goddeloze massa? Wanneer zullen onze huizen van gebed met aandachtige luisteraars gevuld worden? Wanneer zal het Koninkrijk van de Heere komen? Wanneer zal Zijn rechterarm zichtbaar worden voor het oog van al de volken?” 

			Het doet me een groot genoegen deze vragen te horen. Mijn ziel maakt de Heere groot als ik tekens bemerk van de groeiende zorg om de zaak en het Koninkrijk van Jezus en om mensenkinderen die verloren gaan. Dit is een voorteken van betere tijden. ”Maar zodra Sion weeën heeft gekregen, heeft zij haar zonen gebaard.” Onderzoek van het eigen hart, angst, onuitsprekelijke verzuchtingen en voortdurende voorbede zijn de voorlopers van zegen. Zij zijn het geluid in de toppen van de moerbei­bomen dat gelovigen oproept zich vol hoop op de overwinning in te spannen. Moge deze beroering onder de heiligen voortgaan en verdiept worden, totdat er wijd en zijd een opwekking onder zondaren ontstaat. Tegenwoordig zijn er ook verblijdende tekenen zichtbaar dat God op het punt staat onder Zijn volk te gaan werken. Er is een opmerkelijke oogst aan bekeerlingen binnengehaald in Newcastle. De twee broeders die de eer hadden door God hiervoor ingeschakeld te worden, zijn nu naar Edinburgh gegaan. Daar zijn de predikanten van alle kerkgenootschappen verenigd om hen te helpen en vurig te smeken om Gods zegen.

			De zegen die op Edinburgh is neergedaald, is iets wat sinds mensenheugenis onbekend is. Wij horen van duizenden die op doordeweekse dagen naar doodgewone bijeenkomsten komen en die roepen: ”Wat moeten we doen om behouden te worden?” Daar is Gods hand in, daar zijn we van overtuigd. Er is onder oprechte christenen nu een algemeen gevoelen dat datgene wat voor Edinburgh gedaan is, ook nodig is voor Londen; en dat het gedaan moet worden, als dat door gebed en vurige inspanning verkregen kan worden. Onze gebeden moeten onophoudelijk opstijgen tot God, dat het Hem zal behagen redding te schenken aan de mensen van deze grote stad met zijn vier miljoen inwoners; dat Hij velen tot rechtvaardigheid zal brengen en tot lofprijzing van Zijn heerlijke genade. Als wij steeds meer verlangen naar Christus’ heerlijkheid en steeds meer gaan geloven in de kracht van Zijn Geest, zijn dat twee hoopvolle tekenen van een zegen die zal komen. Als gemeente hebben we er altijd een groot genoegen in geschept om werk van dit soort voor God te doen. We hebben een voortdurende zegen gedurende vele jaren genoten. Datgene wat ergens anders een opwekking zou heten, was bij ons normaal. Daar zijn we dankbaar voor. 

			Gedurende de afgelopen twintig jaar heeft God bijna zonder pieken of dalen voortdurend ons ledental doen toenemen met mensen die door het verkondigen van Zijn waarheid werden behouden. Hem komt alle eer toe! Maar nu verlangen we deel te hebben aan nog meer vooruitgang; wij willen een grotere zegen. Wat wij ontvangen hebben heeft onze eetlust niet doen afnemen, maar juist doen toenemen. O, dat er meer bekeringen mochten zijn! Meer harten die voor Jezus kloppen! Dat God de dauw zevenvoudig uit de hemel liet neerdalen op ons en onze medechristenen. Dat het verleden het zou moeten afleggen tegen de toekomst! Het is mijn vurig gebed dat dit verlangen in al onze harten wordt aangewakkerd. Ik heb dit tekstgedeelte uitgekozen omdat de tekst vol bemoediging is, opdat we allemaal met hoop en verwachting worden vervuld. 

			

			Ik behandel het tekstgedeelte op de volgende manier: in de eerste plaats letten we op de geweldige verbondszegen van de gemeente. In de tweede plaats letten we op de heerlijke uitwerking van deze zegen. Wanneer we dit hebben besproken, zullen we de rest van onze tijd besteden aan de toepassing ervan: hoe we ons moeten gedragen om deze zegen op ons en anderen te zien komen.  

			In de eerste plaats vinden we de geweldige verbondszegen van de gemeente in onze tekst. Het is het geschenk van de Heilige Geest. Welke beeldspraak er ook gebruikt wordt, dit is de betekenis ervan. Hij is het verkwikkende, levendmakende, vruchtbaar makende water waarover Jezus sprak. De eerste belofte in de tekst ”Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge,” wordt verklaard door de tweede belofte, namelijk: ”Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.”

			Wanneer we hierover spreken, is het goed dat we eerst bedenken dat deze zegen al geschonken is. We moeten de hemelvaart van onze Heere en de gave van de Geest die daarop volgde nooit onderschatten. God verhoede dat wij makkelijk over Pinksteren zouden denken. De Heilige Geest is toen neergedaald. Er staat nergens dat de Geest sindsdien weer is opgestegen en de gemeente heeft verlaten. Hij is de eeuwige erfenis van de kerk en woont voortdurend onder ons. Hij is voortdurend aanwezig in het midden van de gemeente. Maar als we deze waarheid hebben aangenomen, mogen we toch blijven bij het taalgebruik dat gewoon is onder ons: bidden om de uitstorting van de Geest. Misschien is de uitdrukking niet helemaal nauwkeurig, maar de betekenis is geweldig. Of we nu alleen zijn of in een samenkomst, wij mogen bidden dat de Heilige Geest op ons wordt uitgestort in Zijn genaderijke werkingen. Wij verlangen dat we Gods Geest machtiger aan het werk zien in de kerk. We verlangen dat een ieder van ons nog meer volkomen van Hem afhankelijk wordt, en dat we meer vervuld worden met Zijn kracht, zodat we vol zijn van geloof en van de Heilige Geest. Wij wensen dat de Geest wordt uitgestort op degenen die Hem nog niet bezitten; op degenen die dood in zonde zijn zodat zij tot leven gewekt worden; op de moedelozen, zodat ze vertroost worden; op de onwetenden, zodat zij verlicht mogen worden; en op de zoekenden, zodat zij Hem mogen vinden, in Wie alleen onze vrede is. Wij die boos zijn, weten goede gaven te geven aan onze kinderen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat onze hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan degenen die Hem daarom vragen. We klemmen ons vast aan het apostolisch gebed, als wij roepen om de zegen van de Heilige Geest. Het is de Geest Die levend maakt. Noch de letter, noch de kracht van onze gewoonte kan leven geven. Daarom beseffen we dat, als we tot de dorre doodsbeenderen hebben geprofeteerd, we ook tot de Geest moeten profeteren. Want als de Goddelijke adem niet over de dorre beenderen komt, zullen zij nooit tot leven komen.

			U moet erop letten, vrienden, dat in onze tekst deze geweldige verbondszegen van de Geest het onderwerp is van een belofte. ”Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.” We mogen er altijd op vertrouwen dat we de zegeningen ontvangen die door de Heere beloofd zijn. De algemene belofte: ”Ik zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen,” is zeer troostrijk. Onder de reikwijdte van die belofte worden we aangemoedigd om te smeken om vele gunsten die niet speciaal beloofd zijn. Maar als we onze vinger kunnen leggen bij een eenvoudig en duidelijk woord dat ons iets goeds verzekert, groeit ons geloof tot volle verzekerdheid. Wij vertrouwen erop dat wij antwoord op ons gebed zullen ontvangen. ”Gij hebt gezegd: ‘Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten’, o Heere, vervul dan dit woord aan Uw knecht. Gij hebt hem immers op deze belofte doen hopen.” U hebt Gods woord - leg uw hand erop en smeek op uw knieën de Heere te doen wat Hij heeft gezegd. Hij kan niet liegen, Hij zal Zijn woord nooit herroepen. Zal Hij iets beloven en het niet doen? Vrijwillig heeft Hij de belofte gegeven en op Goddelijke wijze zal Hij die vervullen. Het bloed van Jezus Christus heeft elke belofte verzegeld, zodat het voor altijd ”ja en amen” is. Stel Hem hiermee op de proef en u zult ontdekken dat Hij de getrouwheid zelve is.

			Een belofte van God is de essentie van de waarheid, de ziel van de zekerheid, de stem van de trouw en het wezen van de zegen. Wat is dat een koninklijke belofte! Wat is het taalgebruik verheven en vol van zekerheid. ”Ik zal water gieten op de dorstigen.” God alleen kan zeggen: ”Ik zal”. Wij kunnen hoogstens wagen te zeggen: ”Ik hoop dat ik kan doen wat ik wil doen.” Bij de Almachtige zijn er echter geen onmogelijkheden. Zijn Geest valt op mensen zoals dauw van de hemel; daarbij wacht Hij niet op mensen en draalt Hij niet ter wille van mensenkinderen. Als de tijd is gekomen voor een bui, vraagt God niet eerst de vorsten van de aarde om toestemming. Nee, de druppels vallen eenvoudigweg. Als het voorjaarsseizoen is aangebroken, vraagt de Heere niet aan mensen om het ijs van de sloten te verwijderen, of de sneeuw van de heuvels, of de luchtvochtigheid te veranderen. Hij roept geen menselijke hulp in om het zaad tot leven te brengen en de planten te doen opschieten, zodat de slapende bloemen hun prachtige ogen openen en in het rond glimlachen. Hij doet dat alles. Zijn wonderlijke krachten die net zo verborgen als almachtig zijn, komen te voorschijn. En ziedaar! Het werk wordt gedaan. En daarom, God zij geprezen, gaat het hier om een belofte die spreekt van Zijn almacht. Als wij daarop pleiten, moeten we ons niet in het minst laten ontmoedigen door de vraag: ”Is zoiets mogelijk?” Wij weten dat dorre beenderen tot leven kunnen komen als de Geest op hen ademt. Wij zijn er evenzeer van overtuigd dat de levend­makende Geest zo op ons kan blazen. We hebben immers de belofte van God dat Hij aan mensen zal worden gegeven. We horen het dubbele: ”Ik zal, Ik zal.” We zijn er zeker van dat de Heere kan en zal ”water gieten op de dorstigen en stromen op het droge.” 

			We moeten er ook op letten, broeders en zusters, dat dit geschenk, dat het onderwerp is van een belofte, een noodzakelijke zegen is. Ik heb wel eens de snerende opmerking gehoord dat wij heel goed weten dat we de Heilige Geest nodig hebben, maar dat we er niet ten eeuwige dage over hoeven te praten. Maar, broeders en zusters, we moeten steeds opnieuw deze waarheid onder ogen zien. Wij zijn dat aan de Heilige Geest Zelf verplicht. Als we de Heilige Geest niet eren, kunnen we niet van Hem verwachten dat Hij in ons werkt. Hij zal bedroefd worden en ons aan onze hulpeloosheid overlaten. Bovendien ben ik bang dat de noodzaak van het werk van de Geest misschien in theorie wordt geloofd, maar dat er niet naar wordt gehandeld. Waar in de praktijk geen geloof aan wordt gehecht, wordt in feite helemaal niet geloofd. Ik wantrouw mensen die nonchalant omgaan met een waarheid die van zulk vitaal belang is en die waarheid zelfs iets alledaags durven noemen. Wij zullen niet aarzelen dit leerstuk keer op keer te berde te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat het Gods kinderen niet zal vervelen. Zonder Gods Geest kunnen we niets doen. We zijn dan als zeilschepen zonder wind, als rijtuigen zonder paarden; als twijgen zonder sap zijn we uitgedroogd, als kolen zonder vuur zijn we onbruikbaar, als een offer zonder het offervuur worden we niet aangenomen. Dit feit wens ik te beseffen en te belijden als ik poog te preken. Ik wil er niet vanaf wijken of het verbergen. Dat zou ik niet kunnen, want vaak ervaar ik het tot diepe verootmoediging van mijn geest.

			Ik bid dat u die in de zondagschool lesgeeft, u die de armen opzoekt, u die wat voor werk dan ook voor God doet, uw eigen onvermogen toegeeft en dat u kracht van boven verwacht. De Heilige Geest is de kracht van onze handen en het licht van onze ogen. Wij zijn slechts de steentjes en Hij de slinger. Wij zijn de pijlen en Hij is de boog. Belijd uw zwakheid, dan bent u geschikt om versterkt te worden; erken uw leegheid, zodat u wordt voorbereid om de Goddelijke volheid te ontvangen. De belofte van het levende water is immers bestemd voor de dorstigen. Of, om het nog beter uit te drukken, zodat het beeld duidelijker wordt: ”Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.” De zegen komt waar het nodig is, namelijk in de woestijn, op de verschroeide aarde die als de vallei des doods is, totdat de regen komt. Als u uzelf beschouwt als de goed bewaterde vlakte van Sodom, zal God geen stromen op u gieten. Gods Geest daalt neer op het dorstige land, op het hart dat zijn onvruchtbaarheid betreurt en zijn eigen waardeloosheid belijdt. Ik bid dat wij als gemeente ons nooit zullen wijsmaken dat we een onvervreemdbaar recht hebben op Gods zegen of dat we over het monopolie daarvan beschikken, zodat Hij Zijn goedkeuring hecht aan welke bediening of vorm van kerkbestuur dan ook. De Heere kan en zal ons verlaten, tenzij wij ons diep voor Hem neerbuigen en onze nietigheid erkennen. 

			Denk aan wat Hij zei tegen Zijn zondige volk toen zij opschepten over hun afkomst en zich Zijn tempel noemden: ”Want gaat nu henen naar Mijn plaats, die te Silo was, alwaar Ik Mijn Naam in het eerst had doen wonen; en ziet wat Ik daaraan gedaan heb vanwege de boosheid van Mijn volk Israël.” Hij kan Zijn tuin door doornstruiken laten overwoekeren en Zijn wijngaard door stenen laten bederven. God is niet aan plaatsen of aan mensen gebonden. Hij kan de kandelaar wegnemen en die in een andere kamer neerzetten. Laten de zeven gemeenten uit Klein-Azië ons dienen tot een waarschuwing. Gij, gezegende Geest van de levende God, wij belijden de onvruchtbaarheid van onze bodem en de droogte van ons land. We smeken U dat U nooit de dauw laat ophouden. Welke grotere vloek zou U op ons kunnen leggen, dan dat U ons alleen laat? Wij smeken U, laat Uw Goddelijke belofte vervuld worden!

			Het is een aangename gedachte dat, wanneer we Gods Geest nodig hebben en Hij op ons neerdaalt, Zijn werk toereikend is om in al onze noden te voorzien. In het Oosten kun je over het algemeen weten waar een stroom of rivier loopt aan de hand van het smaragdgroene lint dat de rivierloop markeert. Als je op een heuvel staat kun je bepaalde groene linten zien, die bestaan uit gras, riet, biezen en bomen die langs de waterloop opgeschoten zijn. Om het land vruchtbaar te maken, is niets anders nodig dan water. We hebben ons door reizigers laten vertellen dat zij vlakten hebben gezien die er volstrekt onvruchtbaar uitzagen, bedekt met droge stof en poeder. Nadat er echter een zware bui was gevallen, bedekten de prachtigste bloemen en fris groen de vlakte, binnen een tijdsbestek dat in ons koude klimaat ondenkbaar is. De wildernis en de eenzame plaatsen zijn verheugd geworden en de woestijn is verblijd en heeft gebloeid als een roos; ja het raakte in volle bloei. Zo moet de Geest Gods neerdalen op welke gemeente dan ook, zoals op de Karmel en in de Sharon; dat is alles wat nodig is om een gemeente levend en vruchtbaar te maken. Als de Geest Gods er niet is, ontbeert de kerkelijke motor zijn drijvende kracht; als die drijvende kracht er is, zal de motor werken. Als de motor niet goed in elkaar zit, zal de Heilige Geest daar natuurlijk niet zoveel kunnen doen als in een betere organisatie; toch kan zelfs het meest gebrekkige kerkbestuur zoveel voor elkaar krijgen dat iedereen die dat ziet, verbijsterd is. Wat is het een zegen als de gemeente werkelijk overvloedig Gods Geest ontvangt! Haar predikant kan zich misschien niet goed uiten. De leider van de mensen is, zoals Mozes, misschien iemand die stottert; of misschien is zijn persoonlijke verschijning zwak en zijn spraak verachtelijk zoals bij Paulus. Dit alles geeft echter niets als Gods Geest op mensen komt en in hen is. De gemeente mag klein zijn en de leden erg arm en ook nog analfabeet. Maar zoals de gerstekoek uit de droom van de soldaat de koninklijke tent omver smeet zodat hij op de grond viel, zo zal de Heere door de zwaksten Zijn grootste daden volbrengen en Zichzelf de eer geven.

			Waar Gods Geest is, daar is de majesteit van Zijn almacht. Ik wijs u op het feit dat de belofte in onze tekst overvloedig is en royaal. ”Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.” De Heere hoeft Zijn gaven niet karig toe te meten. Als Hij een zegen schenkt, schenkt Hij het als een koning. Zijn schatkist wordt niet uitgeput door te geven en wordt niet voller door gaven achter te houden. 

			In Italië heb ik akkers gezien die werden geïrrigeerd. Er zijn greppels die langs de akker lopen en kleinere geulen om de stroompjes naar ieder bed te leiden, zodat iedere plant zijn deel krijgt. De landman moet echter goed oppassen want hij heeft maar een kleine watervoorraad. Hij beschikt slechts over een hem toegewezen deel van het openbare reservoir. Geen plant moet teveel krijgen; geen vierkante centimeter mag doordrenkt worden. Hoe anders handelt de Heere! Hij giet het water uit; Hij overspoelt het land. ”Het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.” O, dat Hij nu de sluizen zou openzetten en een stortvloed van genade zou laten stromen door dit bedehuis. O, dat Hij op dit moment de hemelvensters zou openen en ons een vloed van genade zou zenden, zoals de zondvloed van wraak in Noachs dagen, net zolang totdat de toppen van onze hoogste verwachtingen bedekt zouden zijn. Hij is bij machte veel overvloediger te handelen dan wij bidden of zelfs denken. Hij geeft mild en verwijt niet. Onze overvloedige zonden en dood hebben overvloedig leven en kracht nodig. In zo een stad als deze, is de grootste zegen nog niet te groot. Laten we onze monden wijd opendoen, zodat Hij ze zal vullen. De Heere is onbegrensd in Zijn rijkdom van genade en grenzeloos in Zijn goedheid en macht. Laten we de belofte nemen zoals die er staat en bij de troon erop pleiten: ”Hebt Gij niet gezegd: ‘Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge’? Heere doe het, tot eer van de heerlijkheid van Uw genade.”

			

			Nog één opmerking, en dan zal ik dit punt laten voor wat het is. Deze verbondszegen in onze tekst is speciaal beloofd aan personen die ons zeer dierbaar zijn. ”Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.” Ouders, leg gretig beslag op deze aspecten van de belofte. Ik ben bang dat we niet genoeg stilstaan bij de belofte die de Heere aan onze kinderen gedaan heeft. Genade zit niet in het bloed. Wij zijn nooit in de grove dwaling gevallen dat genade een geboorterecht is. Evenmin denken we dat het kind van godvruchtige ouders vanzelf­sprekend recht heeft op de zaligheid. Wij weten dat godsdienst een persoonlijke zaak is. Het is niet iets van afkomst of geboorte. We weten ook dat alle kinderen kinderen des toorns zijn, totdat zij door Gods genade worden wedergeboren. Toch is het van betekenis wat in deze tekst van genade staat: ”Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” Paulus vergiste zich zeker niet, maar had het bij het rechte eind toen hij tot de gevangenisbewaarder in antwoord op zijn vraag zei: ”Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Pleit op deze woorden, christelijke ouders, wees niet tevreden met de helft van de belofte. Bid tot God dat alles wordt vervuld. Ga deze dag nog tot Hem, moeders en vaders, en smeek Hem medelijden te hebben met uw kinderen. Roep Hem aan en zeg: ”Gij hebt gezegd: ”Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.” Doe het, Heere, om Jezus Christus’ wil.” 

			We zullen nu onze aandacht richten op de heerlijke uitwerking van de verbondszegen. Een gegarandeerd gevolg van het uitstorten van de Geest is het opbloeien van geestelijk leven. Zoals ik al eerder zei: overal waar het water in Palestina komt, zal het gras zeker opschieten en onmiddellijk komt er vegetatie. Waar de Geest van God ook komt, er zal leven zijn in de gemeente en in bediening, in gebed, in alles wat ondernomen wordt, in heiligheid en in broederlijke liefde. Een ander gevolg zijn de vele bekeerlingen door de Heilige Geest. ”Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als de wilgen aan de waterbeken.” Wie kan de grassprietjes tellen? Ze vormen een prachtig symbool voor het grote aantal, en kunnen daartoe even goed gebruikt worden als de zandkorrels op het strand. Daar waar Gods Geest komt, zijn bekeerlingen niet zo gering in aantal als de ceders van Libanon. Nee, zij groeien als het gras der aarde. Zij vliegen als duiven naar de duiventil. Kunnen wij genoegen nemen met een dozijn mensen die bij de kerk komen in één jaar tijd? Toch kom ik broeders tegen - het zij verre van mij dat ik hen veroordeel - die zeggen dat ze een fijn jaar achter de rug hebben. Ze zijn tevreden, hoewel er slechts drie of vier nieuwelingen bij de kerk gekomen zijn. Hoe klein de gemeente ook is, dat moet toch zeker een onbevredigende beloning zijn voor twaalf maanden hard werken. Mijn broeders, waar zien we vandaag de dag een bevredigende uitwerking van het Evangelie? Per jaar worden er misschien honderden toegevoegd aan de kerk, een zegen die bij ons gebruikelijk was, maar wat zijn honderden? Als het afgelopen jaar vierhonderd mensen bij onze gemeente zijn gekomen, wat betekent dat aantal op de vier miljoen? Wat betekenen deze geredde mensen op zo een groot aantal? De groei die de kerk boekt, is bijna te verwaarlozen; ze kan de bevolkingsgroei nauwelijks bijhouden. Wij verlangen meer van Gods Geest te ontvangen. Als dat zou gebeuren, weet ik zeker dat het onmiddellijk zal gaan om duizenden en tienduizenden bekeerlingen. Er is geen enkele reden waarom de kerk van God, die nu een meelijwekkende minderheid is, niet in veel provincies tot een triomferende meerderheid zou uitgroeien en dat de invloed van Gods genade overal ervaren wordt. Let er op dat de mensen die door de werking van Gods Geest tot geloof komen, krachtig en levend zijn: ”Zij zullen uitspruiten als het gras.” Het gras in het Oosten schiet op zonder dat het wordt gezaaid of gekweekt of wat dan ook. Het komt spontaan op uit de vruchtbare bodem. Waar water is, is ook gras. Als Gods Geest in een gemeente is, zullen er zeker bekeringen zijn, dat kan niet anders. Zeker, we zijn gebonden aan allerlei middelen om tot het goede doel te komen. Maar waar Gods Geest is, zullen we vaak versteld staan van hoe ver het leven zich heeft uitgebreid - veel verder dan met normale middelen het geval zou zijn. 

			Er worden ook wilgen genoemd om daarmee een enorme levenskracht aan te duiden. Wat groeit een wilg snel! Er is een spreuk in Cambridgeshire: een knotwilg levert een paard op, terwijl een eik niet eens een zadel oplevert. Een wilg groeit immers snel en levert de houthakker veel takken op. Als u hem dit jaar knot, kunt u over korte tijd zijn buigzame takken weer afzagen, want ze zullen snel aangroeien. Op deze manier zullen degenen die echt behouden zijn, ontmoediging en beproeving ondergaan en toch uitspruiten. Als u van de knotwilg al zijn takken afzaagt, zal hij volgend voorjaar weer groen zijn. Zelfs als u hem bij de wortels afzaagt zal het nog niet helpen. De knotwilg loopt uit zodra hij water ‘ruikt’. Weet u nog hoe u als kinderen kleine wilgentakken gebruikte om hegjes rond uw tuintje te maken? U dacht dat ze dood waren en daarom gebruikte u ze als een omheining. Maar tot uw verbazing liepen de takken al snel uit. De wilg zit vol met leven. Waar nu Gods Geest is, zijn de nieuwe bekeerlingen vol van leven. Als u ze wilt belemmeren, zullen ze niet tegengehouden worden. U, orthodoxe mensen met uw knorrige humeur, u gaat rond met uw zakmessen en hakt wreed in op de takken en u zegt: ”We willen deze jonge mensen niet. We houden niet van opwekkingen.” Toch zullen ze ondanks u groeien. Gode zij dank dat u, oudere broeders, deze boetvaardige verloren zonen niet van onze deuren kunt weren. Zelfs als u zo onaardig zou zijn de jonge knotwilgen zonder meer neer te hakken, zullen ze opnieuw uitspruiten. Het zijn immers bomen die door de Heere Zelf geplant zijn. Door de besproeiing met de Geest zullen ze zelfs de slechtste behandeling overleven. Zij zullen groeien als het gras en als wilgen aan de waterbeken. Als Gods Geest onder ons werkt, mogen we een enorm aantal bekeerlingen verwachten - bekeerlingen van het krachtigste soort.

			Deze bekeerlingen zullen uit alle wijken komen. In de tekst staat: deze zal zeggen, en die zal zich noemen, en gene zal met zijn hand schrijven. Hier is iemand, de zoon van een diaken - we verwachten dat hij zijn hart aan Jezus zal geven. Daar is een ander. Hij is niet het kind van vrome ouders, maar hij komt rechtstreeks uit een goddeloos gezin. Daar is een ander. Hij is opgegroeid en volwassen geworden. Hij is het verkeerde pad opgegaan en heeft in zonde geleefd. Toch komt hij naar voren, want Gods genade roept hem. De één komt uit een rijke familie, de ander uit een arme, een derde komt van joost mag weten waar. Maar zij zullen en moeten komen, want God kent de Zijnen en roept hen. Ze zullen komen uit allerlei beroepen, uit allerlei kerken en denominaties. Van deze kleine jongens voor me, hoop ik, tot die grijsharige mensen daar - één hier, één daar. We zullen verwonderd zijn als we uit alle hoeken en plaatsen horen: ”Ik ben des Heeren,” en ”Ik ben genoemd bij de naam van Jakob,” en ”Deze dag ben ik toegenoemd met de naam van Israël.” Het werk van Goddelijke genade blijft niet in een greppel staan, maar breekt uit daar waar het het meest onwaarschijnlijk lijkt. De ene keer zorgt het voor een opwekking in Samaria, de andere keer behoudt het een weduwe te Joppe of de kamerling op de weg naar Gaza. Heere, roep er zoveel U wilt, maar roep er velen, om Jezus’ wil. 

			Eén ding dat we niet moeten vergeten wat betreft de bekeringen die door de Heilige Geest gewerkt worden, is dat deze bekeerde mensen ertoe geleid zullen worden hun geloof openlijk te belijden. Ze zullen niet ‘s nachts bij Jezus komen, zoals Nicodémus. Ze zullen niet de hele weg naar de hemel kruipend achter de heg afleggen om uit het zicht te blijven. Ze zullen hun trouw openlijk belijden. ”Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met de naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met de naam van Israël.” De God van Israël zal hun God zijn en het volk van Israël zal hun volk zijn. Ik zie graag deze beide dingen in jonge bekeerlingen. Sommigen schijnen zich aan God toe te wijden, maar zij voelen zich zo superieur dat zij zich bij geen enkele kerk aansluiten. In plaats daarvan isoleren ze zichzelf, wat neerkomt op: ”Let op, ik ben heiliger dan u.” Ze denken dat geen enkele kerk goed genoeg is voor hen, maar mijn persoonlijke mening is dat zij voor geen enkele kerk goed genoeg zijn. Aan de andere kant zijn er sommigen die zich wel bij een kerk aansluiten. Maar het lijkt alsof ze niet genoeg respect hebben voor het inwendige, levende deel van de godsdienst; ze geven zichzelf niet aan de Heere over. Daarom zal geen kerk veel aan hen hebben. Er moet van allebei sprake zijn: overgave aan God en dan een vereniging met het volk van God. Denk eens na over de eerste van deze twee punten: ”Deze zal zeggen: ”Ik ben des Heeren.” Hij zal belijden dat hij van top tot teen, wat betreft lichaam, ziel en geest niet hemzelf, maar Christus toebehoort. Hij zal ervaren: ”Ik ben in Zijn bloed gewassen; al mijn zonden zijn mij vergeven. Mijn hart is vernieuwd. Nu ben ik van de Heere en ik verlang tot Zijn eer te leven. Vertel me wat ik kan doen en hoe ik de Heere kan dienen. Ik ben de Zijne en wil de Zijne voor altijd zijn.” Dit is heerlijk. Ik wilde dat honderden van u dit zouden zeggen. Ik zou mijn leven geven om dat mee te maken.

			Van een andere bekeerling wordt gezegd dat hij met zijn hand schrijft dat hij van de God van Jakob is. Hij geeft zich aan God over en hij doet dat vrijwillig. Net zo vrijwillig als iemand die iets ondertekent waarmee hij een landgoed overmaakt. Hij zet zijn naam, plaatst zijn vinger op het zegel, en zegt kalm: ”Aldus heb ik gehandeld.” Wij bevelen niet aan dat mensen verbonden met God opschrijven en die ondertekenen. Zij lopen het gevaar wettisch te worden. Maar we bevelen wel aan dat ze een verbond in hun hart met de Allerhoogste maken. 

			De tekst kan ook een andere betekenis hebben. Het woord ‘met’ in de tekst is schuingedrukt. Dat wil zeggen dat het door de vertalers is ingevoegd. Dit zou er kunnen staan: Gene zal zijn hand schrijven: des Heeren. Dit verwijst naar de gewoonte die nog steeds bestaat maar die in die dagen gebruikelijker was: de hand van een knecht wordt gemerkt of getatoeëerd met de naam van zijn meester. Zo ging het met soldaten. Vaak als ze enthousiast ware over een leider, tatoeëerden ze zijn naam op een bepaald lichaamsdeel. Heel vaak gebeurde dat op de handpalm. In de klassieke literatuur zijn er vele toespelingen op deze praktijk. We weten van vrome aanbidders die zich aan de god die ze vereerden, toewijdden, en dat ze met een geheim teken werden gemerkt. Paulus zinspeelt hierop als hij zegt: ”Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de lit­tekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.” Daarmee wilde hij zoveel zeggen als: ”Ik ben van Christus: Zijn Naam is in mij gegrift.” Als hij leed wanneer hij gegeseld en met stokken geslagen werd, noemde hij dat het dragen van de littekenen van de Heere Jezus, alsof hij wilde zeggen: ”Ransel me maar af, je zult slechts Zijn Naam in mijn lichaam graveren, want ik ben van Christus.” Het zou heel bijgelovig en dwaas zijn als iemand zich met de Naam des Heeren zou tatoeëren of met een kruis. Maar wat die handeling betekende voor de mensen destijds, moet ook voor ons realiteit worden, namelijk dat we voor altijd, zonder dat het herroepen kan worden, het eigendom zijn van Christus. Ons oor is doorboord. We zijn zo lang wij leven dienaren van onze geliefde Meester. Ze kunnen ons eerder vermoorden dan ons van Hem af trekken, Wiens eigendom wij zijn en Die we dienen. Wie kan ons scheiden van de liefde van God?

			Er was sprake van grote toewijding aan God en dat ging hand in hand met vereniging met de kerk. Immers, de verklaring: ”Ik ben des Heeren,” was parallel aan ”die zal zich noemen met de naam van Jakob.” De naam van Jakob was de eerste, de gewone naam van Gods volk. Zij waren van het geslacht van Jakob. ”Ach,” zegt iemand die bekeerd is, ”het kan me niets schelen hoe ze christenen noemen. Ze mogen mij ook zo noemen, als ze dat willen. Je hoort mij niet klagen. Ze mogen ons Puriteinen, Methodisten, Ranters of Quakers of wat dan ook noemen, ik ben één van hen.” Ik heb gelezen over een zeker edelman die ook een heilige was. Als hij merkte dat godsdienstige mensen voor Puriteinen werden uitgescholden, was het zijn gewoonte meteen te verklaren: ”Ik ben ook een Puritein. Ik ben er trots op één van hen te zijn.” Ze voelden dat er niets aan was om hem te bespotten. Hij was een té moedig soldaat en een te vrijmoedig spreker. Het is geweldig als iemand in gezelschap kan zeggen: ”Het geeft niet wat jij van godsdienst denkt. Ik hoor bij die en die christenen en daar schaam ik me niet voor. Ik weet dat ze bespottelijk worden gemaakt en dat hun predikant wordt veracht. Maar dat maakt niets uit. Ik ben één van hen.” 

			Er was ook iemand die zich toenoemde met de naam van Israël. Dat was de voorname naam van de kerk in die dagen - Israël, de zegevierende prins. Wij moeten beseffen dat christen zijn betekent dat je een recht op adel bezit dat nergens voor onderdoet. Hertog, graaf, ridder of Weledelgeborene - wij begeren die titels geen van allen. Noem ons bij de Naam van Christus, dan worden we genoeg geëerd. De naam van Caesar is armzalig vergeleken bij de Naam van Christus. Het is beter een discipel te zijn van Jezus dan een keizer onder de keizers. O, moge de Geest van God op deze plaats uitgestort worden. Mogen velen van u behouden worden en dan zeggen: ”Ik zal me aan de Heere overgeven. Ik zal me ook aansluiten bij deze mensen. Waar zij wonen zal ik wonen; waar zij sterven zal ik sterven; hun volk zal mijn volk zijn, omdat hun God nu ook mijn God is.” Bid, geliefde broeders en zusters, dat deze belofte in deze kerk wordt vervuld en in alle kerken van onze Heere Jezus Christus. 

			Tenslotte moet ik het hebben over de juiste houding als we deze zegen ontvangen. Mijn broeders in Christus, ten eerste moeten we belijden, als we deze zegen willen ontvangen, hoe dor, hoe dorstig en hoe woestijnachtig we zijn. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. ”Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft hij ledig weggezonden.” O, dat er een geest van verootmoediging in de gemeente komt!

			Laten we verder het gebed beoefenen. ”Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe.” Als u een cheque van duizend gulden hebt gekregen, zou het heel slecht van u zijn als u zou zeggen: ”Ik kan mijn geld niet opnemen, dit papiertje is niet voldaan,” als u er nooit mee naar de bank bent geweest. Zo is het ook met Gods belofte: als u er nooit op hebt gepleit, is het uw eigen schuld als u de zegen niet ontvangen hebt. Het allerminste wat God van ons kan vragen, is dat we van Hem vragen. ”Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” Zorg dat er meer leven komt in uw bidstonden en bezoek ze vaker. Zet uw hart er meer op en Gods Geest zal u zeker gegeven worden.

			Daarnaast is het zaak dat we ons inspannen, als we de zegen willen ontvangen. Het zou heel absurd zijn als iemand bidt voor de oogst, maar ploegt noch zaait. Ik kan niets bedenken dat meer beledigend is voor Gods majesteit, dan te bidden en intussen met de armen over elkaar te blijven zitten. Op die manier bewijzen we dat we niet oprecht zijn. Ik wens te preken tot u alsof de bekering van deze zondaren overal om ons heen volkomen van mij afhing - en dan vervolgens terug te vallen op het feit dat het geheel van de Heere God afhangt. Zondagsschoolonderwijzers, gebruik de middelen tot bekering van uw kinderen! Probeer een ieder van hen persoonlijk te spreken. Als u de gelegenheid hebt, bid met hen één voor één. Op die manier zult u jonge harten voor Jezus winnen. Lieve vrienden, probeer vat op mensen te krijgen. U die hier vaak komt, let op de enkelingen in de gemeente. Tracht hen te vertellen wat u van Christus’ liefde ervaren hebt. Als u hen niet kunt spreken, schrijf hun dan brieven. Een ernstige brief is even goed als een preek. Doe alles om zielen tot Jezus te brengen. Als wij werken, zullen we merken dat God met ons meewerkt. Hij is immers nooit langzamer dan Zijn volk. Als wij bouwen, is Hij de Meesterbouwer. Hij zal door ons bouwen. Het is dwaasheid als iemand bidt voor een veilige reis en vervolgens naar bed gaat en niet afreist. Zo zou het een schaamteloze bespotting van God zijn als wij Hem baden om zondaren te bekeren en we vervolgens verzuimden hun het Evangelie te preken en te onder­wijzen. Geliefden, let daarop. Ik kan niet langer bij dit punt stilstaan, want het is bijna tijd. Maar ik bid de Heilige Geest dat Hij u aanroert, zodat iedereen hier een zielenwinner wordt.

			Ik heb tenslotte nog iets te zeggen tot hen die niet Gods kinderen zijn. O geliefden die niet behouden zijn, al onze zorg gaat uit naar uw behoud. We bidden voor u en preken altijd tot u. Hoe kunt u het zaligmakende geloof ontvangen? Ik wil u dringend verzoeken uw toestand onder ogen te zien. O onbekeerden, probeer erachter te komen waar u staat en wie u bent. Misschien wekt het u op uit uw huidige onverschilligheid. Als u werkelijk en duidelijk verstaat dat u buiten Christus bent, reeds verdoemd, een vijand van God door verdorven werken terwijl Gods toorn op u rust, dat het gevaar van eeuwige verdoemenis u boven het hoofd hangt, alarmeert u dat misschien. Misschien leidt het u tot het verlangen behouden te worden. Als ik van u zou weten dat u de inventaris opmaakt en bedenkt wat uw toestand is voor God, heb ik hoop voor u. Mag ik van een ieder van u vragen dat als u thuiskomt, u gaat zitten en op een briefje schrijft: ”Behouden” als u behouden bent en ”Verdoemd” als u niet gelovig bent? Want het is toch één van beiden. Ik wil dat u zich realiseert van wie u bent en waarheen u op weg bent. Als u dat hebt gedaan, bid ik dat u uw toestand en vooruitzichten werkelijk beseft. 

			Zondaren, denkt u genoeg na? Overweegt u uw toestand genoeg? U bent druk met duizend dingen. Maar denkt u wel echt na over uw ziel, over dood en oordeel en eeuwige verdoemenis? Denkt u genoeg aan de liefde van de Zaligmaker? Overdenkt u uw zonden en het gezegende feit dat ze vergeven kunnen worden? O, dat u daarover nadenkt en uw hele hart tot God keert!

			Maar ik draai eromheen. Er is iets dat veel belangrijker is, waartoe ik u moet aanmoedigen. Bedenk dat het bevel van het Evangelie is: ”Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” Elke minuut dat u een ongelovige bent, voegt u toe aan uw zonden. U vermeerdert uw ongerechtigheid en bevestigt uw verdoemenis. Dat u het Goddelijk getuigenis aangaande Jezus geloofde, want daar gaat het om in het geloof! Wat van u wordt gevraagd te geloven, is waar. Degene die u moet vertrouwen, is bij machte u te behouden. De belofte dat u zalig zal worden als u vertrouwt, is een zekere belofte. Gooi daarom uw ziel niet weg en veracht de genade van God niet. Moge het de eeuwige Geest behagen dat u op dit moment uw vertrouwen op Jezus Christus stelt en zalig wordt. Dan zult u één van hen zijn die uitspruiten als het gras en als wilgen bij de waterbeken. Moge God u zegenen, een ieder van u, om Jezus Christus’ wil. 

			Amen

		

	
		
			Opwekking: Gods Geest is niet verkort

			”O gij, die Jakobs huis geheten zijt! Is dan de Geest des HEEREN verkort?” (Micha 2:7a)

			Misschien zijn er mensen die denken dat ze de wereld kunnen bekeren door wijsgerige stelsels; dat ze harten door welsprekendheid kunnen vernieuwen of dat ze door bepaalde ceremoniën waaraan ze magische kracht toeschrijven, zielen kunnen doen wedergeboren worden. Maar wij vertrouwen volkomen, eenvoudig en alleen maar op de Geest van God. Hij alleen is het Die al onze werken in ons werkt. Als wij onze bediening voortzetten, vertrouwen we slechts op de sterkte en kracht van de Geest van de Allerhoogste. Toen Asers voet in olie gedoopt was, was het geen wonder dat hij voetafdrukken achterliet waar hij gelopen had. Maar als zijn voet niet gezalfd was geweest, zou er nauwelijks een spoor van hem geweest zijn. Tenzij we gezalfd zijn door de Heilige en begiftigd zijn met kracht van Boven, zullen we tevergeefs trachten de zachtmoedigen een blijde boodschap te brengen, de gebrokenen van hart te vertroosten of verbreking van gevangenschap te preken aan hen die gebonden zijn.

			We hebben de Heilige Geest nodig om ons op ons werk voor te bereiden. Hij geeft ons eerst het verlangen om het strijdperk van de dienst te betreden en Hij alleen kan ons tot de strijd toerusten. ”De mens heeft beraadslagingen des harten, maar het antwoord van de tong is van de HEERE.” Laten we er dan naar streven met de Heilige Geest vervuld te worden en de volle Goddelijke invloed te ontvangen. Op deze manier gedegen voorbereid, kunnen we aan het werk. Er is geen betere voorbereiding op Gods werk dan in Zijn aanwezigheid te zijn. Zoek de eenzaamheid op met Christus. Als Hij u dan roept, bent u geschikt om in Zijn dienst te staan en te vertellen wat u van Hem hebt gezien op de heilige berg.

			

			Als we aan het werk gaan, blijven we de Heilige Geest nodig hebben. We verlangen ernaar dat mensen gered worden. Maar zij moeten dan eerst worden wedergeboren en dat is iets wat wij niet kunnen bewerkstelligen. Verander een steen in vlees! Probeer dat eens thuis met een steen op tafel, voordat u het probeert met de harde harten van mensen. Schep een ziel tussen de ribben des doods! Probeer dat eens in een knekelhuis, voordat u beweert dat u in een zondaar, dood in zonden, geestelijk leven kunt scheppen. Van wedergeboorte mogen we zeggen: ”Dit is het werk van God.” Als onze godsdienst niet bovennatuurlijk is, is het een hersenschim. Als de Heilige Geest u niet vergezelt, bent u als Jannes en Jambres, die een wonder tot stand wilden brengen zonder de hulp van de Heere. U zult beschaamd staan en men zal u voor een bedrieger houden. U zult falen, net als de zeven zonen van ene Sceva, een Jood, die demonen probeerden uit te werpen. De demonen kennen u niet. Jezus kennen zij; de Heilige Geest kennen zij. Maar ze lachen u uit om uw vergeefse pogingen. Slechts mensen die nooit werk van geestelijke aard doen, praten over wat ze voor elkaar kunnen krijgen. Als u in de heilige bediening staat, zult u erachter komen hoe zwak u bent. Als u met zielen te maken krijgt, zult u geen grond meer onder uw voeten voelen. Of u hebt de Heilige Geest óf u faalt.

			Als veel goede mensen hun tijd geven aan het werk van God, moeten we niet concluderen dat daarom het werk succes heeft. Nee, zonder de Heilige Geest komt er niets tot stand. In onze eigen kracht kunnen we geen stap op weg naar de hemel zetten. Evenmin kunnen we iemand anders een duimbreed op die weg vooruithelpen, zonder de Heilige Geest. We moeten de Heilige Geest bezitten. Als dat niet het geval is, zal ons hele mechanisme buiten werking zijn; of het draait door, maar dan zal het geen enkel effect sorteren. Pas hoorde ik het verhaal over een christen wiens molenrad op een zondag in beweging werd gezien. De mensen die naar de kerk op weg waren, verbaasden zich daar erg over. Maar iemand die langs kwam, stelde hen gerust door hen erop te wijzen dat het rad draaide zonder iets te doen; het kwam, doordat het water per ongeluk nog steeds over het rad stroomde. De man voegde er aan toe: ”Het is precies als met onze dominee en zijn preken. Er komt niets tot stand, maar het rad draait, klik-klik, klik-klik, hoewel het niets maalt.” Daarin lijkt het erg op vele organisaties die een geestelijke bediening hebben. Het water stroomt er glinsterend overheen; maar de uitwendige beweging sluit niet aan bij welke menselijke behoefte dan ook. Het zorgt voor geen enkel praktisch resultaat en het rumoer leidt nergens toe. 

			Zonder de Heilige Geest zal onze bediening in de Heere tevergeefs zijn. 

			In de eerste plaats: de tekst stelt de vraag: ”Is dan de Geest des HEEREN verkort?” Als we hier een poosje bij stilstaan, merken we in de eerste plaats op dat de Geest des HEEREN niet verkort wordt door menselijke bevelen. In het vers ervoor staat dat de mensen zeiden tegen hun profeten: ”Profeteert gij niet.” Deze mensen waren door hun boze werken zo verdwaasd geworden, dat ze tegen mensen die in naam van God spraken, zeiden dat ze hun mond moesten houden. Zij wilden niets meer over God horen; ze hadden Hem opgegeven; ze wensten niets meer met Hem te maken te hebben. Wat de profeten zeiden, was onplezierig. Het bracht vervelende herinneringen boven; het zette hen aan het denken over dingen die ze liever zouden vergeten. Daarom zeiden ze tegen de profeten: ”Profeteert gij niet.” Nu volgt de vraag van de tekst. Deze mannen spreken door de bezieling van de Geest van God. Wat denkt u? Kan de Geest des Heeren verkort, de mond gesnoerd, teniet gedaan en tot zwijgen gebracht worden door bevelen van mensen? Zij dachten van wel. Zij dachten dat ze alleen maar tegen deze mannen van God hoefden te zeggen: ”Houd je stil. Als je weer spreekt, zullen we je in de gevangenis stoppen of je verbannen of je onthoofden.” Op deze manier dachten zij de stem van de Geest Gods te smoren en Hem stom te doen zijn in hun midden. Nu is de vraag: ”Hebt u dit gedaan? Kunt u dit doen? Is de Geest des HEEREN verkort?”

			Geliefde vrienden, hiervan kan nooit sprake zijn. De Geest des HEEREN is niet verkort, want ieder mens in wie Hij woont, moet wel spreken. Ze kunnen tegen hem zeggen dat hij zich koest moet houden en zelfs kan hij voor een periode hierin toestemmen. Maar lang geleden heeft iemand gezegd: ”Zijn woord werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen; en ik vermoeide mij om te verdragen, maar kon niet.” (Jeremia 20:9). Hij moest toen spreken. Als iemand zelf een boodschap heeft of die van een ander heeft gehoord, kan hij die al of niet door­geven. Maar als God hem een boodschap gegeven heeft om door te geven, zal hij spreken en kan niets hem tot zwijgen brengen. Door de eeuwen heen wisten mensen zich door God gedrongen om te spreken, met gevaar voor eigen leven; maar spreken zouden ze. 

			Toen het licht van de Reformatie voor het eerst in Engeland kwam, waren het vooral erg zwakke mensen die het Evangelie ontvingen. Zij voelden de kracht van de beweging en meenden dat het van God afkomstig moest zijn. Toch waren ze niet zeker van hun zaak en het merendeel van hen herriep hun geloof toen ze met de brandstapel werden bedreigd, of zelfs maar in de gevangenis terecht kwamen. Tijdens de vroege dagen van Henry de Achtste hebben enkele van de besten onder hen, die nog weinig van de waarheid kenden, zich teruggetrokken. De vijand dacht dat ze allemaal wel zo zouden zijn en dus ging hij op hen jagen en hen vervolgen. Maar al snel werden dezelfde mensen die eerst lafaards waren geweest, door hun geweten aangeklaagd toen ze de waarheid eenmaal leerden kennen. Zij traden naar voren en zeiden dat ze het ondraaglijker vonden om te leven met het feit dat ze het geloof hadden herroepen, dan om te sterven. Door Gods kracht stonden ze vrijmoedig op om Christus te belijden. 

			Daar had je de kleine Bilney, over wie Latimer zo liefdevol spreekt. Hij is een man die grondig is onderwezen in vele dingen, maar die eerst een bangerik was. Hij dacht dat hij het misschien bij het verkeerde eind had en trok zich terug. Naderhand gaf hij zichzelf echter om te sterven. Toen hij in de gelegenheid was om te ontsnappen, greep hij die kans niet aan. Hij voelde dat hij moest sterven voor zijn Meester. En daar had je Frith. Toen hij door Croydon reisde en de aartsbisschop van Canterbury (ik bedoel Cranmer, die zelf op hetzelfde geestelijke niveau stond maar door zijn positie in de rol van vervolger werd gedwongen) van hem verlangde dat hij in het bos zou ontsnappen, gaf hij het gedenkwaardige antwoord: ”Op het moment dat u me met rust laat, zal ik zelf naar Lambeth (het hol van de leeuw) gaan. Ik moet sterven voor Christus. Als u me voor een tijdje laat vluchten, zal ik toch terugkeren. Ik moet mijn Meester immers belijden.” 

			

			De vervolgers begonnen zich hierover te verbazen. De reden was echter dat de mannen sterker van de waarheid overtuigd raakten en daardoor meer vrijmoedigheid kregen om de waarheid te belijden. Ze moesten haar wel belijden toen ze eenmaal de kracht ervan in hun zielen ervoeren. 

			Wees er zeker van dat God nooit zonder getuigen zal zijn. Als er een angstige periode zou aanbreken zodat zelfs moedige lieden lijken te wankelen en te falen, zal er een tijd van vertrouwen volgen. Dan zullen mensen uitgaan en zeggen: ”Eens was ik een lafaard. Maar nu, in de naam van de Allerhoogste zal ik Zijn zaak openlijk belijden, en staan voor het geloof dat aan de heiligen voor eens en altijd is overgeleverd.” De Geest des Heeren is niet verkort door bevelen van mensen. Hij zal zorgen dat zijn dienaren spreken.

			Merk voorts op dat hoewel een aantal van deze dienaren ter dood gebracht is of tot zwijgen gebracht, de Geest des Heeren niet verkort is, want Hij zal anderen doen opstaan. Hij zit nooit om iets verlegen. Ze verbrandden Huss, wiens naam ‘gans’ betekende. Hij zei echter dat God een zwaan zou doen opstaan, een grotere vogel dan hij. Welnu, de zwaan was het motto en wapen van Luther en zij speelden het nooit klaar de zwaan te doden, hoe graag ze het ook wilden. Luther bleef in leven, want God wilde een getuige zoals hij hebben. Zo lang God hem nodig had, was de haat van zijn vijanden tevergeefs. Zo is het door alle eeuwen heen geweest. 

			Waar vond God velen van zijn eerste getuigen in de Reformatie? Op plaatsen die je het minst waarschijnlijk achtte dat daar mensen zouden zijn die van Hem zouden willen getuigen: de kloosters. Hij legde Zijn hand op priesters, monniken en nonnen en Hij zei tegen hen: ”Ga uit en verkondig het Evangelie van Christus.” Zij deden het en ze deden het getrouw, zelfs tot in de dood toe. Ze vielen neer voor de voeten van hun vervolgers, de pausgezinden, zoals gemaaid gras in juni - de ene rij martelaren na de andere. Hoewel de vijanden doorgingen met oogsten, lukte het hen nooit om het veld leeg te oogsten. Als ze aan de ene kant van het veld waren, was het groene gras aan de andere kant alweer tot hun enkels opgeschoten. God zorgde ervoor dat het aantal mensen dat getuigde van Zijn Woord sneller groeide dan dat zij hen konden doden. En dat zal Hij blijven doen. 

			Als de hele kerk van God afvallig zou worden - en ik zou niet verbaasd staan als bijna de hele zichtbare kerk dat zou doen, omdat ik zie dat zij dat voor een groot deel al heeft gedaan - zou dat voor de eeuwige voornemens van God geen enkel verschil maken. Buiten de belijdende kerk zou Hij spoedig Zijn eigen volk vinden. Spoedig zou Hij voor Zichzelf een zuiverder en betere kerk bouwen. Zij zou niet zijn zoals in het verleden, maar vasthouden aan het Evangelie der genade van God, met de kracht en eenvoud van het geloof. Daarom hoeft u niet bang te zijn, maar mag u met vertrouwen deze vraag beantwoorden en zeggen: ”De Geest des Heeren is niet verkort.”

			Zelfs als degenen die in Gods Naam geloven zouden sterven en er geen anderen voor hen in de plaats zouden komen, zou de Geest des Heeren niet verkort zijn. Hij zou andere manieren kunnen vinden om de harten van mensen te bereiken. Hij kan spreken door de Bijbel. Geef ons een geopende Bijbel en we zullen ons nooit in de duisternis bevinden. Hij kan ook spreken door veel heilige boeken die in de huidige boze eeuw verguisd worden. Er zijn veel goede boeken die, zoals vroeger de heiligen, rondlopen in schaapsvachten en geitenvellen. Oude Puriteinen zijn het, ‘verlaten, verdrukt en mishandeld’, die niettemin voor Christus zullen getuigen. 

			U herinnert zich wel hoe Guthrie’s ”Saving Testimony”, dat in Schotland sinds lange tijd vergeten was, door een herdersjongen werd gevonden, naar de dominee werd gebracht en gelezen en hoe het lezen van dat boek dat bijna in vergetelheid was geraakt, een gezegende opwekking veroorzaakte. En zelfs als alle boeken verdwenen zijn, kan de Geest van God direct, onmiddellijk in harten van mensen werken. Hij is niet verkort. Nog steeds kan hij ene Saulus van Tarsen roepen zonder een Bijbel en zonder een dominee. En als de vijanden van de Heere zozeer de overwinning behaalden, dat zelfs de naam ‘christen’ vergeten zou zijn, kan de Geest van God toch opnieuw beginnen. Hij kan uit het niets een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen waar gerechtigheid woont. Wanhoop? Wat hebben wij, die de macht van God kennen, met wanhoop te maken? Wat hebben we zelfs met twijfel of angst te maken? De Heere leeft en Zijn eeuwige Geest zal Zijn Goddelijke voornemens uitwerken zonder te falen.

			Op onze tweede opmerking moet evenzeer de nadruk gelegd worden. De Geest des Heeren wordt niet door enig denkbare oorzaak verkort; als Hij niet door menselijke bevelen wordt verkort, dan zeker niet door enig andere oorzaak. 

			De Geest des Heeren wordt niet verkort door enige verandering in Hem Zelf. De Heilige Geest, Die God uit God is, zou in waarheid van Zichzelf mogen zeggen: ”Ik ben de Heere en verander niet.” Hij is vandaag wat Hij met Pinksteren was, wat Hij altijd was sinds den beginne dat geen begin had. Hij is Goddelijk, alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, volkomen wijs en oneindig. Hij doet wat Hij wil. Daarom is Hij niet verkort. 

			Hij wordt niet verkort door de tijdgeest, wat dat ook moge zijn. Ik heb er heel wat over gehoord en geloof dat de ‘tijdgeest’ de duivel is. Dat klinkt niet erg aardig, maar dat is de enige tijdgeest waar ik weet van heb. Eeuwen hebben elkaar opgevolgd, maar nooit is er iets anders dan die ene ”overste van de macht der lucht” geweest, ”de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.” Hij is in verschillende vormen verschenen: de geest van onwetendheid, de geest van onverdraagzaamheid, de geest van bijgeloof, de geest van jaloezie, de geest van ongeloof en de geest van valse wijsbegeerte. Dit alles is het werk van één en dezelfde geest, die zich in zijn volgelingen openbaart zoals het hem belieft. En hoewel de boze geest machtig is, moet hij vluchten voor Gods Geest, Die oneindig veel machtiger is en Die niet gehinderd, belemmerd of verkort kan worden door de tijdgeest.

			De Geest van God wordt zeker niet verkort door wetenschappelijke ontdekkingen. Gisteravond hebben ze, geloof ik, iets heel nieuws uitgevonden. Waarschijnlijk vinden ze vanavond weer iets nieuws uit. Wat betreft mijn geloof in Christus maakt het niet het minste verschil wat er wordt ontdekt. Evenmin zou welke wetenschappelijke ontdekking dan ook een evangelieprediker van zijn stuk moeten brengen. Hoe meer bekend wordt over Gods werken, hoe beter; hoe meer ze worden doorgrond en op de juiste manier uitgelegd, hoe beter het is. Laat de werken van de Vader verheerlijkt worden. Maar het Evangelie dat Gods dienaren moesten verkondigen toen onze voorvaders in de diepste onwetendheid verkeerden, is hetzelfde Evangelie dat we nu moeten prediken, midden in het overvloedige elektrische licht. Als wij afgedaald waren in de catacomben van Rome, verlicht door een paar flikkerende lampjes, zouden we daar niets te prediken hebben dan Jezus Christus en Die gekruisigd. En als we nu samen komen in deze verlichte negentiende eeuw, hebben we nog steeds geen ander onderwerp dan de gekruisigde Christus, de oude geschiedenis van Jezus en Zijn liefde. Moderne ontdekkingen moeten ons niet aan het wankelen brengen. Dat de Geest van God niet wordt verkort door wetenschap wordt bewezen door het feit dat zelfs de meest wetenschappelijke mensen zijn onderworpen door Zijn macht. Hij is evenzeer in staat geleerde mensen te bekeren als ongeleerde; Hij heeft het vaak gedaan. We hebben er gehad die alles schenen te weten over de wereld en zelfs over het heelal en die toch kleine kinderen waren aan Christus’ voeten. Waar Gods Geest komt, wordt Hij niet op die manier verkort.

			Evenmin is Hij verkort door de wereldgelijkvormigheid van de grote massa mensen in wier midden we leven. Als we om ons heen naar de mensen kijken, dan breekt ons hart bijna. Het lijkt wel of de wereld nooit zo hard is geweest als nu en dat mensen nooit zo onverschillig waren en nooit zo opgingen in aards winstbejag als nu. Maar zeker waren ze dat wel! Het is alleen een andere vorm van hetzelfde kwaad. ”De hele wereld ligt in ongerechtigheid”, precies zoals ze dat altijd heeft gelegen. Er is sprake van dezelfde zonde, dezelfde hardheid van hart, dezelfde blindheid, dezelfde ongevoeligheid; en het Woord van God is evenzeer in staat om hier in Londen te werken als in het oude heidense Rome; het is even goed in staat onze steden in Engeland te onderwerpen als het Athene en Korinthe en de andere steden waar Paulus het Woord predikte, heeft onderworpen. Laten we er vertrouwen in hebben dat niets van de mensen van nu, hun armoede, hun drankzucht, hun gericht zijn op pleziertjes, hun onverschilligheid of wat dan ook, de macht van de Heilige Geest over mensenharten heeft aangetast. 

			

			De Geest van de Heere wordt zelfs niet verkort door de bekwaamheid van Zijn vijanden. Zeker zijn zij bekwaam, bekwamer dan ze ooit geweest zijn. Er zijn er die pretenderen dat ze het Evangelie verkondigen, maar intussen proberen ze het de doodsteek toe te brengen. Het lijkt alsof ze het kussen, maar ze stoten het een mes tussen de ribben. Velen beweren tegenwoordig bijbelgetrouw te zijn, terwijl ze best weten dat ze de kern van de bijbelgetrouwe leer afstotelijk vinden. Maar de Heilige Geest is vandaag niet méér verkort dan toen Hij in aanraking kwam met de wijsheden van Griekse filosofen en hen allen overwon. De eenvoudige waarheid van God zal zich een weg weten te banen. De mist moge zo dik worden dat er geen hand voor ogen te zien is, de Heilige Geest weet toch de weg. Hij kan in de donkerste nacht zien dat de kerk van God zal standhouden. Hij zal de gerechtigheid en waarheid van het Evangelie doen schijnen als licht en de heerlijkheid daarvan als een brandende lamp. Hij wordt niet verkort door de bekwaamheid van zijn vijanden.

			Ik weet niet hoe ik moet uitdrukken wat ik hierover voel, maar dit weet ik: dat ik niets kan bedenken dat werkelijk de macht van de Heilige Geest kan verminderen. Als Hij Goddelijk is, is Hij almachtig en als Hij almachtig is, kan niets de hand op Hem leggen om Hem te binden zoals de Filistijnen Simson bonden. Hij zou hun boeien in stukken scheuren. Gods Geest is vrij en geen enkele macht kan Hem bedwingen. 

			Het derde punt. Nu kom ik echter bij een heel praktisch aspect van mijn onderwerp. Dat is: de Geest des Heeren moet door ons niet behandeld worden alsof Hij verkort zou zijn. Hoe kunnen we dit doen? Op vele manieren; ik zal er negen noemen.

			Als wij ten opzichte van Hem zo handelen alsof Zijn heilige Woord nu niet bekeert, heiligt, troost en overwint, zoals het altijd deed, is er sprake van afschuwelijk praktisch ongeloof. Dit heilige Boek deed in voorbije dagen grote wonderen. Het was als Goliaths zwaard, waarvan David zei: ”Er is geen zwaard zoals dat; geef het me.” Het was tweesnijdend en zelfs als hij ermee zou spelen zou hij zich geestelijk een dodelijke wond toebrengen. Velen hebben het Woord verdraaid tot hun eigen ondergang. ”Maar het Woord heeft nu toch niet meer dezelfde kracht?” Probeer het. Geef de Bijbel aan de goddelozen, de onverschilligen, aan onnadenkende mensen. Lees hen daaruit voor. Stimuleer hen om de Bijbel te lezen en zie of het nog steeds mensen bekeert. Als u in grote moeilijkheden bent, wend u dan naar het Boek en bid de Heilige Geest het te zegenen en zie of het u niet vertroost. U zult er in uw donkerste uur licht in vinden. Als u op het punt staat in wanhoop op te geven, zult u versterkt worden en met hoop naar uw arbeid terugkeren, wanneer u slechts de Bijbel onderzoekt en zijn boodschap gelooft. Het is vol vertroosting. Denk nooit dat de Geest het Woord voor u niet tot zegen kan laten zijn, zoals Hij dat altijd gedaan heeft. Hij is niet verkort. Wanneer u hoort, maar er geen lering uit trekt, is uw horen verkeerd en is het niet de kracht van de Bijbel die heeft gefaald. Als u de Bijbel leest en daarvan niet geniet zoals vroeger, wees er dan zeker van dat dat uw eigen fout is. Het voedsel is even heerlijk, maar u bent uw eetlust verloren. De Geest van God is niet verkort. Er is evenveel inspiratie in dit boek als toen het werd neergeschreven. Het is nog steeds geïnspireerd; en degene die het op de juiste manier leest, ervaart nog steeds de inspirerende invloed, omdat God met Zijn Woord Zijn hart laat zien. Gods Geest, Die in het Boek en door het Boek spreekt, is niet verkort. Laten we ons eraan houden. Laten we het steeds meer verkondigen. Laten we zorgen dat onze preken hun bron in de Bijbel vinden en niet in onze hoofden. Als we dan Gods Woord spreken, zullen we merken dat de Geest Gods niet verkort is. 

			In de tweede plaats gedragen we ons alsof de Gods Geest verkort is als we de huidige stand van zaken beschouwen als hopeloos. Als u klaarstaat om uw armen over elkaar te doen en te zeggen dat er niets aan gedaan kan worden, is dan de Geest van de Heere verkort? De kerk waartoe u behoort mag koud en dood zijn en de bediening krachteloos, maar is de Geest des Heeren verkort? Uw arbeid lijkt geen resultaat te hebben. Hoewel u doorzwoegt, wordt de bediening voor u bijna een eentonige bedoening. Maar is de Geest des Heeren verkort? Misschien spreek ik tot iemand die zo goddeloos is, dat hij geen hoop op redding heeft, maar toch een groot verlangen heeft om behouden te worden. Misschien zegt hij: ”Hoe kan ik ooit christen worden? Hoe kan ik een nieuw hart ontvangen?” Is de Geest des Heeren verkort? Kan Hij u niet het liefhebben geven waar u naar verlangt? Kan Hij u niet het verlangen geven dat schijnt te ontbreken? Kan Hij u geen geloof in Christus geven op ditzelfde moment? Kan Hij in u dan geen geestelijk leven blazen dat u een levende ziel zal maken, die opkijkt naar het kruis en leven vindt in de Gekruisigde?

			Ik bid u geliefde vriend, als u beseft hoe afschuwelijk de zonde is, als u uzelf de slechtste ellendeling vindt die ooit de lucht met zijn adem heeft vervuild, als u zich zowel voor het leven als voor de dood ongeschikt voelt, geloof dan toch dat de Heilige Geest u kan vernieuwen. Hij kan de zondaar veranderen in een heilige en maken dat u op dit moment God verheerlijkt. Als u dat niet gelooft, beperkt u de macht van de Heilige Geest en ik stel u de vraag: ”Is de Geest des Heeren verkort?” De zaak zou hopeloos zijn als ze niet in Gods handen was; er zou geen hoop zijn, als er geen God was. Er is geen balsem in Gilead; er is daar geen arts. Als die er waren geweest, zou de gezondheid van de dochter van mijn volk sinds lang hersteld zijn geweest. Waar is de balsem dan? Richt uw blik naar boven. Waar is de dokter? Richt voor Hem uw blik naar boven. Daar is Christus, God, machtig om zalig te maken; daar is de levende Vader Zelf, en daar is de almachtige Geest. O, dat u niet langer achter­dochtig was over de macht van God! Want bij God zijn alle dingen mogelijk. ”Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn?” Is de arm des Heeren verkort? Vertrouw erop dat Hij alle dingen kan doen en alle dingen voor u kan doen, of u nu een heilige of een zondaar bent. Ik zal u opnieuw de vraag stellen: ”Is de Geest des Heeren verkort?”

			Denkt u ook niet dat we handelen alsof de Geest des Heeren verkort is, als we slechts uitzien naar kleine zegeningen? Ik ben heel blij dat per jaar drie- tot vierhonderd personen worden bekeerd en aan de gemeente toegevoegd; en dit is al heel lang zo. Maar als ik ooit zou gaan denken dat dit alles is wat mogelijk is, zou ik Gods Geest verkorten. Als u in de zondagsschool een aantal bekeerlingen hebt gehad - en ik dank God dat dat zo is en dat het altijd zo is geweest - en nu denkt dat dit het maximum is van wat er bereikt kan worden, moet ik u deze vraag stellen: ”Is de Geest des Heeren verkort?” Geliefde vrienden, er is geen reden waarom de preek die één zondaar tot het licht brengt, niet duizend zondaren tot het licht zou brengen, als ik ervan uitga dat duizend zon­daren de preek zouden horen. Dezelfde macht die één zondaar behoudt, is precies dezelfde macht die duizend zondaren kan behouden. Dezelfde wet, dezelfde macht brengt zowel grote als kleine dingen tot stand. O, dat wij een krachtig geloof zouden hebben in de God, Die ”machtig is om meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt”; en die kracht is de Heilige Geest, Die niet verkort kan worden. 

			Waarom zouden we dan niet opgaan naar Gods huis met het gebed: ”O Heere, doe grote wonderen”? Is Hij niet de God die grote wonderen doet? Zouden we niet van Hem verwachten dat Hij grote dingen doet? Ik ken mensen die zeggen: ”Wel, als er zoveel mensen bekeerd worden, ben ik bang dat velen wel terug zullen vallen.” Maar uit ervaring weet ik dat er geen reden is te geloven dat wanneer velen bekeerd worden, het relatieve aantal mensen dat zich vergist heeft, groter is. In feite denk ik te hebben gezien dat hoe meer er in de kerk worden ontvangen, hoe hoger de kwaliteit is. En de reden is deze: als weinig mensen komen, komen we in de verleiding om hen gemakkelijker te accepteren; maar als er heel veel mensen zijn, kunnen we het ons veroorloven om wat strikter te zijn. Dus hoe meer, hoe beter. Ik denk dat dit vaak het geval is. Laten we geloven dat Gods Geest een gemeente kan behouden, een stad kan behouden en Londen op haar grondvesten kan doen schudden. O, dat God ons geloof mocht vergroten! ”U geschiede naar uw geloof.” Maar ons geloof is niet meer dan een stuiver waard. Toch geloven we dat we rijk zijn. Maar er staan schatkamers van ongekende genade van God tot onze beschikking. O, dat we het geloof zouden hebben om hen in bezit te nemen!

			Geliefde vrienden, denkt u niet dat we Gods Geest behandelen alsof Hij verkort is, als we denken dat onze zwakheid Hem hindert om door ons te werken? Iemand zegt: ”Ik betwijfel niet dat God velen door u kan zegenen!” Welnu, geliefde vriend, als u wist wat ik vaak van mezelf moet denken, zou u nooit zo praten. Ik ben in mijn beleving de zwakste van u allemaal. Iemand anders zegt: ”Ik kan niet veel en weet niet veel en ben nauwelijks in de gelegenheid om iets te doen.” Precies, geliefde vriend; en daarom veronderstelt u dat Gods Geest u niet kan gebruiken. Ziet u dan niet dat de belijdenis waarvan u denkt dat die nederig is, de Geest van God verkort? Hoe zwak u ook bent, Hij kan u gebruiken. Als u denkt dat Hij het niet kan, berooft u Hem in gedachten van kracht. U verlaagt niet uzelf, ziet u, u verlaagt werkelijk de macht van God. Hij kan een persoon gebruiken die zeer onbetekenend is, heel teruggetrokken, heel ongeleerd en heel zwak. Hij schept er zelfs een behagen in om dit te doen; en Hij maakt zelfs dat degenen die sterk zijn, zich zwak voelen voordat Hij hen gebruikt, zodat zij zeggen: ”Als ik zwak ben, dan ben ik sterk.” Hij zal lege vaten gebruiken, en als u niet geleegd wilt worden omdat u al leeg bent, staat er niets in de weg en kan God onmiddellijk met u beginnen. Er is niets in u - niets. Welnu, als God u zal gebruiken, zal Hij alle eer ontvangen. Geloof dat Hij u kan gebruiken en ga aan het werk. Doe iets. Vertel Zijn Evangelie. Vertel het steeds weer. Vertel het daar waar u het al hebt verteld en waar u het nooit hebt verteld. Geloof dat God u kan gebruiken; EN HIJ ZAL HET DOEN. Als u zegt: ”Hij kan me niet gebruiken,” zal ik u de vraag opnieuw stellen: ”Is de Geest des Heeren verkort?”

			Maar nu hoor ik iemand zeggen: ”Ik denk, beste man, dat u niet weet waar ik woon. Als u dat wist, zou u niet geloven dat daar sprake van een grote zegen zou kunnen zijn.” Waar woont u? In niemandsland? Aan het andere einde van de wereld? Hier is een woord voor de kleine plaatsjes, de kleine kerkjes, gehuchten met een geringe bevolking, waar slechts een paar mensen de dienst bijwonen. Geloof niet dat de Geest des Heeren wordt ingeperkt door de kleinheid van de plaats. Een aantal van de grootste werken voor Christus zijn begonnen in gehuchten en kleine dorpjes. Het vuur is daar begonnen te branden waar het naderhand een machtige brand is geworden, zoals de vlammen die in verschrikkelijke grootsheid woeden door de Amerikaanse wouden. Het geeft niet hoe weinigen er beginnen, want waar twee of drie verenigd zijn, is Christus in hun midden. En als Hij daar is, zal Hij spoedig door middel van dat kleine gezelschap, ergens anders zijn. Hij zal zorgen dat het vuur zich verspreidt tot de uiterste einden der aarde. Als er maar twee of drie zielen aan uw zorg zijn toevertrouwd, hebt u er genoeg om er goede rekenschap van af te leggen. Verlang niet naar grote gemeenten; verlang ernaar degenen die u hebt te redden. Als de Heere u slechts voor de zondagsschool tot zegen wil laten zijn of voor twee of drie kinderen in uw eigen familie, kunt u niet weten wat voor goeds daarvan komt. De Geest van de Heere wordt immers niet verkort door de geringheid van de bevolking. 

			Veel mensen maken zich schuldig aan de gedachte dat Gods Geest wordt verkort doordat ze zich inbeelden dat Hij altijd op één manier moet werken. Als ik mensen zie die naar voren komen om hun geloof te belijden, gebeurt het vaak dat ze beginnen met me te vertellen hoe ze vernederd zijn door zondebesef; en ik houd van die ouderwetse manier van bekering. Maar als ik iemand tegenkom die begint met te zeggen: ”De Heere ontmoette me en vulde mijn hart met vreugde en blijdschap en ik ervoer vergeving, haast nog voordat ik enig zondebesef had. Het zondebesef volgde later,” dan zeg ik bij mezelf: ”Laat de Heere Zijn werk op Zijn manier doen.” Ik maak geen patroon dat ik hen allemaal opleg en dan zeg dat ze allen precies die lengte moeten hebben of anders een beetje uitgerekt moeten worden of een stukje korter gemaakt moeten worden. Nee, laat de Heere Zijn eigen mensen zalig maken op Zijn manier. Als iemand moet gaan door de donkere kerker van de werken der wet en afgeranseld wordt tot er geen stukje meer aan zijn ziel heel is, hoop ik dat het hem goed zal doen. Maar als een ander zachtzinnig tot Christus wordt geleid en geen weet heeft van de roe, maar door liefde en vriendelijkheid ertoe wordt gebracht zich te verblijden in zijn Zaligmaker, vertrouw ik erop dat hij dit zal onthouden en zijn hele leven hierover blij zal zijn. Bekeringen worden niet in een vorm gegoten. U kunt niet een gros bekeringen verkrijgen zoals een gros spijkers. Ieder levend kind verschilt van elk ander levend kind. Een groot schilder maakt nooit twee keer precies hetzelfde schilderij. Er is altijd wel ergens een verschil, hoe klein het ook is. Als er in de kerk werk van eeuwigheidswaarde wordt verricht, gebeurt dat op heel verschillende manieren. Als we beginnen de Heere aan één manier van werken te binden, begaan we een grote vergissing. 

			Iemand zegt: ”Wij komen met een aantal mensen bij elkaar en iemand zegt wat hij wil en dat is Gods manier van werken. Ik geloof niet in de bediening van het Evangelie door één iemand.” Maar we zijn in groot gevaar de Heilige Geest te bedroeven als we denken dat Hij alleen werkt met één groepje mensen, met één kerkorde, of met hen die geen kerkorde hebben. Iemand anders die een bepaald iemand wil horen, zegt: ”Ik heb zoveel aan meneer Huppeldepups prediking en heb niet zoveel aan de prediking van iemand anders. Ik houd niet van die andere, open diensten.” Broeders en zusters, laten ze hun diensten inrichten zoals zij willen. God zegent de bediening door één man en God zegent de bediening door twintig mannen. Als de bediening plaatsvindt door de kracht van Zijn Geest, laat het dan de vorm aannemen die het wil aannemen. God is niet aan onze regeltjes en wetjes gebonden. Als u God aan het werk ziet, verheerlijk Zijn Naam omdat Hij daar is en laat Hem werken zoals Hij wil. U moet niet denken dat God alleen op één bepaalde manier werkt. Iemand zegt: ”Ik ontvang altijd een zegen van die-en-die.” Ja, u verwacht het en u bidt God de zegen te zenden. ”Maar ik verwacht geen zegen van die-en-die meneer. Hij heeft zo een eigenaardige manier van werken.” Dat zal best. God heeft een aantal heel zonderlinge dienaren. Mag ik daaraan toevoegen, Hij heeft ook een aantal heel zonderlinge kinderen? We hebben soms zelf vreemde gezinnen. Sommige ouders hebben vreemdsoortige jongens; en een aantal van Gods zonen en dochters zijn de vreemdste kinderen die ooit geboren zijn. Toch verdraagt Hij hen; en dan moeten wij hen zeker ook verdragen. 

			Een aantal van de meest bruikbare mensen in Gods werk zijn ook zeer excentriek en zij zijn op hun eigen manier aan het werk gegaan. Als u niet van hun manier houdt, werk dan niet met hen samen; ga uw eigen weg. Zij zullen uw manier niet fijn vinden; maar zij mogen u dat niet kwalijk nemen en evenmin mag u hen minachten. Als de Heere u leidt en als u merkt dat Gods Woord u leidt, ga aan het werk voor Hem en geloof dat de Geest des Heeren niet verkort is. God liet William Huntington, de kolendrager, voor vele zielen tot zegen zijn, hoewel hij een sterk calvinisme preekte. Tegelijkertijd zegende Hij mensen die preekten met een vleugje arminianisme. God zegent echter noch het calvinisme noch het arminianisme, maar de Christus Die in de preek is. De ware, eeuwige, evangelische waarheid die wordt gebracht zal God Zelf tot zegen laten zijn voor mensenzielen. Laten we daarom niet van de Heilige Geest spreken alsof Hij aan een bepaalde groep mensen gebonden is. ”Is de Geest des Heeren verkort?”

			Verder handelen we alsof we niet geloven in deze Goddelijke waarheid wat betreft Gods Geest, als we denken dat sommige mensen niet door Hem bereikt kunnen worden. Laten we nooit denken dat zij die sinds jaren onder het Woord zitten, zo verhard voor het Evangelie zijn geraakt dat er geen hoop meer voor hen is; of dat zij die diep in zonden zijn gezonken, zo door de wol geverfd zijn, dat ze nooit meer schoongewassen kunnen worden; of dat zij die van de kudde zijn afgedwaald, te ver zijn om nog teruggeroepen te worden. Is de Geest van de Heere verkort, zodat we zouden moeten wanhopen voor mensen die God nog aan deze zijde van de rechterstoel laat zijn? Heb geloof voor de slechtste mannen en ook voor de slechtste vrouwen. Mensen die veel gezondigd hebben, brengen als ze behouden zijn, God veel eer toe; want Zijn Geest heeft hen tot de waarheid geleid. 

			We kunnen Gods Geest behandelen alsof Hij verkort is, als we niet kunnen geloven dat Hij ons vandaag kan zegenen. ”Ik voel me zo somber,” zegt u; ”ik hoop dat ik me morgen wat beter zal voelen.” Broeder, waarom zou u op dit goede uur niet bekeerd worden? ”O,” zegt een zuster, ”ik wil de Heere dienen als ik wat ouder ben.” Werkelijk? Welnu, u bent al wat ouder geworden sinds ik tot u begon te spreken, en ik denk dat de beste tijd voor u om te beginnen, nu is. Geloof in de nu’s van God. Geloof dat elk moment een goed moment voor God is. ”Deze dag is een dag van goede tijding.” Waarom zou ik me op dit moment niet opnieuw aan God toewijden? Waarom zou ik niet opnieuw tot Christus komen en Hem vragen me meer leven, meer geloof, meer hoop, meer blijdschap, meer gelijkvormigheid aan Zijn beeld te geven, nu, op dit moment? ”Is de Geest des Heeren verkort?”

			Aan het laatste en vierde punt kan ik maar weinig woorden wijden, hoewel deze waarheid heel leerzaam is. De Geest van de Heere zal bewijzen dat Hij niet verkort is; en tenslotte zullen alle mensen Zijn macht erkennen, of ze er nu voor gebogen hebben of niet: Hij zal verheerlijkt worden door hen die behouden zijn, en door hen die verloren zijn. 

			Hij zal straf eisen voor tegenstand. Wie nu de boodschappen die hun worden gezonden, verachten, zullen tenslotte aan hun lot worden overgelaten. ”Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens,” zegt de eeuwige God; en voortdurende verwerping zal tenslotte eindigen in de totale terugtrekking van Zijn aanwezigheid en de eeuwige ondergang van allen die Hem tegengestaan hebben.

			Maar ondanks de verwerping door mensen, zal Hij Zijn Goddelijk raadsbesluit uitvoeren. De hardnekkigheid van mensen zal Gods doel niet dwarsbomen; en de dingen die Hij heeft verordend, zullen zeker gebeuren. Hierin is het duidelijke bewijs dat de Geest van de Heere niet verkort is. Niet één van Gods uitverkorenen zal op de weg naar de ondergang blijven. Ze zullen krachtdadig worden geroepen en in staat gesteld worden om Christus te omhelzen, als Hij vrij tot hen wordt gebracht in het Evangelie.

			Het derde bewijs is dat Hij Christus zal verheerlijken en een volk zal toebereiden om Zijn komst te verwelkomen. Het Evangelie zal onder alle volken gepredikt worden en uit elke stam en uit elk volk zullen getuigen vergaderd worden om de heerlijke verschijning van de overwinnende Christus te verwachten, Die niet lang meer op Zich zal laten wachten. Dan zal blijken hoe groots de Geest des Heeren zowel het aantal als het karakter van de Kerk heeft vervolmaakt. Zij zal als een reine maagd worden voorgesteld aan het Lam, als een beloning voor Zijn strijd en voorbede. 

			U die niet bekeerd bent, maar dat graag wilt zijn, waar wacht u nog op? U ziet toch dat de Geest van de Heere bereid is om te werken en daar nooit beter toe in staat zal zijn dan nu? Het punt voor velen is dat ze een beslissing moeten nemen en een grens moeten passeren. U bent er bijna over. U bent er vaak bijna over geweest. U bent haast overtuigd. O Geest van God, geef dat zij nu in Jezus geloven! Dat zij hun ogen richten op Hem Die aan het hout hangt, nu, en dat ze leven! Waarom zou de dag van morgen beter geschikt zijn voor bekering dan vandaag? Op welke manier kan 1892 beter zijn dan 1891? Ik kan niets verzinnen; maar ik kan gemakkelijk een massa redenen verzinnen waarom uitstel gevaarlijk is, waarom uitstel duur is, waarom uitstel eindigt in verwerping. Moge God de Heilige Geest komen en u nu tot God keren, zodat u niet deelt in dat afschuwelijke oordeel van verblindheid dat degenen treft die Zijn smeekbedes verachten. Zodat het Evangelie niet verborgen voor u blijft omdat u verloren bent. Opdat u niet als onkruid wordt weggemaaid omdat u Gods bedoelingen in de weg staat. Opdat u tenslotte niet gemist wordt in die glorierijke menigte die nu wordt weggeroepen van haar afgoden om de levende God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten! Heeft Hij niet gezegd: ”Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”? Wanneer mogen zij komen? Wanneer ze maar komen, zal Hij hen niet uitwerpen. Wat voor mensen zal Hij ontvangen? ”Hij, die tot Mij komt.” Iedereen die komt, wie het ook mag zijn. Hoe komen ze? Zij moeten slechts vertrouwen - vertrouwen op Jezus. Moge de Heilige Geest u in staat stellen om Hem nu te vertrouwen! De Heere zegene u, om Zijns Naams wil! 

			Amen

		

	
		
			Een belofte van Opwekking 

			”Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier, en de druiventreder de zaadzaaier naderen zal; en de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvels zullen smelten” (Amos 9:13)

			Gods beloften worden niet waardeloos door hun vervulling. Want als ze eenmaal waargemaakt zijn, staan ze nog net zo goed in de Bijbel. Daarom mogen we een tweede vervulling verwachten. De beloften van mensen zijn op z’n best als vaten, die voor een tijdje een voorraad water bevatten. Maar Gods beloften zijn als een fontein die nooit opdroogt, die altijd overvloedig blijft stromen. Je kunt er zoveel water uithalen als er in de fontein lijkt te zitten; toch blijft hij even vol als altijd.

			Vandaar dat u vaak zult tegenkomen dat een belofte zowel een letterlijke als een geestelijke betekenis heeft. De letterlijke betekenis is al precies vervuld; de geestelijke betekenis zal ook bewaarheid worden. Geen tittel of jota zal er van ter aarde vallen. Dat is ook waar voor de belofte die nu voor ons ligt.

			Oorspronkelijk was, zoals u weet, het land Kanaän erg vruchtbaar. Het was een land overvloeiende van melk en honing. Zelfs als het niet bewerkt werd, was het land erg vruchtbaar. De bijen die de zoetigheid uit de wilde bloemen opzogen, produceerden zoveel honing, dat de bossen er vol van waren. Het was ‘een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land van olierijke olijf­bomen en van honing’. Maar toen de kinderen Israëls de ploeg begonnen te hanteren en de verschillende takken van landbouw begonnen te bedrijven, werd het land helemaal vet en vruchtbaar. Er was zoveel koren, dat ze via de Feniciërs koren en wijn en olie konden exporteren. Israëlitische landbouwproducten werden tot in Griekenland gevonden. Palestina werd, net als Egypte, de graanschuur voor de volken.

			Het is verbazingwekkend dat het land nu onvruchtbaar is; dat de valleien uitgedroogd zijn; dat de ellendige bewoners een ellendige oogst binnenhalen van de dorre bodem. Maar de belofte staat er nog: eens zal Palestina weer net zo rijk en vruchtbaar zijn als het ooit was. Degenen die er verstand van hebben, verzekeren ons dat het anders kan. Als de onderdrukking door het Turkse bewind verwijderd zou kunnen worden, als de mensen er veilig waren voor rovers, als degene die zaaide, ook zou kunnen oogsten en het koren zou kunnen behouden dat hij door zijn eigen inspanning bij elkaar gekregen heeft, dan zou het land zich weer kunnen verheugen temidden van de natiën en de blijde moeder van kinderen kunnen worden. Niet de bodem is de reden voor de onvruchtbaarheid. Het komt eenvoudigweg door de verwaarlozing die je krijgt door het feit dat, als iemand zich inspant, zijn opbrengst hem door roof afgepakt wordt; en doordat de oogst waar hij zo hard voor geploeterd heeft, door iemand anders binnengehaald wordt, terwijl zijn eigen bloed de bodem doordrenkt. 

			Mijn geliefden, deze belofte zal zonder enige twijfel vervuld worden en elk woord zal bewaarheid worden. Het land zal opnieuw wijnstokken dragen en het zal overstromen van wijn. Toch geloof ik dat dit nog meer een geestelijke dan een tijdelijke belofte is. En ik geloof dat het begin van haar vervulling al ontwaard kan worden. We zullen de goede hand des Heeren over ons zien, zodat de ploeger de maaier zal naderen, dat de bergen druipen zullen van zoete wijn en dat al de heuvelen zullen smelten. Ten eerste zal ik deze ochtend mijn best doen deze tekst uit te leggen als een belofte van opwekking. Ten tweede zal ik hem hanteren als onderwijs in de leer. Vervolgens als een stimulans tot het dienen van God. Tenslotte zal ik besluiten met een woord van waarschuwing voor degenen wier harten niet aan Christus overgegeven zijn. 

			Deze tekst is een grote belofte van geestelijke opwekking. Als we goed naar de tekst kijken, zullen we er verschillende mooie aspecten in opmerken.

			In de eerste plaats zien we de belofte van een verbazingwekkende oogst. Volgens het beeld dat hier gebruikt wordt is de oogst zó groot dat, voordat de maaiers hem helemaal binnen hebben kunnen halen, de ploeger al weer aan de slag gaat voor de volgende beplanting. De overvloed aan vruchten zal zó groot zijn dat, voordat de druiventreders alle sap uit de druiven getreden kunnen hebben, het alweer tijd is om te gaan zaaien. Het ene seizoen loopt over in het andere door de overweldigende vruchtbaarheid. 

			U weet allen, geliefden, wat dat betekent voor de kerk. Het is een profetie voor de Kerk van Christus: we zullen het binnenhalen van een zeer overvloedige oogst aan zielen meemaken. Farao’s droom werd weer een realiteit in de vorige eeuw. Ongeveer honderd jaar geleden, als ik in die droom terug mag kijken, zag ik de zeven korenaren in één halm, vet en goed. Daarna ging de tijd van overvloed voorbij en ik heb de zeven dunne, door de oostenwind verzengde aren gezien. U hebt hen ook gezien in de tijd waarin u leeft. De zeven dunne aren hebben de zeven dikke aren opgegeten en verzwolgen. Er is een erge hongersnood is het land.

			Kijk dan; ik zie, in de tijd van Whitefield, zeven koeien opkomen uit de rivier, schoon van aanzien en vet van vlees. En sindsdien hebben wij in ons leven uit diezelfde rivier zeven dunne koeien tevoorschijn zien komen. En de zeven dunne koeien aten de zeven dikke koeien op. En hoewel ze dat deden, bleven ze er even beroerd uitzien. 

			We lezen over zulke geweldige opwekkingen honderd jaar geleden, dat de muziek van dat nieuws nog steeds in onze oren nagalmt. Maar helaas, we hebben zelf een tijd meegemaakt van verdoving, van zielsarmoede onder de heiligen en van verzuim onder de dienaren van God. De opbrengst van de zeven jaren is helemaal opgegaan en de Kerk is er niets beter van geworden. Maar nu geloof ik dat we op het punt staan weer zeven vette jaren te krijgen. God staat op het punt een tijd van verbazingwekkende vruchtbaarheid aan Zijn Kerk te schenken. Als er in deze tijd een preek gehouden werd waardoor een zondaar tot bekering kwam, dan waren we blij; maar achterdochtig blij. Want we vonden het iets verbazingwekkends. Maar, broeders en zusters, als we tot nu toe één bekeerling zagen, zullen we er nu wellicht honderden zien. Waar het Woord van God krachtig is in het leven van tientallen, zullen er nu duizenden gezegend worden. Als honderden in de afgelopen jaren het licht zagen, zullen nu hele volken tot Christus bekeerd worden. Er is geen enkele reden waarom we al het goede dat de Heere ons tot nu toe gegeven heeft, niet honderdvoudig vermenigvuldigd zouden zien. Want er is genoeg kracht in het zaad van de Heere om een overvloediger opbrengst te geven dan elke opbrengst die we tot nu toe binnen mochten halen. 

			God de Heilige Geest is niet beperkt in Zijn macht. Toen de zaaier uitging om het zaad te zaaien, viel een gedeelte in goede aarde en bracht vrucht voort: sommige twintigvoudig, sommige dertigvoudig, maar er staat geschreven ‘sommige honderdvoudig’. Wij hebben dit zaad gezaaid. Ik dank God dat ik het twintig- en dertigvoudig vrucht heb zien dragen. Maar ik verwacht het honderdvoudig vrucht te zien dragen. Ik vertrouw erop dat onze oogst zo overvloedig zal zijn, dat het alweer tijd is om te zaaien terwijl we de oogst nog binnenhalen. Bidstonden zullen bijgewoond worden door mensen die vragen wat ze moeten doen om gered te worden; en voordat al die vragen beantwoord kunnen worden, zal het al weer tijd zijn om te preken, om te bidden. En dan, voordat dat weer voorbij is, zal er een nieuwe toestroom van zielen zijn. Het doopbad zal weer in beweging komen en honderden bekeerden zullen tot Christus komen.

			We kunnen nooit tevreden zijn met de gang van zaken zoals die in de kerken de afgelopen twintig jaar gewoon was. Ik wil niet veroordelend zijn. Maar in mijn eigen hart geloof ik met diepe ernst dat de voorgangers in onze kerken niet rein zijn van het bloed van de mensen. Ik zou geen harde woorden spreken als ik mij er niet toe gedrongen voelde. Maar ik voel mij gedrongen onze broeders er aan te herinneren dat, welke opwekking God ons ook zendt, die hen niet zal ontheffen van de vreselijke schuld die op hen ligt van twintig jaren luiheid en traagheid. Laten allen die nu leven gered worden; maar hoe zit het met degenen die omgekomen zijn terwijl wij lagen te slapen? Laat God menigten van zondaren tot Zich brengen; maar wie zal verantwoording afleggen over het bloed van degenen die de eeuwigheid ingingen terwijl wij kerkje speelden? Terwijl wij tevreden voort drentelden op het pad van ons burgerlijk fatsoen? Terwijl wij het pad van onze saaie gewoonten plattraden, maar nooit eens huilden over zondaars, nooit worstelden voor hun zielen?

			

			Nog niet alle dienaren van Christus zijn wakker geschud. Maar de meesten wel. Er is een blijde tijd van wakker schudden aangebroken; de trompet staat aan hun mond. De mensen hebben zijn geluid al gehoord, en een tijd van verfrissing wordt ons gegeven door de Heere, onze God. Maar ze zijn niets te vroeg gekomen. Wat hadden we hen hard nodig! Anders was de Kerk van Christus zeker weggezonken in dood formalisme. Als haar naam al in herinnering zou blijven, dan zou die een schande en een aanfluiting op de aardbodem geweest.

			Ten tweede lijkt de belofte een verbazende snelheid in zich te bergen. Zie hoe snel de oogsten elkaar opvolgen. Tussen het oogsten en het ploegen is er zelfs in ons land een tussenperiode. In het oosten is die periode langer. Maar hier ziet u dat, terwijl de maaier zijn werk nog maar nauwelijks beëindigd heeft, de ploeger al in zijn voetstappen volgt. Dit is een snelheid die tegen de normale gang van zaken in de natuur ingaat. Maar bij de genade past het prima. Onze oude baptistenkerken in het land behandelen nieuwe bekeerlingen met wat zij ‘overzomeren’ en ‘overwinteren’ noemen. Iedere nieuwe bekeerling die in de zomer deel van de kerk uit wil gaan maken, moet wachten tot de winter. Keer na keer wordt hem lidmaatschap geweigerd. Soms duurt het vijf of zes jaar voor ze hem toelaten. Ze willen hem op de proef stellen en zien of hij geschikt is bij zulke vrome zielen te horen als zij zelf zijn. En zo is er bij ons allen de neiging te denken dat bekering een langzaam proces is. Zoals de slak langzaam zijn weg zoekt, zo moet de genade zonder enige haast werken in het hart van een mens.

			We geloven tegenwoordig dat er meer ware godsvrucht in stilstaand water zit dan in bliksemschichten. We kunnen geen moment geloven in een snelle manier van reizen naar het Koninkrijk der hemelen. Iedereen die daarheen gaat, moet op krukken gaan en de hele weg hinken. Maar de snelle dieren, de wagens met assen die heet worden door de snelheid, die begrijpen en doorgronden we niet helemaal.

			Nu, let goed op. Hier is een belofte voor een opwekking. En als die belofte vervuld wordt, als de opwekking komt, dan zal dit één van de tekenen zijn: de geweldige groei in genade bij degenen die bekeerd zijn. De pasbekeerde zal dezelfde dag nog naar voren komen om een belijdenis van zijn geloof af te leggen. Voordat er een week om is, zult u hem misschien in het openbaar de zaak van Christus horen verdedigen. Voor er veel maanden verstreken zijn, zult u hem op zien staan om anderen te vertellen over wat God voor zijn ziel gedaan heeft.

			Het is niet nodig dat de polsslag van de kerk altijd zo traag is. De Heere kan haar hart verlevendigen, zodat haar polsslag zo snel zal kloppen als die van de tijd. Haar vloed zal zijn als het ruisen van de Kison, toen het de legers van Sisera in zijn woestheid meesleurde. Als vuur van de hemel zal de Geest aan komen aansnellen; en zoals het offer, dat in een ogenblik vlammend ten hemel wees, zo zal de kerk branden met heilige en heerlijke gloed. Ze zal niet langer moeizaam rijden, met kapotte wielen; ze zal in haar haast voortrazen zoals de wagen van Jehu, de zoon van Nimsi. Dat schijnt mij één van de beloften van de tekst te zijn: de snelheid van het werk der genade, zodat de ploeger de maaier zal naderen.

			Er komt uit de tekst nog een derde zegen naar voren. Let op de activiteit van het werken, die uit de tekst naar voren komt. God belooft niet dat er een grote oogst zal zijn zonder inspanning. We zien hier dat er ploegers, maaiers, druiventreders en zaadzaaiers genoemd worden. En al deze mensen zijn begiftigd met een bijzondere energie. De ploeger wacht niet omdat, zegt hij, ‘het ploegseizoen nog niet is aangebroken’. Hij ziet dat God het land zegent en houdt zijn ploeg klaar. Zodra de laatste wagen met de oogst erop naar het dorp gestuurd wordt, staat hij al klaar om weer te ploegen. En zo is het ook met de zaaier. Hij hoeft niet nog eens zijn mand in orde te maken en het zaad uit te zoeken. Terwijl hij de geluiden uit de wijngaard nog hoort, is hij al klaar om aan de slag te gaan.

			Broeders en zusters, een teken van een echte opwekking en zelfs een essentieel onderdeel daarvan, is het harder werken door Gods arbeiders. Er was een tijd dat onze predikanten dachten dat twee keer per zondag preken het zwaarste werk was waar een mens aan blootgesteld kon worden. Die arme mensen, ze moesten er niet aan denken om op een doordeweekse dag te preken. Als er al eens een lezing was, dan hadden ze bronchitis, moesten ze nodig naar Jeruzalem en moesten ze het rustig aan doen. Als ze zo hard moesten werken, zouden ze wel snel doodgaan. Ik heb er nooit in geloofd dat preken zulk zwaar werk is. Wij kunnen zelfs tien of twaalf keer per week preken en we worden er alleen maar sterker door. Sterker nog, het is de meest gezonde en gezegende bezigheid ter wereld. Maar vroeger heette het dat onze predikanten het nauwelijks uit konden houden. Ze moesten vertroeteld worden en voorzichtig behandeld; ze moesten in fluweel ingepakt worden en alleen uitgepakt om af en toe een beetje werk te doen; als die taak vervuld was, moesten ze weer beklaagd worden.

			Daar hoor ik vandaag de dag niets meer over. Ik ontmoet broeders die dag aan dag kunnen preken, en niet half zo vermoeid zijn als de predikanten waar ik het net over had. Ik zag deze week nog een broeder die elke dag bijeenkomsten heeft in zijn kerk. De mensen zijn zo ernstig bezig met de dingen van God dat ze hem heel vaak van zes uur ‘s avonds tot twee uur in de nacht bezig houden. Eén van de gemeenteleden zei: ”Onze predikant gaat er aan onderdoor.” ”Nee hoor,” antwoordde ik, ”aan dit soort werk gaat niemand onderdoor. Preken tot een slaperige gemeente, daar gaan goede predikanten aan onderdoor; niet aan preken tot geïnteresseerde mensen.”

			Toen ik hem zag, had hij ook sprankelende ogen en ik zei tot hem: ”Broeder, je ziet er niet uit als een man die er aan onderdoor gaat.” ”Er aan onderdoor gaan!”, zei hij, ”Ik zit juist aan de top! Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest, en in zo een goede conditie. Soms heb ik gebrek aan rust en heb ik slaap nodig, als de mensen me zo lang ophouden. Maar daar lijd ik niet onder. Integendeel, aan zo een ziekte zou ik wel willen sterven: de ziekte zo gezegend te worden.” Daar stond een voorbeeld voor me van de ploeger die de maaier ingehaald had; van een zaaier, die degenen die in de wijngaard werken op de hielen zit.

			Zoveel activiteit mogen we nu zien in Christus’ kerk. Heeft u ooit zoveel beweging gezien in de christelijke wereld als vandaag? Er staan eerbiedwaardige grijsaards om me heen die de kerk van Christus al zestig jaar kennen; ik denk dat zij me kunnen vertellen dat zij nog nooit zoveel leven, zoveel kracht en zoveel activiteit gezien hebben als op het moment. Iedereen schijnt wel een bediening te hebben en is daarin bezig. Er zijn misschien wel een heleboel luiaards, maar ik kom ze nu in ieder geval niet tegen. Ik was altijd bezig tegen hen aan te schoppen, en daarom werd er tegen mij aangeschopt. Maar nu heb ik niets meer om tegen aan te schoppen. Iedereen is aan het werk - anglicanen, presbyterianen, methodisten en baptisten - er is geen divisie die achter blijft. Ze hebben allemaal hun geweer bij de hand, staan schouder aan schouder, klaar om een geweldige aanval uit te voeren tegen de gemeenschappelijke vijand.

			Dat geeft mij de hoop, omdat ik het werk van Gods ploegers en wijngaardeniers zie, dat er een grote opwekking op handen is. Dat God ons zal zegenen en wel heel spoedig.

			We hebben nog niet alles over onze tekst gezegd. Er is nog een vierde punt. Het laatste gedeelte zegt: ”De bergen zullen van zoete wijn druipen.” Bergen zijn niet een gebruikelijke plaats voor wijn. Er kunnen stroompjes en watervallen zijn, die van de hellingen naar beneden stromen. Maar wie zag er ooit fonteinen van rode wijn langs de rotsen stromen of van de heuvels gutsen? Toch wordt ons verteld ”de bergen zullen van zoete wijn druipen”. Daaruit moeten we begrijpen dat er bekeringen plaats zullen vinden op onverwachte plekken.

			Broeders en zusters, vandaag wordt deze belofte letterlijk aan ons vervuld. Ik heb deze week iets gezien wat ik nog nooit gezien heb. Het is mij toebedeeld om de afgelopen zes jaar tot grote menigten te preken, en om vele, vele zielen tot Christus gebracht te zien worden. Het is voor ons niet ongebruikelijk de groten en edelen uit dit land naar Gods Woord te horen luisteren. Maar deze week, ik herhaal het, heb ik iets gezien wat ik nog nooit gezien heb, hoewel ik gewend ben aan buitengewone dingen.

			Ik heb de mensen in Dublin, zonder uitzondering, van de hoogsten tot de laagsten, kerkgebouwen zien vullen om het Evangelie te horen. Ik weet dat mijn gehoor voor een groot deel bestond uit Rooms-katholieken. Ik heb hen horen luisteren naar het Woord met net zoveel aandacht als protestanten. Ik heb mensen gezien die het Evangelie nog nooit gehoord hadden: militairen, die waarschijnlijk een nogal afwijkende smaak en andere gewoonten hadden dan hun Puriteinse voorganger, maar die toch kwamen luisteren. Ze kwamen zelfs terug en deden hun best om de plek te vinden waar ze het best konden luisteren. Ze lieten zich zelfs op elkaar persen om het Woord te horen. Nog nooit heb ik zo een vurig verlangen bij de mensen gezien om naar het Evangelie te luisteren.

			Ik heb ook opwekkend nieuws gehoord over het werk dat gedaan wordt op de meest onwaarschijnlijke plekken. Mensen die niet konden spreken zonder hun conversatie met vloeken te doorspekken, kwamen toch om het Woord te horen. Ze hebben geluisterd en zijn overtuigd van zonde. Als die indruk niet wegsterft, dan is er iets voor hen gedaan dat ze zelfs in de eeuwigheid niet zullen vergeten. 

			Maar het mooiste dat ik gezien heb is het volgende, dat moet ik u beslist vertellen. Hervey zei eens: ”Ieder drijvend schip is een drijvende hel.” Van alle soorten mensen, worden zeelieden beschouwd als degenen die het moeilijkst met het Evangelie te bereiken zijn. Maar de oversteek van Holyhead naar Dublin en terug - twee stormachtige overtochten - waren de mooiste uren die ik ooit gekend heb. In het eerste vaartuig dat ik inging, schudden de zeelui mij hartelijk de hand. Ik dacht: ”Wat kunnen die zeelui nou van mij afweten?” Ze noemden me nog ‘broeder’ ook. Natuurlijk voelde ik me ook hun broeder. Maar ik wist niet waarom ze zo over mij praatten. Het is niet helemaal normaal voor zeelui om een dominee ‘broeder’ te noemen. Ze waren de hele tijd haast overdreven gedienstig. Toen ik informeerde: ”Waarom bent u zo vriendelijk?”, zei iemand: ”Omdat ik uw Meester liefheb, de Heere Jezus.” Ik vroeg ernaar en kwam erachter dat er onder de hele bemanning maar drie onbekeerde mannen waren. Hoewel de meesten van hen zonder God en zonder Christus geweest waren, waren ze door een plotseling werk van de Heilige Geest allemaal bekeerd. Ik sprak met vele van deze mannen en ik heb nog nooit mensen gezien die geestelijker en meer op de hemel gericht waren. Ze hebben elke ochtend, voor de boot afvaart, een bidstond; en nog één als de boot weer aangemeerd is. En op zondag, als ze voor Kingston of Holyhead stil liggen, komt er een predikant aan boord en predikt het Evangelie. De hutten zijn overvol. Als het mogelijk is, wordt de dienst op het dek gehouden. Een ooggetuige vertelde me: ”De predikant preekt heel ernstig; maar je zou het moeten horen als deze mannen bidden. Ik heb nog nooit zo horen bidden. Ze bidden met zo een kracht, als alleen een zeeman kan.” Mijn hart verheugde zich, te bedenken dat een schip tot een drijvende kerk gemaakt was - een Beth-El voor God.

			Toen ik met een ander schip terugging, verwachtte ik niet iets dergelijks weer mee te maken. Maar het was precies hetzelfde. Ik bewoog me onder hen en sprak met hen. Ze kenden me allemaal. Een man nam een oud, met leer ingebonden boek uit zijn zak, in het Welsh. ”Zie je wie daar voorop staat?” vroeg hij. ”Jawel,”, antwoordde ik, ”dat denk ik wel. Lees je die preken ook?” ”Jazeker dominee. We luisteren naar uw preken aan boord van dit schip. Ik lees ze zo vaak als ik kan hardop voor. Als er een mooi gedeelte is, komen er een paar bij me staan en dan lees ik hen een preek voor.”

			Iemand anders vertelde me het verhaal van een heer die stond te lachen toen er een gezang werd gezongen. Eén van de mannen stelde voor, voor hem te bidden. Dat deden ze en de man viel plotseling ter aarde. Op de kade begon hij om genade te smeken en God om vergeving te vragen. De zeelui zeiden: ”Dominee, we hebben het beste bewijs dat er een God is. Want wij hebben deze bemanning op een wonderbaarlijke wijze tot kennis der waarheid zien komen. En hier zijn we nu, blij en gelukkig, en we dienen God.”

			Wat zullen we hiervan zeggen dan dat de bergen van zoete wijn druipen? De mannen die het hardst konden vloeken, kunnen nu het hardst zingen. De lievelingen van satan zijn de meest oprechte advocaten van het goede geworden. Want let wel, als zeelui bekeerd worden, kunnen ze geweldige dingen tot stand brengen. Van allen die goed kunnen preken, zijn zeelui de besten. De zeeman heeft Gods wonderen in de diepten gezien. De geharde matroos heeft een hart dat niet van dat koude spul gemaakt is als het hart van veel landrotten. Als dat hart eenmaal geraakt is, slaat het met grote, luide slagen. Het zendt grote golven levenskracht door zijn hele lichaam. En wat kan hij al niet doen met deze ijver en energie, als God hem helpt en zegent.

			

			In de tekst lijkt dus naar voren te komen dat tijden van opwekking gekenmerkt zullen worden door buitengewone bekeringen. Maar hoewel genade in tijden van opwekkingen op ongewone plaatsen werkzaam is en bijzondere mensen bekeerd worden, betekent dat niet dat ze minder waard zijn dan de gebruikelijke bekeerlingen. Want de tekst zegt niet slechts dat van de bergen wijn zal druipen. Er staat dat er zoete wijn van de bergen zal druipen. Er staat niet dat er kleine stroompjes van de heuvels zullen komen. Er staat dat alle heuvels zullen smelten. Als zondaren, losbandige en verdorven mensen, bekeerd worden tot God, zeggen we: ”Geweldig! Maar ik denk niet dat het eersteklas christenen zullen zijn.” Het geweldige is juist, dat deze mensen de beste christenen zijn die er te vinden zijn. Dat de wijn die God van de bergen laat stromen, zoete wijn is; dat als de heuvels smelten, ze allemaal smelten. De meest bijzondere dienaren van God, in welke tijd dan ook, waren de meest bijzondere zondaren voor hun bekering.

			Wij zouden waarschijnlijk nooit een John Bunyan gehad hebben, als hij niet bekend was om zijn goddeloosheid in Elstow Green. We zouden waarschijnlijk nooit van John Newton gehoord hebben, als zijn slechtheid in zijn zeemanstijd er niet geweest was. Ik bedoel: hij zou de diepten van satan niet gekend hebben, noch de kracht van de Goddelijke genade, als hij niet zo ver de verkeerde weg opgegaan en daarna weer terug gebracht was. Deze grote zondaren doen niets onder voor degenen die getraind werden in een vrome omgeving en zo de kerk zijn ingeleid.

			In een opwekking zie je altijd dat de bekeerlingen niet onderdoen voor de beste bekeerlingen uit gewone tijden. Roomsen en mensen die het Evangelie nog nooit gehoord hebben, zijn net zo waarachtig in hun geloof, net zo hartelijk in hun liefde, weten net zo veel en zijn net zo ijverig in hun werken als de beste mensen die ooit tot Christus gebracht zijn. ”De bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvels zullen smelten.” 

			Het tweede punt van de preek is wat deze tekst ons onderwijst over de leer. Wat wordt ons geleerd door een opwekking? Ik denk dat het dit is: dat God de absolute Heerser is over de harten van mensen. God zegt niet: “Als de mensen maar willen”. Hij geeft de absolute belofte van een zegen. Hij zegt als het ware: ”Ik heb de sleutel tot het hart van de mens. Ik kan ervoor zorgen dat de ploeger de maaier nadert. Ik ben de Meester van de grond. Hoe hard of rotsachtig die ook is, Ik kan hem openbreken, Ik kan hem vruchtbaar maken”.

			Als God belooft Zijn kerk te zegenen en zondaren te redden, voegt Hij er niet aan toe ”als de zondaren dat tenminste willen”. Nee, grote God, U voert de vrije wil in zoete gevangenschap en Uw vrije genade overwint alles. De mens heeft een vrije wil en God tast hem niet aan. Maar de vrije wil wordt op zoete wijze gebonden door de koorden van Gods liefde, tot hij vrijer wordt dan ooit tevoren. Als de Heere zondaren wil redden, pauzeert Hij niet om te vragen of ze wel gered willen worden. Als een machtige wind vegen Gods werken elk obstakel aan de kant. Het onwillige hart buigt voor de machtige storm van de genade. Zondaren die zich niet over zouden willen geven, worden door God tot overgave gedwongen.

			Ik weet dit, dat als de Heere het zou willen, er hier vanochtend niemand zo door en door slecht zou zijn, dat hij er nu niet toe geleid werd God om genade te smeken, onverschillig hoe ongelovig hij mag zijn. Hoe diepgeworteld zijn vooroordelen tegen het Evangelie mogen zijn, de Heere heeft het maar te willen en het is gebeurd. In uw donkere hart, ja, dat van u die nog nooit het licht hebt gezien, zou het licht stromen. Als Hij slechts zei: ”Er zij licht”, dan zou er licht zijn. U mag uw vuist ballen en uw mond verheffen tegen de Heere; toch is Hij uw Meester. Uw Meester om u te verderven, als u doorgaat in uw slechtheid; maar ook uw Meester om u nu te redden, uw hart te veranderen en uw wil te buigen zoals Hij rivieren vol water buigt.

			Als deze leer er niet was, vraag ik me af hoe Gods dienstknechten er aan toe zouden zijn. De oude Adam is te sterk voor de jonge Melanchton. De kracht van onze prediking stelt niets voor. In zichzelf kan zij niets doen voor de bekering van mensen. Mensen zijn verhard, verstokt, onverschillig. Maar de kracht van de genade is groter dan de kracht van de welsprekendheid of de kracht van de ernst. Als die kracht eenmaal aan het werk is, wie kan haar dan weerstaan? De almacht van God is hét leerstuk voor een opwekking. Misschien zien we dat niet in tijdens de gewone gebeurtenissen, door de hardheid van ons hart. Maar we moeten het inzien als deze buitengewone werken van genade verricht worden.

			Hebt u het oosterse sprookje wel eens gehoord over de derwisj die een jonge prins het bestaan van een God wilde leren? De jonge prins kon geen bewijs zien voor het bestaan van een eerste oorzaak. Dus bracht de derwisj een kleine plant mee, en zette die voor hem neer. Terwijl de prins toekeek, begon de plant te groeien, kreeg bloesem, daarna vruchten, en binnen een uur was het een grote boom geworden. De jongeman hief in verwondering zijn handen op, en zei: ”Dat moet God gedaan hebben.” Zijn leraar zei hem: ”Je zegt dat God dit gedaan moet hebben, omdat het binnen een uur gebeurd is. Heeft Hij er niet de hand in, als het in twintig jaar gebeurt?” In beide gevallen gebeurde er precies hetzelfde. Het was alleen de snelheid die zijn leerling zo verraste.

			Broeders en zusters, als we zien dat de kerk geleidelijk opgebouwd wordt en bekeerd, dan verliezen we misschien het besef dat God aanwezig is. Maar als de Heere er voor zorgt dat de boom plotseling verandert van een stekje in een machtige, sterke woudreus, dan zeggen we: ”Dit is God.” In zekere zin zijn we allemaal blind en dom. We willen dat snelle opschieten zien, die bijzondere voorbeelden van Gods werken. Dan pas begrijpen we Gods kracht ten volle.

			Kerk van God, leer dan deze grote les, dat de mens niets is en God alles tot in eeuwigheid. Discipelen van Jezus, leer om op Hem te rusten. Verlangt u naar succes? Vertrouw dan op Zijn kracht. Terwijl u zich inspant, vertrouw dan niet op die inspanningen, maar op de Heere God. Als u langzaam gevorderd bent, dank Hem voor de vooruitgang. Maar als het Hem behaagt u nu een geweldige groei te geven, zing dan des te meer tot Zijn eer. Zing voor Hem, Die alle dingen werkt naar Zijn eigen raadsbesluit. 

			Ten derde wil ik deze tekst voor u een aansporing tot grotere inspanning laten zijn.

			

			De taak van de kerk hangt niet af van haar succes. Het is net zozeer de taak van een predikant om het Evangelie te prediken in ongunstige tijden als in voorspoedige. We moeten niet denken dat wij niet hoeven te ploegen als God het niet laat regenen. We moeten onszelf niet wijsmaken dat wij het kunnen laten ons zaad te zaaien als er onvruchtbare tijden komen. De kerk moet haar plicht vervullen, zelfs als die plichtsvervulling op het moment haar niets oplevert. ”Als zij niet naar u luisteren, mensenkind, zullen zij zeker omkomen, maar hun bloed zal Ik niet van uw hand eisen.” Als wij het zaad zaaien, maar de vogelen der lucht ver­slinden het, hebben we gedaan wat ons opgedragen is. Wij hebben onze plicht getrouw vervuld, zelfs als de vogels het zaad hebben verslonden.

			Dit is allemaal waar. Toch is het een Goddelijke en heilige aansporing voor een arbeider in Gods Koninkrijk, als hij weet dat God hem succesvol maakt. En op dit moment hebben we een beter vooruitzicht op succes dan we ooit gehad hebben. Daarom zullen we des te harder werken.

			Als een kleine zelfstandige een zaak begint op de hoek van een straat, moet hij eerst afwachten of er klanten komen. Langzamerhand wordt zijn kleine winkeltje gevuld. Hij bouwt een reputatie op. Hij begint geld te verdienen. Wat doet hij dan? Hij breidt de zaak uit. Het achterplaatsje wordt overdekt en bij de winkel getrokken. Hij neemt extra mensen in dienst. De zaak groeit verder. Toch investeert hij niet zijn hele kapitaal, totdat hij weet of hij er rendement uit krijgt. Maar de zaak blijft groeien. Het volgende huis wordt erbij getrokken, misschien dat daarnaast ook nog. Hij zegt: ”Dit levert me wat op; daarom breid ik uit.”

			Mijn beste vrienden, ik gebruik een voorbeeld uit de zakenwereld. Maar in feite is het een hele gewone gezond-verstand-redenering. In deze dagen zijn er vele mogelijkheden. De goede zaak van Christus moet gediend worden. Als u daar tot nu toe een beetje in belegd hebt, een beetje voor gewerkt hebt, een beetje aan gegeven hebt, investeer dan nu meer. U heeft nog nooit de kans gehad zo een hoge rente te krijgen als nu. Ik garandeer u dat u zeker het dubbele uit uw investering zult halen. Nee, u krijgt meer dan alles wat u kan verwachten. U zult Gods werk zien bloeien.

			

			Als een boer zou weten dat er een slecht jaar aan zou komen, zou hij misschien één of twee bunder inzaaien. Maar als één of andere profeet hem zou vertellen: ”Boer, volgend jaar zal er zoveel geoogst worden als je nog nooit hebt meegemaakt,” dan zou de boer zeggen: ”Ik ga al mijn graslanden omploegen, ik ga mijn heggen rooien. Elk stukje van mijn land ga ik inzaaien.” Doet u dat ook maar. Er is een geweldige oogst op komst. Ploeg uw wendakkers; graaf uw heggen uit; breek de braakliggende grond open en zaai, zelfs onder de doornen. U weet niet welk zaad wortel zal schieten. Maar u mag hopen dat al het zaad even goed terecht komt. Als u meer hoop op succes hebt gekregen, moet dat altijd gevolgd worden door een grotere inspanning.

			Laat me u nog op een andere manier aanmoedigen. Bedenk dat, zelfs wanneer deze opwekking er aankomt, er nog steeds instrumenten nodig zijn. De ploeger is nodig, zelfs na de oogst. De druiventreder is nodig, hoe groot de wijnoogst ook is. Hoe groter het succes, hoe harder de in­strumenten nodig zijn. In Noord-Ierland dachten ze eerst dat ze zonder predikanten konden. Maar nu het Evangelie zich verbreidt, is er nog nooit zo een vraag geweest naar predikers van het Evangelie als nu. De mensen zeiden trots in hun hart: ”God heeft dit gedaan, zonder tussenkomst van mensen.” Ik zeg dat ze het trots zeiden, omdat er zoiets is als trotse nederigheid. Maar God liet hen buigen. Hij liet hen zien dat Hij toch Zijn Woord wilde zegenen door Zijn dienaren. Hij wilde de dienaren van God ”machtig maken tot het slechten van bolwerken”.

			Broeders en zusters, u hoeft niet te denken dat de wereld u niet nodig heeft als er betere tijden komen. U bent nodig. ”Ik zal maken dat een mens kostbaarder zal zijn dan fijn goud van Ofir.” Zij zullen de slippen van uw mantel grijpen en zeggen: ”Zeg ons wat wij moeten doen om gered te worden.” Ze zullen naar uw huis komen. Ze zullen u om gebed vragen. Ze zullen uw onderwijs nodig hebben. U zult er achter komen dat het minst in het oog lopende lid uit de kudde zo kostbaar voor u wordt als een goudstaaf. De ploeger zal nooit zo gewaardeerd worden als wanneer hij achter de maaier aanloopt; de zaaier zal nooit zo hooggeacht worden als wanneer hij de druiventreders op de hielen zit. Laat de heerlijkheid die God aan Zijn instrumenten geeft, u aanmoedigen zo een instrument te worden.

			

			En nu smeek ik u, mijn beste toehoorders, inwoners van deze grote stad, laat deze veelbelovende storm niet overwaaien zonder dat u zich bijzonder inspant. Soms ben ik bang dat de wind op ons zal waaien, maar dat we onze zeilen allemaal opgerold hebben, zodat het schip nog geen snelheid maakt. Hijs de zeilen! Ieder lapje zeil moet gebruikt worden. Laten we elke inspanning leveren, nu God met ons is. Laten we er ernst mee maken Zijn medearbeiders te zijn. Me dunkt, ik zie de wolken hier naar toe komen drijven. Ze komen uit het verre westen, uit Amerika. Ze hebben de oceaan overgestoken en de wind heeft ze meegevoerd tot het groene eiland de plasregens over zich uitgegoten kreeg, in zijn uiterste noorden. Kijk, nu gaan de wolken over Wales en ze brengen nieuw leven in de provincies die aan de hoofdstad grenzen. De regen valt al op Oxfordshire en Gloucestershire. Goddelijke genade druppelt neer en de wolken komen dichter en dichter bij ons. Let wel, broeders, ze treuzelen niet voor mensen en houden niet stil voor de mensenkinderen. Vandaag drijven ze boven ons hoofd. Ze zullen weer verder drijven, en zullen we net zo droog als altijd achterblijven? Het is uw zaak de regen naar beneden te brengen, hoewel het Gods zaak is de wolken te zenden.

			God geeft vandaag aan deze grote stad een Goddelijke wolk van genade die boven haar hangt. Nu is het uw beurt, Elia’s, bidt die wolk naar beneden! Op de knieën, gelovigen, op de knieën. U kunt die wolk naar beneden laten komen, u alleen. ”Hiervoor zal ik gezocht worden door het huis van Israël, om dit voor hen te doen.” ”Beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heerscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.”

			Of zult u deze mogelijkheid voorbij laten gaan, christenen? Laat u mensen verloren gaan door een gebrek aan inspanning? Staat u het toe dat deze gezegende tijd voorbij gaat zonder dat hij verbetering brengt? Als dat zo is, is de kerk van achttienhonderdzestig jaar oud een laffe kerk, die haar tijd onwaardig is. Degene onder u, mannenbroeders, die vandaag geen toegewijd hart heeft, is een schande voor het christendom, als hij een christen is. Als zelfs in tijden als deze, niet iedere man zijn hand aan de ploeg slaat, verdienen we inderdaad de ergste onvruchtbaarheid van ziel die ons kan overkomen.

			

			Ik geloof dat de kerk vaak door God gekweld en gehinderd is, omdat zij Zijn gunst niet gebruikte, toen God haar gunst bewees. Dan zegt Hij: ”Ik zal u maken als Gilboa, op uw bergen zal er geen dauw meer zijn. Ik zal de wolken gebieden niet meer op u te regenen. U zult onvruchtbaar en verlaten zijn, tot ik opnieuw de Geest uit den hoge op u uitgiet.”

			Laten we deze week doorbrengen in een bijzondere tijd van gebed. Laten we zo vaak mogelijk samenkomen en pleiten bij de troon. Een ieder van u, wees machtig bij uw God in het verborgene en wees ijverig om anderen tot Christus te leiden in het openbaar.

			Ten vierde wil ik een woord van waarschuwing richten tot degenen die Christus niet kennen.

			Ik ben me ervan bewust dat er hier velen zijn die op zondagmorgen hier komen, die helemaal niet de gewoonte hadden op zondag naar de kerk te gaan. Er zijn hier nogal wat heren, die in elk gezelschap zich er voor zouden schamen een aanhanger van een godsdienst genoemd te worden. Zo een heer heeft het Evangelie nog nooit horen prediken of al een hele tijd niet meer. Maar er is een vreemde bekoring die hem hierheen getrokken heeft. De eerste keer kwam hij hier uit nieuwsgierigheid - misschien wel om de draak te steken met de predikant. Nu merkt hij dat hij helemaal geboeid is. Hij weet niet wat het is, maar hij voelt zich de hele week al ongemakkelijk. Hij wilde terugkomen; en als hij vandaag weggaat, kijkt hij uit naar de volgende zondag. Hij heeft zijn zonden niet opgegeven, maar op de een of andere manier heeft hij er niet meer zo een plezier in als vroeger. Hij kan niet meer zo vloeken als eerst. Als er al een vloek klinkt, is het niet meer zo geroutineerd als vroeger. Hij weet beter nu.

			Tot zulke mensen spreek ik nu. Mijn beste vrienden, sta me toe mijn blijdschap uit te spreken dat u er bent. Laat me ook zeggen dat ik hoop dat u hier bent voor een doel dat u zelf nog niet begrijpt. God heeft een bijzondere gunst voor u en daarom heeft Hij u hier gebracht. Ik heb al vaak opgemerkt dat in elke opwekking het vaak niet de kinderen van vrome ouders zijn, die binnengebracht zijn, maar degenen die nog nooit iets over Christus gehoord hebben. De gewone middelen worden gewoonlijk gezegend voor degenen die daar de hele tijd onder verkeren. Maar het speciale en buitengewone werk van de Heilige Geest bereikt degenen die buiten de grenzen zijn van wat christendom heet en aanhanger van geen enkele godsdienst zijn.

			Ik hoop dat ik u kan ontmoeten. Maar als u het Woord veracht dat u gehoord hebt; als de indruk die er nu op u gemaakt is - en u weet dat dat zo is - wegsterft, dan zult u vreselijke spijt hebben als u tot uw zinnen komt in het hiernamaals. U zult het gevoel hebben dat u de gelegenheid hebt gehad, maar dat u die genegeerd hebt. Ik kan me geen treuriger gejammer voorstellen dan dat van de mens die het uitroept in de hel: ”De oogst is binnen - er was een oogst. De zomer is voorbij - er was een zomer. En ik ben niet gered.” Om ten verderve te gaan in gewone tijden - dat is de hel. Maar om verloren te gaan onder de klank van een ernstige prediking, waar u onder tranen gesmeekt werd tot Jezus te komen - om verloren te gaan nadat u zo gewaarschuwd bent, dat is niet zomaar de hel, maar de hel binnen de hel zelf. 

			Beste toehoorder, dit is een belangrijke tijd voor u. Ik bid dat God de Heilige Geest u te binnen brengt dat het voor u nu of nooit kan zijn. Misschien krijgt u geen andere waarschuwing meer. Of, als u nog wel een waarschuwing krijgt, bent u al zo verhard geworden dat u er om lacht en haar verachtelijk van u werpt. Ik smeek u, voor uw eigen onsterfelijke bestwil, sta er nu bij stil of het het waard is de geheiligde mogelijkheid die u nu aangeboden wordt, te verwerpen. Gaat u nu weg en danst u uw indrukken weg of lacht u ze weg uit uw ziel? Bedenk toch, u kunt uzelf wel de hel in lachen, maar u kunt zich er nooit meer uit lachen.

			Er is een keerpunt in ieders leven, waarop zijn karakter vast komt te staan. Dat keerpunt kan vandaag zijn. Er kan hier een zitplaats in deze zaal komen, die, als zijn geschiedenis bekend zou zijn, door niemand meer bezet zou willen worden. Een zitplaats waarin nu iemand zit en het Woord hoort en zegt: ”Ik geef niet toe. Ik verzet me tegen de indruk van het moment. Ik werp die van me. Ik geef mijn zonden niet op, zelfs als ik daardoor verloren ga.” Zet een teken op uw stoel, vriend, voor u hier weggaat. Zet er een grote bloedrode vlek op, zodat we de volgende keer als we hier komen, kunnen zeggen: ”Hier heeft een ziel zichzelf vernietigd.” Maar ik bid liever dat God de Heilige Geest in uw hart fluistert: ”Geef toch toe, want Jezus nodigt u uit tot Hem te komen.” Och, dat mijn Meester u deze ochtend glimlachend aankijkt en zegt: ”Ik heb uw ziel lief. Vertrouw haar maar aan mij toe. Geef uw zonden op - keer uzelf tot Mij.” O Heere Jezus, doe dat! Dan zullen mensen u niet weerstaan. Laat hen Uw liefde zien en zij moeten zich overgeven. Doe het, Gekruisigde, uit genade! Zend Uw Heilige Geest nu en breng vreemdelingen thuis. En geef dat in deze zaal, Heere, vele harten volledig aan Uw liefde overgegeven mogen worden.  

			Amen

		

	
		
			Opwekking: Gods grote daden in het verleden en heden 

			”O God! Wij hebben het met onze oren gehoord, onze vaders hebben het ons verteld; Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in de dagen van ouds.” (Psalm 44:2)

			Misschien zijn er wel geen verhalen die ons zo lang bijblijven als de verhalen die we in onze kinderjaren hoorden; de verhalen die vader ons vertelde of de juffrouw op de kleuterschool. Wat jammer dat zo veel van deze verhalen eigenlijk maar leeg en ijdel zijn. Daardoor worden onze gedachten al in onze vroegste jeugd gekleurd door fabels en beïnvloed door rare, leugenachtige verzinsels.

			Onder de vroege christenen en onder de gelovigen uit vervlogen tijden waren de kleuterschoolverhaaltjes heel anders dan nu. De verhalen waarmee de kinderen werden beziggehouden, waren van een heel ander soort dan die waardoor wij gefascineerd werden, toen wij klein waren. Ongetwijfeld heeft Abraham met zijn jonge kinderen over de zondvloed gesproken en over hoe alleen Noach werd gered in de ark. De Israëlieten in de tijd van de Bijbel, toen ze nog in hun eigen land woonden, vertelden hun kinderen allemaal over de Rode Zee; over de plagen die God over Egypte bracht toen Hij Zijn volk uit het slavenhuis leidde. We weten dat het onder de vroege christenen gebruikelijk was, dat de ouders hun kinderen alles vertelden over het leven van Christus, de daden van de apostelen en andere verhalen die daarover gingen.

			Zelfs onder onze Puriteinse voorouders waren dat de verhalen waarop ze hun kinderen trakteerden. Terwijl ze bij de open haard zaten, voor de Delftsblauwe tegeltjes met die wonderlijke tekeningen erop over het leven van Christus, vertelden de moeders hun kinderen over Jezus Die over het water wandelde; of over de wonderbare spijziging; of over de verheerlijking op de berg; of over Jezus’ kruisiging.

			

			Wat zou ik graag willen dat dit ook de verhalen van tegenwoordig zouden zijn! Wat verlang ik ernaar, dat de verhalen van onze kinderjaren opnieuw de verhalen van Christus zijn. Dat wij allemaal zouden geloven dat er uiteindelijk niets zo interessant kan zijn als de waarheid en niets zo indrukwekkend als de verhalen uit de Heilige Schrift. Er is niets dat het hart van een kind meer kan raken dan de geweldige werken van God, die Hij deed in de dagen van ouds.

			Het lijkt erop dat de psalmist die deze muzikale ode schreef, van zijn vader de verhalen had gehoord van de geweldige dingen die God in zijn tijd gedaan had. En later onderwees deze begaafde zanger van Israël het zijn kinderen. Zo kwam het dat de ene generatie na de andere God prees, omdat zij Zijn machtige daden herinnerden.

			Welnu, mijn beste vrienden, deze ochtend ben ik van plan sommige van de geweldige dingen die God gedaan heeft in de dagen vanouds, in herinnering te roepen. Het is mijn doel uw geest aan te sporen naar hetzelfde te zoeken. Ik hoop dat u, door terug te kijken op wat God gedaan heeft, aangespoord wordt vooruit te kijken met verwachting, in de hoop dat Hij Zijn machtige hand en Zijn heilige arm opnieuw zal uitstrekken en die machtige daden die Hij vroeger volvoerde, zal herhalen.

			Ten eerste zal ik spreken over de prachtige verhalen die onze vaderen ons vertelden en die we gehoord hebben over de dagen van ouds. Ten tweede, zal ik enkele nadelen opnoemen waaraan deze oude verhalen lijden, als het gaat om hun effect op ons. Tenslotte zal ik passende gevolgtrekkingen maken uit deze bijzondere dingen, die de Heere deed in de dagen van ouds. 

			Om te beginnen: De geweldige verhalen die we hebben gehoord over wat de Heere vroeger deed.

			We hebben gehoord dat God in bepaalde tijden zeer machtige daden verricht heeft. De normale loop van de wereld, zoals we die iedere dag zien, werd verstoord door wonderen waardoor de mensen perplex stonden. God heeft Zijn kerk niet altijd met kleine stapjes omhoog laten klimmen tot de overwinning. Soms behaagde het Hem om een geweldige slag uit te delen, Zijn vijanden plat ter aarde te storten en Zijn kinderen te gebieden over hun ter aarde geworpen lichamen verder te trekken. Kijk maar eens terug naar de oude geschiedenissen en herinner u wat God gedaan heeft. 

			Herinnert u zich niet wat Hij deed aan de Rode Zee, hoe Hij Egypte en al zijn paarden en ruiters sloeg, en Hij Farao’s paard en wagen liet verdwijnen in de Rode Zee? Hebt u niet horen vertellen hoe God Og sloeg, de koning van Basan, en Sihon, de koning van de Amorieten, omdat zij het voorttrekken van Zijn volk tegenhielden? Hebt u niet geleerd hoe Hij bewees dat Zijn goedertierenheid tot in der eeuwigheid zal duren, toen Hij deze grote koningen doodde en de machtigen van hun tronen stootte? Hebt u ook niet gelezen hoe God de Kanaänieten sloeg en hen verdreef en het land aan Zijn volk gaf, tot een eeuwigdurend erfdeel? Hebt u niet gehoord hoe zelfs de sterren in hun loopbanen streden tegen Sisera, toen de legers van Jabin het land binnenvielen? De beek Kison sleurde hen mee en er bleef niemand van hen over. Is het u ook niet verteld hoe God de Filistijnen sloeg door de hand van David en de Amorieten door zijn rechterhand? Hebt u niet gehoord hoe Midian in verwarring werd gebracht? Hoe de duizenden van Arabië door Asa uit elkaar werden gejaagd, toen hij op de Heere vertrouwde? En hebt u ook niet gehoord hoe de Heere een vloek zond op de legioenen van Sanherib, zo dat zij ‘s morgens allemaal doden waren? Verkondig- verkondig zijn wonderdaden! Spreek erover in uw straten. Leer ze aan uw kinderen. Zorg dat ze niet worden vergeten, want de rechterhand des Heeren heeft grote dingen gedaan, Zijn Naam is bekend over de hele aarde.

			Maar de wonderen die ons het meest aangaan, zijn die uit de tijd na Christus. En deze wonderen doen zeker niet onder voor die van het Oude Testament. Heeft u nooit gelezen hoe God Zichzelf bekend maakte op de Pinksterdag? Sla dit boek op waarin dit wonder van God beschreven staat en lees. Petrus, de visser, stond op en preekte in de naam van de Heere Zijn God. Een grote menigte kwam bijeen en de Geest van God viel op hen. En het gebeurde dat er drieduizend op een dag verslagen in het hart werden door Gods hand en geloofden in de Heere Jezus Christus. En weet u niet hoe de twaalf apostelen met andere volgelingen van Jezus overal gingen om het Woord te prediken en dat de afgodsbeelden van hun troon vielen? De steden openden hun poorten wijd en de boodschapper van Christus liep door de straat en predikte. Het is waar dat zij in het begin van hier naar daar werden verdreven en opgejaagd als patrijzen op de bergen; maar herinnert u zich niet hoe de Heere Zichzelf een overwinning bereidde, zodat binnen honderd jaar nadat Christus aan het kruis geslagen werd, het Evangelie in elk land was gepredikt en dat de eilanden der zee Zijn geluid hadden gehoord? En bent u al vergeten hoe de heidenen werden gedoopt, met duizenden tegelijk, in elke rivier? Welke stroom in Europa kan niet getuigen van de grootheid van het Evangelie? Welke stad in dit land kan niet vertellen over hoe Gods waarheid overwonnen heeft, hoe de heiden zijn valse god in de steek gelaten heeft en zijn knie is gaan buigen voor Jezus, de Gekruisigde? 

			De eerste verbreiding van het Evangelie is een wonder dat nooit zal ophouden te stralen. Wat God ook gedaan heeft bij de Rode Zee, Hij heeft nog meer gedaan in de eeuw nadat Christus naar de wereld was gekomen. Het leek alsof vuur van de hemel over de grond voortstormde. Niets kon zijn kracht weerstaan. De bliksem van de waarheid deed elke toren van de afgodstempels wankelen. Jezus werd aanbeden vanwaar de zon opgaat tot waar hij ondergaat. Dit is één van de dingen die we gehoord hebben over vroeger tijden. 

			En hebt u nooit gehoord over de machtige dingen die God een paar honderd jaar later deed door predikers? Is u ooit verteld over Chrysostomus? Ze noemden hem ‘gouden mond’. Als hij preekte, zat de kerk vol met aandachtige luisteraars. En daar, terwijl hij stond en heilige handen ophief, sprak hij met een ongeëvenaarde autoriteit het Woord van God in waarheid en gerechtigheid. De mensen luisteren, zitten op het puntje van hun stoel om ieder woord op te vangen. Soms verbreken ze de stilte met het klappen van hun handen of het stampen van hun voeten. Dan zijn ze weer een poosje stil, als betoverd door de machtige spreker. En soms, meegesleept door hun enthousiasme, springen ze op hun voeten, klappen ze in hun handen en schreeuwen het uit van blijdschap. Talloos waren de bekeringen in die tijd. God werd bovenmate grootgemaakt, want vele zondaren werden gered.

			

			En hebben uw vaders u nooit verteld over de geweldige dingen die nog weer later gedaan zijn, toen de zwarte duisternis van bijgeloof de aarde bedekte; toen het pausdom op zijn gitzwarte troon zat, zijn ijzeren staf over de volken uitstrekte, de vensters der hemel sloot, zelfs Gods sterren uitdoofde en een dikke duisternis over de mensen heen legde? Hebt u nooit gehoord hoe Maarten Luther opstond en het Evangelie van Gods genade predikte? Hoe de naties toen schudden op hun grondvesten, hoe de wereld Gods stem weer hoorde en leefde? Hebt u niet gehoord over Zwingli onder de Zwitsers? En over Calvijn in de heilige stad Genève? Hoe God machtige daden deed door hen?

			Bent u, Britten, de machtige prediker der waarheid vergeten? Hoort u die geweldige geschiedenis niet meer weergalmen, hoe Wycliffe predikers van het Evangelie uitzond naar elke provinciestad, naar ieder dorpje in Engeland? Vertelt de geschiedenis ons niet dat deze mannen als brandende fakkels temidden van hooi waren? Dat hun stem was als het brullen van een leeuw en hun uitgaan als de sprong van een jonge leeuw? Hun heerlijkheid was als de eersteling van een stier; ze duwden het land voor zich uit en met hun vijanden maakten ze korte metten. Niemand kon tegen hen standhouden, want de Heere, hun God, had hen met macht omgord.

			Om het wat dichter bij huis te houden: onze ouders hebben vast en zeker verteld over de geweldige dingen die God gedaan heeft in de dagen van Wesley en Whitefield. De kerken waren allemaal diep in slaap. Ongodsdienstigheid was de algemene regel. De straten zelf leken vol te zijn met ongerechtigheid en de goten stroomden over met de ongerechtigheid der zonde. En toen stonden Wesley en Whitefield op! Het waren mannen wier hart door de Heere aangeraakt was en zij waagden het, het Evangelie van Gods genade te prediken. Plotseling, in een mum van tijd, werd een gedruis als van vleugelen gehoord en de kerk zei: ”Wie zijn dezen, die als een wolk opkomen en als duiven naar hun nest vliegen?” Ze komen eraan! Ze komen eraan! Ontelbaar als de vogelen des hemels, met een gedruis als van machtige winden die niet tegengehouden kunnen worden. Binnen een paar jaar werd Engeland, door de prediking van deze twee mannen, doordrenkt met de waarheid van het Evangelie. Het Woord van God werd bekend in iedere stad. Er was bijna geen dorp waar de Methodisten niet doorgedrongen waren.

			In die dagen van de postkoets leek het wel of het christendom de oude wagens had opgekocht, waarin onze voorvaderen toen reisden. We kunnen ons dat nu haast niet voorstellen: het zakenleven loopt op stoom, terwijl godsdienst vaak wel op zijn buik over het zand lijkt te kruipen. Daarom zijn we verbaasd over die oude verhalen, en vinden we hen onvoorstelbaar. Maar laten we het toch maar geloven. Het zijn duidelijke, historische feiten. En de geweldige dingen die God toen deed, zal hij door Zijn genade nogmaals doen. Hij Die machtig is, heeft grote dingen gedaan, en heilig is Zijn Naam.

			Er is een speciaal kenmerk aan de daden van God in vroeger tijden waar ik graag uw aandacht op wil vestigen. Al die grote daden worden nog groter en wonderlijker als we opmerken dat ze allemaal plotseling gebeurden. De oude rotten in onze kerken geloven dat dingen langzaam moeten groeien, voorzichtig aan, beetje bij beetje. Stapje voor stapje moeten we voorwaarts gaan. Geconcentreerd bezig zijn en volhardende arbeid, zeggen zij, zal uiteindelijk succes brengen. Maar het wonder is dat al Gods werken plotseling plaats vonden. Toen Petrus opstond om te prediken, waren er geen zes weken voor nodig om de drieduizend te bekeren. Zij werden meteen bekeerd en dezelfde dag nog gedoopt. Dat uur werden zij tot God bekeerd; en ze werden daardoor net zulke ware discipelen van Christus als wanneer hun bekering zeventig jaar geduurd zou hebben.

			Zo ging het ook in de tijd van Maarten Luther. Het kostte Luther geen eeuwen om de dikke duisternis van Rome te doorbreken. God stak de kaars aan, de kaars begon te branden en in één ogenblik was er licht. God werkt plotseling. Als iemand in Würtemberg had gestaan en gevraagd had: ”Kan het pausdom aan het sidderen gemaakt worden, kan het Vaticaan aan het wankelen gebracht worden?”, dan zou het antwoord geweest zijn: ”Nee; er zijn minstens duizend jaren voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Het pausdom, de grote slang, heeft zichzelf zo om de landen heen gewikkeld en heeft hen zo vast in zijn greep; het moet wel lang duren, willen ze daar nog uit los komen.” ”Niet waar”, zei God echter. Hij brak de macht van de draak grondig en de landen herkregen hun vrijheid. Hij vernielde de poorten van koper, Hij brak de tralies van ijzer in stukken en de volken werden in een oogwenk bevrijd. De vrijheid kwam niet na verloop van jaren, maar in een ogenblik. Het volk dat in duisternis wandelde, zag een groot licht, en op degenen die verbleven in het land van de schaduwen des doods, scheen het licht.

			Zo ging het ook in de tijd van Whitefield. Het vermanen van een sluimerende kerk nam niet een lange periode in beslag; het vond plaats in een ogenblik. Hebt u nooit gehoord van de grote opwekking onder Whitefield? Neem bijvoorbeeld de opwekking in Cambuslang. Hij preekte op het kerkplein tot een grote menigte, die in geen enkel gebouw paste. Terwijl hij preekte, kwam de kracht van God op de mensen. De één na de ander viel neer, alsof ze neergeslagen werden. Men schatte dat niet minder dan drieduizend mensen tijdens die ene bijeenkomst in huilen uitbarstten door overtuiging van zonde. Hij preekte door, nu eens donderend zoals Boanerges, dan weer troostend zoals Barnabas. Het werk verbreidde zich, en geen tong kan al de grote dingen vertellen die God deed onder die ene preek van Whitefield. Zelfs de preek van Petrus op Pinksteren had niet dezelfde uitwerking.

			Zo is het gegaan in alle opwekkingen. Gods werk was het werk van een ogenblik. Als met een donderslag daalde God neer uit den hoge. Niet langzaam, maar op cherubijnen gaat Hij Zijn Goddelijke gang. Op de vleugels van de machtige wind gaat Hij voort. Het werk is het werk van een ogenblik. De mensen kunnen nauwelijks geloven dat het waar is; in zo een korte tijd gebeurt het. Kijk maar naar de grote opwekking die nu aan de gang is in en rond Belfast. Nadat ik de zaak zorgvuldig bekeken heb en nadat ik een betrouwbare en geliefde broeder uit die omgeving gesproken heb, ben ik ervan overtuigd dat het een echt werk der genade is; wat vijanden er ook over mogen zeggen. God doet daar wonderen! Een vriend, die me gisteren kwam opzoeken, vertelde me dat de laagste en slechtste mannen en de meest diepgezonken vrouwen in Belfast zijn bezocht door een vreemde epilepsie, zoals de wereld het noemt; door dit bijzondere ruisen van de Geest, zoals wij geloven. Dronkaards voelden plotseling aandrang om te gaan bidden. Ze hebben die aandrang weerstaan. Ze hebben het bij hun glazen gezocht om het te verdringen. Maar toen zij vloekten, toen zij de Geest door hun godslastering probeerden uit te blussen, heeft God hen uiteindelijk op de knieën gebracht. Zij werden gedrongen om genade te smeken met doordringende kreten en om te worstelen in het gebed. En na een tijdje schijnt de boze uitgeworpen te zijn. Met een stille, heilige en gelukkige gemoedsgesteldheid hebben ze hun geloof in Christus beleden. Ze wandelen nu in de vreze en liefde des Heeren.

			Er zijn Rooms-katholieken bekeerd. Ik dacht dat dat iets zeldzaams was. Maar er zijn zelfs heel veel Rooms-katholieken bekeerd in Ballymena en Belfast. Het is zelfs zo, hoorde ik, dat de priesters nu kleine flesjes heilig water verkopen. Als mensen dat innemen, worden ze bewaard voor die vreselijke besmetting met de Heilige Geest. Dit heilige water is zo effectief, dat degenen die niet naar een bijeenkomst gaan, waarschijnlijk niet zullen worden lastiggevallen door de Heilige Geest- vertellen de priesters. Maar als je wel gaat, kan zelfs dit heilige water je niet redden - dan loop je ook grote kans ten prooi te vallen aan dit werk van God. Ik denk dat ze daar net zoveel kans op hebben met dat heilige water als zonder.

			Dit is ook allemaal plotseling gebeurd. Hoewel het best voor een deel natuurlijke opwinding kan zijn, ben ik er toch van overtuigd dat dit vooral een echt, geestelijk werk is, dat stand zal blijven houden. Er ligt wat schuim op de golven, maar daaronder zit een sterke stroming die niet weerstaan kan worden. Iedereen met wie het in aanraking komt, wordt omver geslagen en meegedragen. Het is tenminste iets waar we van moeten opkijken, als we horen dat in dat kleine stadje Ballymena de herbergiers op marktdag altijd voor honderd pond aan whisky verkochten en nu met z’nn allen de hele dag nog geen pond aan inkomsten hebben. Mannen die vroeger dronkaards waren, komen nu bijeen om te bidden. Als de mensen een preek gehoord hebben, willen ze niet weggaan voordat ze een tweede gehoord hebben en soms een derde. Tenslotte moet de dominee zeggen: ”U moet nu echt gaan, ik ben uitgeput”. Dan gaan ze in groepen uiteen, op straat en in huizen, om God te smeken Zijn machtige werk uit te breiden, zodat zondaren tot Hem bekeerd worden.

			

			”Ach,” zegt hier iemand, ”dat kunnen we niet geloven.” Waarschijnlijk niet nee, maar sommigen van ons kunnen het wel geloven, want we hebben het gehoord met onze oren en onze vaderen hebben ons verteld over de machtige daden die God in hun dagen deed. En wij zijn bereid te geloven dat God dat ook vandaag nog kan doen!

			Ik moet opnieuw opmerken dat er in al die oude verhalen een heel duidelijk kenmerk is. Steeds wanneer God een machtig werk deed, gebeurde dat door een onbetekenend instrument. Toen Hij Goliath versloeg, was dat door de kleine David, nog maar een jongeling. Bewaar niet het zwaard van Goliath - ik heb dat altijd een vergissing van David gevonden - bewaar niet Goliaths zwaard, maar bewaar de steen en berg de slinger voor altijd op in Gods wapenkamer. Toen God Sisera doodde, was het een vrouw die het moest doen, met een hamer en een tentpin. God heeft Zijn machtigste daden gedaan door de gewoonste instrumenten. Dat is een feit dat geldt voor al Gods werken. Petrus, de visser, met Pinksteren. Luther, de eenvoudige monnik, bij de Reformatie. Whitefield, de kelner van de Old Bell herberg in Gloucester, gedurende de opwekking in de vorige eeuw; en zo zal het zijn tot het einde. God werkt niet door Farao’s paarden en wagens, maar Hij werkt door Mozes’ staf. Hij doet Zijn wonderen niet met wervelwind en storm; Hij doet het door een zacht suizen, zodat de heerlijkheid voor Hem is en Hij Zijn eer krijgt.

			Is dat niet bemoedigend voor u en voor mij? Waarom zouden wij niet ingeschakeld worden in één of ander machtig werk voor God hier? Om verder te gaan: we hebben in al deze verhalen over Gods machtige daden in het verleden gezien dat, als Hij iets groots verrichtte, Hij het deed door iemand die een heel groot geloof had. Ik geloof echt dat, als God het wilde, iedere ziel in deze zaal op dit moment bekeerd zou worden. Als God de werkingen van Zijn eigen machtige Geest in gang zou zetten, zou het meest weerbarstige hart nog niet in staat zijn daartegen stand te houden. Hij zal Zich ontfermen over wie Hij Zich ontfermt en zal barmhartig zijn voor wie Hij barmhartig is. Hij doet wat Hem behaagt. Niemand kan Zijn wil weerstaan. ”Nou,” zegt iemand, ”maar ik verwacht geen grote dingen te zien.” Mijn beste vriend, u zult niet teleurgesteld worden. U zult ook geen grote dingen zien. Maar degenen die ze verwachten, zúllen ze zien. Mensen met een groot geloof doen grote dingen. Door Elia’s geloof werden de priesters van Baäl gedood. Als hij net zo een klein hartje had gehad als sommigen van u, dan zouden de priesters van Baäl het volk nog steeds geregeerd hebben. Zij zouden nooit met het zwaard gedood zijn. Door zijn geloof kon Elia zeggen: ”Als de Heere God is, volgt Hem na; en als het Baäl is, volgt hem na.” En verder: ”Kies voor uzelf de ene var en deel hem in stukken en leg hem op het hout, maar steek geen vuur aan. Roept daarna de naam van uw god aan, en ik zal de Naam des Heeren aanroepen.” Door zijn geloof kon hij zeggen: ”Grijpt de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkome” en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen daar - een slachtoffer voor God. Omdat Elia’s geloof in God zo machtig en heldhaftig was, werd Gods Naam zo grootgemaakt. Toen de paus zijn bul naar Luther stuurde, verbrandde Luther hem. Staand temidden van de menigte, met het brandende papier in zijn hand, zei hij: ”Kijk eens, dit is de bul van de paus.” Wat konden hem al de pausen schelen die er ooit in of buiten de hel waren? En toen hij naar Worms moest, om voor de Rijksdag te verschijnen, zeiden zijn volgelingen: ”Je loopt gevaar, blijf toch hier.” ”Nee,” zei Luther, ”al waren er zoveel duivels in Worms als er dakpannen op de daken zijn, ik zou niet vrezen. Ik ga.” En hij ging naar Worms, vertrouwend op de Heere, zijn God.

			Voor Whitefield gold hetzelfde. Hij geloofde en verwachtte dat God grote dingen zou doen. Als hij de preekstoel opging, geloofde Hij dat God de mensen zou zegenen, en God deed het. Een klein geloof kan kleine dingen doen; maar een groot geloof zal op bijzondere wijze bekroond worden. O God! Onze vaderen vertelden ons dat, als zij een groot geloof hadden, U het altijd bekroonde door machtige daden te doen.

			Ik zal u niet langer op dit punt ophouden, behalve om nog één opmerking te maken. Alle machtige daden van God gingen niet alleen gepaard met veel geloof, maar ook met veel gebed. Hebt u ooit gehoord over het begin van de grote Amerikaanse opwekking? Een onbekende man had het op zijn hart om te bidden dat God zijn land zou zegenen. Nadat hij had gebeden en geworsteld en gevraagd: ”Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?”, huurde hij een kamer en hing een aankondiging op dat er een bidstond zou zijn om zo-en-zo-laat. Hij ging er op die bepaalde tijd heen en er was helemaal niemand. Hij begon te bidden en bleef een half uur alleen bidden. Toen kwam er iemand binnen, toen nog twee, en ik geloof dat hij eindigde met een groep van zes. De volgende week brak aan en er waren wel vijftig mensen die op verschillende tijden langskwamen. Het aantal bezoekers van de bidstond groeide tot een aantal van honderd mensen. Toen begonnen anderen met bidstonden. Tenslotte was er nauwelijks een straat in New York zonder gebedsgroep. Winkeliers maakten tijd om even binnen te komen, gewoon, midden op de dag. De bidstonden werden dagelijks gehouden, ongeveer een uur lang. Vragen en smeekbeden werden omhoog gezonden. Ze werden simpelweg voor God gebracht en ze werden beantwoord. Er waren vele gelukkige bidders die getuigden dat het gebed van vorige week al was verhoord.

			En toen, terwijl iedereen ernstig verzonken was in gebed, viel de Geest van God op de mensen. Het gerucht ging dat in een zeker dorp een prediker in grote ernst gepredikt had en dat er honderden bekeerlingen waren binnen een week. Het gebeuren verspreidde zich door al de noordelijke staten. Deze opwekkingen werden gemeengoed. Men zegt wel dat er een kwart miljoen mensen tot God bekeerd werden in de korte tijdspanne van twee of drie maanden.

			Nu zien wij hetzelfde gebeuren in Ballymena en Belfast, op dezelfde manier. Een broeder had het op zijn hart liggen om te bidden en hij bad. Daarna hield hij een bidstond. Dag aan dag kwam men bij elkaar en smeekte men om een zegen; het vuur daalde neer en het gebeurde! Zondaren kwamen tot bekering; niet hier eens eentje en daar eentje, maar bij honderden en duizenden tegelijk. De Naam van de Heere werd grootgemaakt door de voortgang van het Evangelie.

			Geliefden, ik vertel u slechts de feiten. Iedereen mag daar zijn eigen oordeel aan hechten. 

			Ten tweede maak ik een aantal opmerkingen over de nadelen waar die oude verhalen onder lijden. Als mensen horen wat God vroeger deed, is één van de dingen die ze vaak zeggen: ”Ja, maar dat was lang geleden.” Ze spiegelen zich voor dat de tijden sindsdien veranderd zijn. Iemand zegt: ”Ik kan alles geloven over de Reformatie - de grootste verhalen die maar verteld worden, vind ik nog geloofwaardig.” ”En dat vind ik over Whitefield en Wesley,” zegt een ander; ”dat is allemaal helemaal waar. Ze werkten hard en met succes - maar dat was vele jaren geleden. Toen zag de wereld er anders uit dan nu.”

			Dat geef ik meteen toe. Maar ik wil wel eens weten wat de wereld er mee te maken heeft. Ik dacht dat het om God ging. Is God veranderd? Is Hij niet de onveranderlijke God, Dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid? Is dat geen argument om te bewijzen dat wat God in de ene tijd doet, Hij ook in de andere tijd kan doen? Nee, ik durf het nog wel sterker te zeggen: wat Hij eens gedaan heeft, is een profetie van wat Hij nogmaals wil doen. De machtige werken uit de dagen van ouds zullen alle nogmaals gebeuren. Het lied des Heeren zal opnieuw gezongen worden in Sion en zij zal opnieuw grootgemaakt worden.

			Anderen onder u zeggen: ”Ik beschouw deze dingen als wonderen, als uitzonderlijke gebeurtenissen. Dat moeten we niet iedere dag verwachten.” Dat is nou precies de reden waarom we ze ook niet krijgen. Als we geleerd hadden om ze te verwachten, hadden we hen zonder twijfel ook ontvangen. Maar we leggen hen terzijde, als curiosa uit de Bijbelse geschiedenis, die buiten het bestek van onze bescheiden godsdienst vallen. We spiegelen ons voor dat zulke dingen, hoe waar gebeurd ook, uitzonderlijke tekenen van de voorzienigheid zijn. We kunnen ons niet voorstellen dat zij de gewone uitwerking van Zijn geweldige kracht zijn.

			Ik smeek u, vrienden, zweer dat idee af. Zet het uit uw hoofd. Wat God ook gedaan heeft om zondaren te bekeren, we moeten het beschouwen als een precedent, want ”de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen”. Als wij zo beperkt van God denken, komt dat niet door God, maar door onszelf. Laten we zelf de schuld daarvan op ons nemen. Laten we ernstig vragen of God ons weer dat geloof van de mannen uit vroeger dagen wil geven.

			

			Maar er is nog een ander nadeel waar deze oude verhalen last van hebben. Het is nu eenmaal zo, dat we ze niet zelf meegemaakt hebben. Ik kan tegen u wel door blijven praten over opwekkingen, maar u zou er niet half zoveel geloof aan hechten als wanneer er één precies in uw midden plaats zou vinden. Als u het met eigen ogen zou zien, dan zou u de kracht ervan zien. Als u had geleefd in de tijd van Whitefield of als u Grimshaw had horen preken, dan zou u alles geloven. Grimshaw preekte vierentwintig keer per week. Hij preekte vele keren op drukkende zomerdagen, te paard van de ene naar de andere plaats trekkend. Die man preekte echt. Het leek wel of de hemel naar beneden zou komen om naar hem te luisteren. Hij sprak met een grote ernst, met al de vurige ijver die ooit brandde in het binnenste van een mens. De mensen beefden als ze naar hem luisterden, en ze zeiden: ”Waarlijk, dit is de stem van God.”

			Voor Whitefield gold hetzelfde. De mensen leken heen en weer te bewegen als hij sprak, zoals de oogst bewogen wordt door de wind. Zo machtig was de aanwezigheid van God dat, na zo een preek gehoord te hebben, de meest verharde mensen weggingen en zeiden: ”Er zit toch iets in; zoiets heb ik nog nooit gehoord.” Kunt u zich deze letterlijk gebeurde feiten voorstellen? Staan ze u in alle helderheid voor ogen? Dan denk ik dat deze verhalen, die u met uw oren gehoord hebt, ook een duidelijke en blijvende uitwerking in uw leven horen te hebben. 

			Ten derde wil ik het hebben over de juiste gevolgtrekkingen die uit deze verhalen over Gods machtige daden getrokken kunnen worden.

			Ik wilde wel dat ik kon spreken met het vuur van sommige van de mannen over wie ik het net had. Bid voor me, dat de Geest van God op mij mag rusten; dat ik nu een poosje bij u mag pleiten met al mijn kracht, om u aan te sporen en in beweging te zetten, zodat u net zo een opwekking in uw midden mag ontvangen.

			Mijn vrienden, de eerste uitwerking die het lezen van Gods machtige daden op ons zou moeten hebben, is dankbaarheid en lofprijzing. Hebben we vandaag niets om over te zingen? Laten we dan zingen over de dagen van weleer. Als we onze Geliefde geen lied kunnen zingen over wat Hij in ons midden doet, laten we dan toch onze harpen van de wilgen halen om een oud lied te zingen. Prijs en zegen Zijn heilige Naam voor de dingen die Hij deed voor Zijn kerk; prijs Hem voor de wonderen die Hij deed in Egypte en in alle landen waarheen Hij Zijn volk leidde en hen weer uitleidde door een hoge hand en een uitgestrekte arm.

			Als we zo begonnen zijn God te prijzen voor wat Hij gedaan heeft, dan durf ik het aan, u van een andere grote plicht te doordringen. Als u beseft wat God gedaan heeft, bid dan dat Hij dezelfde tekenen en wonderen onder ons herhaalt. Broeders, wat een blijdschap zou ik voelen als ik maar kon geloven dat er sommigen onder u waren die naar huis gaan en voor een opwekking gaan bidden - mensen wier geloof groot genoeg is en hun liefde vurig genoeg, om vanaf dit moment onophoudelijk te bidden en te smeken dat God onder ons zal verschijnen en geweldige dingen hier zal doen, zoals Hij deed in vorige generaties. Kijk eens hoevelen er zijn in de gemeente die hier bijeengekomen is, die uw medeleven nodig hebben. Als ik rondkijk, zie ik verschillende mensen van wie ik het levensverhaal ken. Maar hoevelen zijn er nog onbekeerd! Mensen die gebeefd hebben en dat ook heel goed weten, maar die hun angsten afgeschud hebben; die opnieuw flirten met hun noodlot, vastbesloten zelfmoord op hun ziel te plegen; die de genade van zich afduwen, de genade die eens in hun hart om een plaats scheen te worstelen. Zij keren zich af van de poorten van de hemel en rennen overhaast naar de deuren van de hel. Strekt u dan niet uw handen uit tot God om hen tegen te houden op deze wanhopige weg?

			Als er in deze gemeente maar één onbekeerde was en ik zou hem aanwijzen en zeggen: ”Daar zit hij. Dat is die man, die nooit de liefde van God gevoeld heeft, en nog nooit tot berouw bewogen is,” dan zou u hem aankijken met bezorgde nieuwsgierigheid. Ik denk dat van de duizenden christenen hier, er geen één zou zijn die zou weigeren thuis te bidden voor dat ene onbekeerde individu. Maar, broeders en zusters, het is er niet slechts één die op weg is naar het hellevuur. Hier zijn honderden, duizenden van uw medeschepselen.

			Zal ik u nog een reden aanreiken om te bidden? Tot nu toe zijn alle andere middelen gebruikt en zonder succes. God is mijn getuige hoe vaak ik op deze preekstoel geworsteld heb om het middel te zijn tot bekering van mensen. Ik heb mezelf helemaal leeg gepreekt. Ik kan niet meer zeggen dan ik al gezegd heb; en ik hoop dat de afzondering in mijn kamer getuige is van het feit dat ik niet ophoud te voelen wat ik niet meer kan spreken. Ik bid met overgave voor degenen van u die nog nooit zijn geraakt, of die, nadat ze geraakt zijn, de Geest van God blijven uitblussen. Mijn hoorders, ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt. Wilt u de Heere niet helpen tegen de machtigen? Zal uw gebed niet bewerken wat mijn preken niet kunnen? Hier zijn ze; ik draag hen aan u op. Mannen en vrouwen wier harten weigeren zacht te worden; wier koppige knieën niet willen buigen. Ik geef ze aan u over en vraag u voor hen te bidden. Breng hun zaak op uw knieën naar de Heere. Vrouw, houd nooit op te bidden voor uw onbekeerde man. Man, stop nooit met uw voorbede totdat u ziet dat uw vrouw tot geloof gekomen is. Vaders en moeders! Hebt u geen onbekeerde kinderen? Heeft u hen niet zondag aan zondag hier mee naar toe genomen, terwijl ze precies blijven zoals ze waren? U heeft hen eerst naar de ene kerk en toen naar de andere gestuurd, maar ze blijven onveranderd. De toorn van God blijft op hen. Zij moeten sterven. En als ze nu zouden sterven, bent u zich er stellig van bewust dat de vlammen van de hel hen zullen verzwelgen. En u weigert voor hen te bidden? Harde harten, brute zielen, als u, terwijl u Christus Zelf kent, niet bidt voor degenen die uit uw eigen lendenen zijn voortgekomen - uw kinderen naar het vlees.

			Lieve vrienden, we weten niet wat God voor ons zal doen als we maar om één zegen bidden. Wat hebben we al niet meegemaakt? We hebben Exeter Hall, St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey tot aan de deuren volgepakt met mensen gezien. Maar we hebben tot nu toe geen resultaat gezien van deze machtige bijeenkomsten. Hebben we niet geprobeerd te preken zonder dat we geprobeerd hebben te bidden? Is het niet waarschijnlijk dat de kerk zijn ‘preekhand’ heeft uitgestrekt, maar niet haar ‘bidhand’?

			Lieve vrienden! Laten we met alle kracht worstelen in het gebed. Dan zal deze Music Hall het zuchten van de boetvaardigen meemaken en de liederen van de bekeerden. Dan zal het gebeuren dat deze grote menigte niet meer zal komen en gaan zonder er veel beter van te worden, maar dan zullen de mensen al prijzende uit deze hal gaan, en zeggen: ”Het was goed om daar te zijn; het was niets anders dan het huis van God, ja de poort des hemels.” Tot zover om u tot gebed aan te zetten.

			Een andere gevolgtrekking die we zouden moeten trekken uit al de verhalen die we hebben gehoord, is deze: elk vertrouwen op onszelf, dat in ons verraderlijke hart kan zijn opgekomen, moet verdwijnen. Misschien beginnen wij als gemeente te vertrouwen op het aantal. Misschien hebben we gedacht: ”God moet ons door deze bediening zeker wel zegenen.” Nou, laten de verhalen die onze vaderen ons vertelden u er dan maar aan herinneren, en mij ook, dat God niet redde door velen of door weinigen; dat het niet in onze macht ligt om dit tot stand te brengen, maar dat God alles moet doen.

			Het is mogelijk dat één of andere nu nog verborgen prediker, wiens naam niemand kent, één of andere onbeduidende inwoner van een dorpje ergens, op zal staan in deze stad Londen om het Woord te prediken met grotere kracht dan bisschoppen en dominees ooit gekend hebben. Ik zal hem verwelkomen. God zij met hem. Laat hem komen van welke plek dan ook. Alleen, laat God zijn komst bespoedigen en laat het werk gedaan worden.

			Misschien is God echter van plan wat hier gebeurt te zegenen voor uw bestwil en tot uw bekering. Als dat zo is, dan ben ik dubbel gelukkig. Maar hecht niet teveel aan het instrument. Nee; toen de mensen het meest om ons lachten en ons bespotten, zegende God ons het meest. Maar nu staat het helemaal niet zo gek om naar de Music Hall te gaan. We worden niet meer zo veracht als vroeger. Maar ik betwijfel of we nog een even grote zegen ontvangen als toen.

			We zijn bereid nogmaals aan de schandpaal genageld te worden, nogmaals een beproeving te doorstaan, terwijl elke krant zich tegen ons keert en iedereen ons uitscheldt en uitfluit, als God het wil. Als Hij ons maar zegent! Laat Hem iedere gedachte uit ons verdrijven dat onze eigen boog en ons eigen zwaard ons de overwinning zullen brengen. We zullen hier nooit een opwekking krijgen als we niet geloven dat het de Heere is en de Heere alleen, die dat kan doen.

			

			Nu ik dit benadrukt heb, zal ik mijn best doen u het vertrouwen te geven dat het resultaat dat ik u voor ogen geschilderd heb, inderdaad behaald kan worden. De verhalen uit vervlogen tijden kunnen waar worden in onze dagen. Waarom zouden niet al mijn hoorders bekeerd worden? Is  de Geest van God soms beperkt? Waarom zou de zwakste voorganger niet het middel tot redding worden van duizenden? Is de hand des Heeren verkort? Mijn broeders en zusters, ik vraag u te bidden dat God de prediking levend en krachtig maakt, als een tweesnijdend zwaard. Dan zullen zondaren gered worden. Hiermee vraag ik u niet iets moeilijks; laat staan iets onmogelijks. We hebben maar te vragen om het te krijgen. Voordat wij roepen, zal God antwoorden; en terwijl we nog spreken, zal Hij verhoren.

			God alleen weet wat er uit de preek van deze ochtend voortkomt als Hij haar verkiest te zegenen. Vanaf dit moment zou u meer kunnen bidden. Vanaf dit moment zou God de prediking meer kunnen zegenen. Vanaf dit uur kunnen andere preekstoelen meer vervuld worden van leven en kracht dan tevoren. Vanaf dit ogenblik kan het Woord van God beginnen te stromen, voort te gaan en door te breken tot een verbazingwekkende en grenzeloze overwinning. Worstel slechts in het gebed, kom samen in uw huizen, ga naar uw binnenkamers, dring aan, wees ernstig, tijdig en ontijdig, voer een strijd om zielen; en alles wat u gehoord hebt, zal vergeten worden door wat u zult zien. Alles wat anderen u verteld hebben zal verbleken bij wat u zult horen met uw oren en zien met uw ogen in uw eigen midden.

			U, voor wie dit maar leeg geklets is; u, die God niet liefheeft, en Hem niet dient; ik smeek u, houd even stil om een moment na te denken. - Geest van God, rust op Uw dienaar als er een paar zinnen gesproken worden en maak ze krachtig.- God heeft met sommigen van u gestreden. U hebt momenten gekend dat u overtuigd was van zonde. Nu probeert u misschien wel een ongelovige te zijn. U probeert nu te zeggen: ”Er is geen hel - geen leven na de dood.” Het werkt niet. U weet dat er een hel is en al het gelach van degenen die uw ziel willen verwoesten, kan u er niet van overtuigen dat er geen hel is. Soms probeert u het te denken; maar u weet dat God de waarheid spreekt. Ik ga nu niet met u in discussie. Uw geweten vertelt u dat God u zal straffen voor uw zonde. Reken er maar op dat u geen rust zal vinden als u probeert Gods Geest te verstikken. Het is niet de weg tot het geluk om die gedachten te onderdrukken die u tot Christus zouden leiden. Ik smeek u, weersta niet langer Zijn Geest. Buig uw knieën en maak Christus tot de uwe, geloof in Hem. Ik zal hier nog op terugkomen. God de Heilige Geest zal u bezitten. Ik vertrouw erop dat Hij, in antwoord op vele gebeden, u nog wil redden. Geef u nu over. Bedenk toch dat als u succes hebt in het uitdoven van de Geest, uw succes de vreselijkste ramp is die u ooit kan overkomen. Want als de Geest u in de steek laat, bent u verloren. Dit kan de laatste waarschuwing zijn die u ooit zult krijgen. De overtuiging die u nu probeert te onderdrukken en te verstikken kan de laatste zijn die u ooit zult hebben.

			De engel met het zwarte zegel en de zwarte zegellak, kan nu op het punt staan uw eeuwige bestemming te verzegelen en te zeggen: ”Blijf van hem af. Hij kiest voor dronkenschap; hij kiest voor wellust - laat hij dat maar hebben. En laat hem de vruchten ervan plukken in de eeuwige vlammen van de hel.” Zondaren, geloof in de Heere Jezus: heb berouw en wordt bekeerd, een ieder van u. Ik heb de moed te zeggen wat Petrus ooit zei. Ik verbreek elke band die mijn mond zou kunnen sluiten en ik spoor u aan, in Gods Naam, berouw te hebben en het verderf te ontkomen. Nog een paar maanden, nog een paar jaar, en u zult weten wat verderf betekent, tenzij u zich bekeert. Vlucht toch tot Christus zolang de lamp het nog doet en brandt, zolang er nog genade voor u gepredikt wordt. De genade wordt nog steeds aangeboden; neem Christus aan, verzet u niet langer tegen Hem. Kom nu tot Hem. De poorten der genade zijn vandaag wijd open. Kom nu, arme zondaar, en laat uw zonden vergeven.

			Als de oude Romeinen een stad aanvielen, dan hadden ze soms de gewoonte bij de poort een witte vlag neer te zetten. Als het garnizoen zich overgaf terwijl de witte vlag daar was, werd hun leven gespaard. Daarna werd de zwarte vlag gehesen en dan werd iedere man ter dood gebracht. De witte vlag is in top vandaag. Misschien wordt morgen de zwarte vlag gehesen langs de stok van de wet. Dan is er geen berouw en redding meer in deze wereld, noch in de toekomende.

			

			Een oude, oosterse veroveraar stak, als hij bij een stad kwam, altijd een vuurpot met kolen aan. Die zette hij hoog op een paal. Dan kondigde hij, bij het geluid van een trompet, aan dat hij genadig voor hen zou zijn als ze zich overgaven zolang de lamp aan was en licht gaf. Maar zodra de kolen uit waren, zou hij de stad bestormen, steen voor steen afbreken, haar met zout bestrooien, en mannen, vrouwen en kinderen op bloedige wijze ter dood brengen. Vandaag vragen de donderslagen van God u dezelfde waarschuwing ter harte te nemen. Hier is uw licht, de lamp, die vuurpot met hete kolen. Jaar na jaar sterft het vuur langzaam weg; toch zijn er nog kolen over. Op ditzelfde moment probeert de wind van de dood de laatste brandende kool uit te blazen. Zondaar, keer u toch om terwijl de lamp nog gloeit. Draai u nu om, want als de laatste kool gedoofd is, zal uw berouw niet meer baten. Uw geroep in de eeuwige pijn kan het hart van God niet meer beroeren; uw gekreun en zoute tranen kunnen Hem er niet toe bewegen medelijden met u te hebben. Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhard uw harten niet, gelijk geschiedt is in de verbittering.

			Maak Christus vandaag nog tot de uwe. ”Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem vertrouwen.”  

			Amen
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